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Senioren op de bus (1)
kerk & leven, 2 september 2015

De gratis bus was een electorale 
stunt. Voor wat hoort wat. Wat 
we nodig hebben, is een eerlijk 
inkomen in combinatie met aan-
dacht op school voor geldbeheer. 
Nu gebruikt men de miskleu-
nen uit het verleden om herrie te 
schoppen.
Ludo Demuyt, Oostende

Senioren op de bus (2)
kerk & leven, 2 september 2015

Ik reageer graag even op de bij-
drage van van Mie Moerenhout, 
de directeur van de Vlaamse 
Ouderenraad, aan de rubriek 
En wat denkt u? Als 53-jarenlange 
klant van het openbaar ver-
voer vind ik het een zeer goede 
zaak dat De Lijn een Omni-
pas 65+ aanbiedt voor 50 euro. 
Gratis gaat immers de zon op. 
De 35 ritten die je moet afleg-
gen om voordeel te hebben 
bij die pas zijn gauw bereikt 
indien je het openbaar vervoer 
gunstig gezind bent. Gauw 
naar de markt, drie haltes ver-
derop of tot in het volgende 

dorpscentrum… Wie het te 
ingewikkeld vindt om dit abon-
nement aan te vragen, hoeft 
slechts duidelijke informatie te 
vragen. Met vragen komt men 
door de wereld!
Hildegard Wouters, Hoevenen

Senioren op de bus (3)
kerk & leven, 2 september 2015

De vergelijkingen die Mie Moe-
renhout maakt in haar bijdrage 
kleuren de waarheid. Wie slechts 
35 keer per jaar de tram of de bus 
neemt, koopt beter een kaart, 
tegen 1,40 euro per rit. Niet 
iedereen neemt dagelijks het 
openbaar vervoer. Voor wie dat 
wel doet, even deze berekening. 
Tellen we de weekends niet mee, 
dan blijven er 261 dagen per jaar 
over. En ja, wie de bus neemt, 
moet ook terugkeren. Heen en 
terug betekent dat dus 522 ritten. 
Verdeelt men die 50 euro over die 
ritten, dan geeft dat 0,095 euro 
per rit.

Zeker, 50 euro is best een bedui-
dend bedrag voor wie een pensi-
oen van slechts 1.000 euro heeft. 
Hier wordt de waarheid echter 

opnieuw gekleurd: voor die 50 
euro rijd je niet één maand, maar 
een heel jaar. Je moet dus dat 
bedrag verrekenen over het pen-
sioen van een volledig jaar, in ons 
voorbeeld is dat 12.000 euro.
Willy Van GEnechten, Edegem

Hertrouwen 
kerk & leven, 26 augustus 2015

Is hertrouwen een zware zonde? 
Dat die vraag anno 2015 nog 
steeds moet worden gesteld en 
bovendien ook nog onbeant-
woord blijft, is op zijn zachtst 
uitgedrukt schrijnend. De Kerk 
is immers een christelijke instel-
ling, die steeds de mond vol heeft 
over naastenliefde en verge-
vingsgezindheid. Sinds eeuwen 
gedraagt die instantie zich ech-
ter als een grootinquisiteur, die 
oordeelt en veroordeelt, in plaats 
van daadwerkelijk lief te hebben, 
te begrijpen en te helpen.

Elke relatie onder huwelijks-
partners is anders. De Kerk 
scheert op simplistische wijze 
elke echtscheiding over dezelfde, 
radicale kam van onbegrip en 
onverdraagzaamheid.

Wanneer een mishandelde en 
bedrogen echtgenote ertoe ver-
plicht wordt tot aan haar dood 
met haar echtgenoot verbon-
den te blijven, dan veronder-
stelt dat zowel masochisme en 
afwezigheid van zelfrespect 
bij het slachtoffer als volsla-
gen onbegrip en sadisme bij de 
regelgever.

Mag iedere mens dan niet het 
recht hebben om, na vijf, tien, 
vijftien of vijftig jaar huwelijk, 
een balans op te maken van de 
voorbije jaren? En mocht die 
evaluatie slecht uitvallen, heeft 
het slachtoffer dan niet het 
minste recht om de partner die 
hem/haar mishandelde te verla-
ten en elders zijn/haar geluk te 
gaan beproeven? Is het huwelijk 
dan een dwangbuis, door God 
gewild?

Uit de onbeantwoorde vraag-
stelling of hertrouwde echt-
gescheidenen mogen commu-
niceren, blijkt overduidelijk 
hoezeer de Kerk anno 2015 nog 
steeds niet volwassen werd 
inzake seksualiteit en huwe-
lijksbeleving. Laat wie geen 
schuld treft gerust te communie 

gaan. Christus zelf zou de hals-
starrige en onverdraagzame 
houding van de Kerk tegenover 
hertrouwde echtgescheidenen 
bestempelen als die van ‘witge-
kalkte graven’.

Herleid de communie dus 
niet tot formele plichtpleging 
en dubbele moraal, maar laat 
ze haar ware inhoud en beteke-
nis terugkrijgen van gemeen-
schapsvorming en -uiting.
Yvan Borgers, Achel

Genk | Als de pastoor de boekentassen wijdt, zoals hier op de Heidefeesten in 
de Genkse wijk Bret, dan schuilen de kinderen. Omgekeerd is het in de klas. 
Achter elke naam en ieder gezicht schuilt daar een tas vol verhalen, achter elke 
grote mond een hoop bagage. Soms kost dezelfde boekentas het ene gezin 
meer dan het andere. Soms zijn boterhammen vergeten, soms nooit gesmeerd. 
Je ziet het niet meteen. Je kunt alleen maar aandacht hebben voor de tas van 
ieder kind. En even gul met zorg zijn als de pastoor met water.

Beeld/spraak
Mine Dalemans / Jozefien Van Huffel

Hoeft niet. 
Onze prijzen zijn al aangepast.
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