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20 september, 9 uur, Braambos 
op VRT één (herhaling omstreeks 
23.30 uur op Canvas). Van de geboor-
te tot de dood, eerste aflevering 
van de vierdelige serie Mensen 
van goede wil. Vijftig jaar interre-
ligieuze dialoog. Op 28 oktober 
1965 verscheen Nostra aetate, een 
belangrijke verklaring van het 
Tweede Vaticaans Concilie over 
de houding van de Kerk tegen-
over het jodendom en de andere 
niet-christelijke religies. Om te 
dialogeren is het nodig elkaar 
beter te leren kennen, te begin-
nen bij de grote rituelen bij het 
levensbegin en het levenseinde. 
Vervolgens Ontwikkeling lukt al-
leen als iedereen meedoet. Een twin-
tigtal laatstejaars aan het insti-
tuut Saint Charles in Luingne, 
deelgemeente van Moeskroen, 
maken een bijzondere en hoogst 
inspirerende reis naar Vietnam 
en Cambodja. Daar bezoeken ze 
diverse projecten die aandacht 
hebben voor de minsten en die 
de kracht van solidariteit bena-
drukken.

Birgitta van Zweden (omstreeks 
1303-1373) is een van de invloed-
rijkste vrouwen in onze kerk-
geschiedenis. Van kindsbeen 
af heeft ze een grote openheid 
en opnamebereidheid voor het 
positieve, wat een kenmerk van 
haar spirituele openbaringen 
wordt. De kracht van het positie-
ve geeft moed om verder te gaan. 
Als een rode draad doorheen elk 
mensenleven verloopt de strijd 
tussen goed en kwaad. De nor-
men en de waarden, het intense 
geloof en een sterke persoonlijk-
heid maken dat het positieve, het 
goede elke dag opnieuw de ne-
gatieve spiraal van pessimisme 
en negativisme onderdrukt. Dat 
verklaart waarom Birgitta vrien-
delijk, zacht en blij is. Ze leidt een 
veelzijdig bestaan en beschouwt 
elke dag van haar leven als een 
groot geschenk van de Schepper. 
In de eerste helft van haar leven 
is ze echtgenote, moeder van 
acht kinderen en opvoedster aan 
het koninklijke hof. In de tweede 
helft leeft ze als pelgrim, wedu-
we, waarschuwster en visionaire. 
In elke episode van dat rijke leven 
is God haar gids, haar vertrou-
wensman en vriend.

Als echtgenote is Birgitta voor-
beeldig christelijk en gelukkig. 
Als moeder ontfermt ze zich over 
haar familie, studeert ze Latijn, 
ze bestudeert de Schrift en religi-

euze vraagstukken. Haar kinde-
ren leert ze een gemeenschappe-
lijk familiegebed en een ascetisch 
leven tijdens de advent en de 
vasten. Als christelijke moeder 
lijdt ze onder het zeer lichtzin-
nige leven van haar ‘zoon van de 
tranen’, Carl, die de tegenpool is 
van Catharina, die haar moeder 
in de heiligheid volgt. Birgitta 
wordt wegens haar pedagogische 
talenten aan het koninklijke hof 
in Stockholm gevraagd. Daar 
ontmoet ze als hofmeesteres 
en opvoedster de belangrijkste 
theologen en geleerden van het 
land, die haar religieuze leven 
later sterk zullen beïnvloeden. 
Ze heeft grote invloed aan het 
hof, bereikt echter geen wezen-
lijke verandering in de bedenke-
lijke levensstijl van de koning en 
diens hofhouding. Voor Birgitta 
is opvoeding geloofwaardig als 
ze de ‘pedagogie van de deugd’ 
in praktijk omzet. Om te kunnen 
opvoeden, moet je niet alleen 
wijs en vakkundig zijn, maar ook 
deugdzaam. De deugd rechtvaar-
digt de titel van ‘leermeester’.

Is Birgitta’s levensverhaal nog 
actueel? Op die vraag geeft Jo-
hannes-Paulus II een pasklaar 
antwoord in zijn boodschap 
aan Tekla Famiglietti, generaal-
abdis van de birgittenorde van 
de heiligste verlosser naar aan-
leiding van Birgitta’s 700ste 

verjaardag (21 september 2002): 
„Wie tijd voor God vindt, heeft 
ook tijd voor de mensen.” Tijd 
vrijmaken voor God en de me-
demens is voor de ‘hedendaagse 
mens’ niet vanzelfsprekend. Bo-
vendien vergeten velen te leven 
en lopen het verleden achterna of 
hollen al naar de toekomst. Wie 
tijd vindt om even stil te staan, 
om even naar de stem van God te 
luisteren, zal de mooiste gehei-
men van het leven ontdekken en 
in de medemens een kopie van 
Gods goedheid vinden. Volgens 
een Chinees spreekwoord is de 
kortste weg tussen twee mensen 
de glimlach. Voor paus Benedic-
tus XVI kan Birgitta’s gelovige 
levenshouding ons bovendien 
inspireren om „in de mensen en 
culturen die we ontmoeten, het 
handschrift van de goddelijke 
Schepper te lezen” (angelus van 
23 juli 2006 in Les Combes).

Birgitta is niet alleen moeder 
van acht kinderen maar ook 
‘moeder van de armen’. Ze laat 
zich niet in de war brengen door 
haar maatschappelijke stand 
en doet vele werken van liefda-
digheid. Haar devies luidt: „We 
moeten geven zolang we hebben, 
want ook wij hebben een groot-
moedige schenker.” Samen met 
haar echtgenoot sticht ze een 
hospitaal waar ze de zieken helpt 
en verzorgt. Dagelijks bedient ze 

twaalf armen aan tafel. Ze bouwt 
kerken zoals de houten kerk van 
Ulvåsa. Haar huis in Rome wordt 
herberg voor Zweedse pelgrims 
en studenten en ze ontfermt zich 
over daklozen. In Stockholm en 
Rome probeert ze prostituees te 
overhalen de bordelen te verla-
ten. Ze neemt hen mee naar haar 
eigen woonplaats, waar ze een 
tijdlang verblijven in een bijzon-
der gasthuis en onderwijs in reli-
gie en moraal krijgen.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Birgitta van Zweden (2)  Tom Zwaenepoel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oplossing van deze puzzel: 
kerststal
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Gebed
Ingezonden door Margriet Vanloon

Avondgebed van een kwajongen:

– Lieve God, maak alstublieft dat ik een brave jongen word, want 
mijn vader en moeder lukt het niet.

Bril
Ingezonden door Pierre Mertens

– Papa, is het waar dat een leesbril alles groter maakt?

– Ja, dat is waar , jongen.

– Nou, zet hem dan maar op als je de cijfers op mijn rapport bekijkt.

Zucht
Ingezonden door Jan Umans

Als ik opslag vraag, is mijn werk onbelangrijk en als ik verlof vraag, 
ben ik onmisbaar!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


