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Bond zonder Naam
kerk & leven, 16 september 2015

Ik had altijd al veel bewonde-
ring voor de vele initiatieven van 
de Bond zonder Naam, onder 
meer voor opvang van ex-gevan-
genen, van verdwaalden, van 
armen. Ik vraag me af of Phil 
Bosmans zich nu niet omdraait 
in zijn graf, door de evolutie die 
zijn Bond zonder Naam de voor-
bije jaren kende. Van een evange-
lische geïnspireerde organisatie 
die zich pluralistisch richtte tot 
alle mensen zonder onderscheid, 
werd het een neutrale organisa-
tie. Of „wars van enige geloofs-
overtuiging”, zoals voorzitter 
Jan Goossens het in de Klapstoel 
formuleerde.

Dat laatste is heel erg dogma 
geworden. Ik was zelf twintig 
jaar lang gevangenisaalmoe-
zenier en ik herinner me per-
fect hoe het gekende kerstpak-
ket voor gedetineerden een 
nieuwjaarpakket moest worden, 
waarin geen enkele kerstkaart 
of verwijzing naar Kerstmis een 
plaats mocht krijgen. Dat was 
een voorwaarde om de vrijzinni-
gen erbij te krijgen.

Ik stel trouwens vast dat alle 
activiteiten van Empathisch 
Luisteren, op een paar na, plaats-
vinden in de vrijzinnige Huizen 
van de Mens. Met die keuze kan 
ik perfect leven, maar dan moet 
ze ook het daglicht mogen zien, 
zodat mensen weten wat hun 
steun aan Bond zonder Naam 
betekent.
Gaby Demeulenaere, Ieper

Vluchtelingen (1)
kerk & leven, 16 september 2015

Honderd mensen in een bootje, 
/ groot genoeg voor tien man. / 
Honderd mensen in een bootje /
op weg naar de overkant. / Hon-
derd mensen in een bootje, / 
groot genoeg voor tien man. / 
Honderd man in een bootje, /
dromen van de overkant. / Hon-
derd mensen op de zee, / in een 
bootje van tien man. / Honderd 
man in een bootje, / verdrinken 
juist voor de overkant. / Honderd 
man in een bootje, / juist genoeg 
voor tien man. / Honderd man in 
een bootje, / droomden van het 
beloofde land.
Carl Depoorter, Bonheiden

Vluchtelingen (2)
kerk & leven, 16 september 2015

Het standpunt van Luk Vanmae-
rcke, onder de titel Tegen de stroom 
in, is helemaal mainstream. De 
mensheid moet volgens de regels 
van de nieuwe Kerk weten wie 
de bozen zijn en wie de moreel 
superieuren. Je emotie in beeld 
brengen, is al voldoende om 
bij de goeden te horen. Als je je 
afvraagt hoe een en ander verder 
moet, luidt het oordeel dat je te 
weinig inlevingsvermogen hebt.

Er kan nochtans nuance wor-
den aangebracht, door te schrij-
ven over de goed geklede, hoog 
opgeleide mannen, die mis-
schien volk en familie in oorlog 
en armoe hebben achtergela-
ten en vervolgens goed geïn-
formeerd en georganiseerd de 
Hongaarse en Deense diensten 
weigeren, omdat de uitkeringen 
in Duitsland en Zweden hoger 
zijn.

Hartverscheurende beelden 
en ongenuanceerde schrijfsels 
moeten de toegang forceren. De 
vluchtelingen die echt uit hun 
land, stad of familie worden ver-
jaagd, ondervinden hoe de zorg 

die hen toekomt door die ande-
ren wordt opgebruikt. Emotie 
kan een ernstig beleid in de weg 
staan. Het vergt moed en waar-
heidszin om echt tegen de main-
stream te schrijven.
Guy Verbeke, Zwijndrecht

Vluchtelingen (3)
kerk & leven, 16 september 2015

Het kan niet ter discussie staan: 
politieke, vluchtelingen moe-
ten worden geholpen en opge-
vangen. Op dat punt kan men 
bezwaarlijk kunnen stellen dat 
ons land in gebreke blijft. Luk 
Vanmaercke begeeft zich echter 
op glad ijs met zijn politiek cor-
recte standpunt, al moet hij toe-
geven dat we „geen beleid van 
open grenzen moeten voeren”.

Moet de achterdeur op slot? Het 
is een illusie te denken dat de 
lidstaten zich laten verplichten 
door eenzijdig opgelegde maat-
regelen van Europese leiders die 
steeds worden ingehaald door de 
feiten. De asielcrisis heeft overi-
gens ook een budgettaire weer-
slag. Enkel een asielbeleid bin-
nen een globaal gedragen visie 

van een verantwoordelijke rege-
ring heeft kans op slagen.

Van een blad als kerk & leven 
verwacht ik bovendien meer aan-
dacht én steun voor de situatie 
van de christenen in het Midden-
Oosten. De hulpactie van Caritas 
International voor alle vluchte-
lingen – moslims en christenen 
– waarover een extra editie van 
kerk & leven verscheen, verdient 
ook onze steun.
Theo Keulen, Bilzen

Antwerpen | Als de monumenten half september hun deuren openen, 
dan kom je waar je anders niet komt. Op balkons, onder torens, achter de 
schermen. Of, waarom niet, op het steven van een schip. Sinds die ene scène 
uit de blockbusterfilm Titanic doet de som van mensen en boeg misschien 
aan zinken denken. Dit schip, het kerkschip Sint-Jozef aan het Antwerpse 
Houtdok, hielp en helpt echter vooral mensen om te blijven drijven. Het 
dobbert, is geen rots op vaste grond. Maar wel een monument in vele levens.

Beeld/spraak
Frank Bahnmüller / Jozefien Van Huffel

Hoeft niet. 
Onze prijzen zijn al aangepast.
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