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Omroep

4 oktober, 9 uur, Braambos op 
VRT één (herhaling omstreeks 23.30 
uur op Canvas). In Twee over EEN 
praat Lucette Verboven met Jo-
seph Boyle, abt van de Saint-
Benedictabdij in Snowmass, in 
de Amerikaanse staat Colorado. 
Father Jospeh runt de ranch van 
de cisterciënzerabdij. Hoe com-
bineert deze trappist het gebed 
met dat werk? Father Boyle praat 
ook over zijn stilte-ervaringen 
en wat stilte doet met de gasten 
in de abdij. Lucette Verboven 
wil weten of de abdij kan overle-
ven in een tijd waarin roepingen 
schaars zijn. Father Boyles ant-
woord is pakkend. Vervolgens 
de tweede aflevering van de vier-
delige serie Mensen van goede wil. 
Vijftig jaar interreligieuze dialoog. 
Vijftig jaar geleden verscheen de 
concilieverklaring Nostra aetate, 
waarin de Kerk zich ertoe ver-
bindt een meer open houding 
aan te nemen jegens het joden-
dom en de andere wereldreligies. 
Waar staat die tekst voor? Wie 
zijn die andere religies? In deze 
aflevering gaat Braambos na 
welke gebruiken er in de diverse 
tradities bestaan omtrent voed-
sel en vasten.

De heilige Alfonsus Maria de Li-
guori wordt uit adellijke ouders 
in Marianella bij Napels geboren 
(1696). In zijn jeugd schildert hij 
en ontdekt hij de rijkdom van het 
geschreven woord, in het bijzon-
der van de poëzie. Hij promoveert 
op zestienjarige leeftijd in de 
rechten en wordt een van de be-
kendste juristen in Napels. Door 
intriges verliest hij echter een be-
langrijke rechtszaak (1723), wat 
een wending in zijn veelbelo-
vende leven veroorzaakt. Tijdens 
een bezoek aan een ziekenhuis 
voor ongeneeslijk zieken hoort 
hij een ‘stem’. Die roept hem op 
de wereld te verlaten en God te 
dienen. Hij aarzelt niet en schiet 
in actie. Hij staat het erfrecht aan 
zijn broer af. Hij beslist om theo-
logie te studeren en wordt pries-
ter (1726). Het is zijn wens om 
zich te ontfermen over de ziel-
zorg in Napels. Hij geeft cateche-
se, organiseert bezoekdiensten 
voor zieken en hulpacties voor 
noodlijdenden, leidt leken op tot 
zielzorgers. Met Celeste (Giulia) 
Crostarosa richt hij de orde van 
de redemptoristinnen op (1731). 
Een jaar later ontstaat de congre-
gatie van de Allerheiligste Verlos-
ser (redemptoristen).

Na 25 jaar staat hij door gezond-
heidsproblemen de leiding af en 
begint hij brieven en boeken te 
schrijven. Woorden vertolken 

zijn goedbedoelde gedachten en 
zijn nobele gevoelens. In 1762 
wordt hij bisschop van Sant’ Aga-
ta dei Goti bij Napels, een ambt 
dat hij dertien jaar lang uitoe-
fent. Tijdens de laatste jaren van 
zijn leven is Alfonsus zo verzwakt 
dat hij zich met een strohalm 
moet voeden en de mis al zittend 
leest. Hij leeft teruggetrokken 
in het moederhuis van zijn orde, 
het klooster van Pagani, waar hij 
in 1787 sterft. Tijdens zijn leven 
heeft hij veel volgelingen. Een 
van de bekendste is de Italiaanse 
lekenbroeder Gerardus Majella 
(1726-1755).

In 1816 wordt Alfonsus zalig 
verklaard en 23 jaar later heilig. 
In 1871 krijgt hij de eervolle titel 
van kerkleraar. Pius IX bestem-
pelt de eenvoudige heilige als 
„de meest uitstekende en mild-
ste onder de moraaltheologen”. 
Naar aanleiding van Alfonsus’ 
tweehonderdste sterfdag noemt 
Johannes-Paulus II hem in zijn 
apostolisch schrijven Spiritus do-
mini (1 augustus 1987) „een leer-
meester van de wijsheid”. Alfon-
sus slaagt erin om in heldere taal 
uit te drukken wat het hart en de 
ziel zeggen. Zijn geschriften zijn 
tot op vandaag een bron van le-
venswijsheid voor de zoekende 
gelovige mens. De kerngedachte 
is duidelijk: de naastenliefde 
moedigt ons aan om steeds het 

menselijke leven lief te hebben, 
te verdedigen en te dienen.

Voor Alfonsus is heiligheid niet 
het voorrecht van enkele uitver-
korenen, maar de plicht van ie-
dere gelovige. Zo schrijft hij in 
Pratica di amar Gesù Cristo: „Het is 
een grote vergissing als sommi-
gen beweren dat God niet wil dat 
alle mensen heilig zijn. God wil 
dat alle mensen heilig zijn, ieder 
in zijn eigen stand.” Alfonsus wil 
leven zoals zijn omgeving en de 
taal van het volk spreken. Hij be-
schouwt het als zijn levenstaak 
om naast ‘de mens’ te lopen. Hij 
wil ertoe bijdragen dat iedereen 
een mooi en zinvol leven leidt. 
In Opere ascetiche onderstreept 
hij dat een ‘leven in volheid’ niet 
zonder onze Schepper kan: „Gods 
paradijs is het hart van de mens. 
Jullie God is altijd in jullie om-
geving. Ja, Hij is zelfs in jullie! Er 
is geen portier voor wie met God 
wil spreken, integendeel. Het 
bevalt Hem als jullie Hem met 
vertrouwdheid behandelen.” 
Daarom is het volgens Alfonsus 
zo belangrijk om in dialoog te 
treden met de Vader: „Praat met 
Hem over jullie zaken, plannen, 
zorgen, angsten – over alles wat 
jullie aangaat. Spreek met Hem 
vooral met vertrouwen en met 
een open hart.” Dankzij God 
wordt de bodem van het mense-
lijke hart heilig en slaagt de mens 

erin het goede van het kwade te 
onderscheiden en het hart te de-
len met de medemens.

In de schilderkunst wordt Al-
fonsus afgebeeld als oude man in 
zwarte soutane met missiekruis 
of rozenkrans, voor een kruis-
beeld of Mariabeeld. Hij geldt als 
de patroonheilige van de biecht-
vaders en (sinds 1950) van de mo-
raaltheologen.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Oplossing van deze puzzel: 
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Benzine  Ingezonden door Walter Maervoet

Een man stapt een benzinestation binnen. Hij loopt naar de kassa en 
vraagt:

– Wat kost een druppel benzine?

De man achter de kassa kijkt op en antwoordt:

– Nou, niks.

Zegt de man, wijzend op zijn auto aan de pomp:

– Nou, druppel hem dan maar vol.

Tolbrug  Ingezonden door Bruno Van Raamdonck

Drie personen in een auto rijden over een tolbrug. Aan de overzijde 
doet de politie hen stoppen. Een tolbeamte steekt het hoofd door het 
zijraampje en zegt:

– Gefeliciteerd. Dit is de 100.000ste wagen die over de brug rijdt. 
Onze maatschappij schenkt jullie 10.000 euro.

Zegt de bestuurder:

– Mooi, dan kan ik meteen mijn rijbewijs halen.

Zegt de passagier naast hem:

– Let maar niet op hem, mijnheer, hij is bezopen.

Waarop de hardhorige opa achterin:

– Ik zei toch dat we niet ver zouden komen in deze gestolen auto!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


