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Vluchtelingen
kerk & leven, 16 september 2015

Er is een kind gestorven / in de 
armen van de zee. / Ze streelde 
hem nog zachtjes / met haar 
machteloze zijn / en gaf hem aan 
de wereldpijn.

Zijn weerloos lichaam / 
schreeuwt in alle talen / over de 
angst om te beminnen / gesloten 
deuren / kou / en eenzaam zijn.

Zijn handje wijst / naar jou / 
naar mij.

De kleine jongen / heeft 
zijn grote taak volbracht / op 
aarde / zijn kracht / bewoog de 
wereldmacht.
Yvonne Willems, Opglabbeek

Baekelmans (1)
kerk & leven, 16 september 2015

Ik was best wat verrast dit arti-
kel te lezen, maar toch kan ik me 
volkomen inleven in de benade-
ring van scheutist Peter Baekel-
mans. Ik kon zelf de ingetogen-
heid en het meditatieve ervaren 
in shintotempels in Japan en in 
boeddhistische tempels in Tai-
wan. Die ervaring deed niets af 
aan mijn christen-zijn, het gaf 

me zelfs een erg goed gevoel, dat 
me nader bij mijn eigen beleve-
nis van het christendom bracht. 
Wat mij betreft had mijn gebed 
in die tempels gewoon dezelfde 
waarde als die in een kerk.
Daniel De Keersmaecker, 
Hofstade

Baekelmans (2)
kerk & leven, 16 september 2015

Met enige verbazing las ik de 
belevenissen van Peter Baekel-
mans. Hij zegt dat hij zich liet 
onderdompelen in de rituelen 
van het boeddhisme. Ik vind dat 
flagrant in tegenspraak met het 
credo van de katholieke Kerk: „Ik 
geloof in die ene Heilige, Katho-
lieke en apostolische kerk.” Een 
waarachtig katholiek staat in 
vuur en vlam bij de woorden van 
onze heiland Jezus Christus.

Niemand kan twee heren die-
nen. Hoe kan een christen zich 
dan in hemelsnaam laten inlij-
ven bij andere godsdiensten? 
Een priester moet de blijde 
boodschap en de geloofsleer van 
de katholieke Kerk hartstochte-
lijk doorgeven aan het zoekende 

godsvolk. Omdat Peter Baekel-
mans onduidelijkheid schept 
omtrent zijn geloofsovertuiging, 
brengt hij de zoekende gelovi-
gen ernstig in de war.

Ik lees graag klapstoelberich-
ten van mensen die doordron-
gen zijn van de uniciteit van 
Jezus Christus. Mensen die 
kracht en troost vinden in de hei-
lige eucharistie als bron van alle 
genade. Zulke mensen kunnen 
me ontroeren.
Luc Verreycken, Aarschot

Braambos
kerk & leven, 23 september 2015

Luistert er eigenlijk wel 
iemand naar uitzendingen door 
derden?
Sandra Beutels, via Facebook

Ja, ik kijk naar Braambos, 
ik vind het interessanter dan 
familie.
Jeroen smets, via Facebook

Ik begrijp niet hoe het ene 
programma afschaffen en een 
ander, beter, in de plaats maken 
besparend kan werken. Onzin, 
als je het mij vraagt. Elke uiting 
van christelijk geloof moet blijk-
baar verdwijnen. Triest.
Jan Niesen-kasprzak,  
via Facebook

Benieuwd naar de uitwer-
king van die belofte, we kijken 
met belangstelling uit!
Toon Osaer, via Facebook

Benieuwd wat zo’n pro-
gramma zal worden #voordeel-
vandetwijfel #levensbeschouwe-
lijkegeletterdheid.
Patrick loobuyck, via Twitter

Sven Gatz, oud-scoutsleider 
en gewezen districtcommissa-
ris, kan hier koersbepalend zijn. 
Bedankt, mijnheer de minister.
Jacques berkvens,  
via Facebook

Je bedoelt dit toch cynisch, 
Jacques? Als de openbare omroep 
zelf dat soort programma’s gaat 
maken, dan kunnen we ver-
moeden hoe dat gaat aflopen. 
André quintelier, via Facebook

Het lijkt me normaal dat 
levensbeschouwingen zelf kun-
nen bekend maken hoe ze zich 
zien
Johan leman, via Facebook

Gent | Die jeugd van tegenwoordig. Ze roert zich ’s nachts, met een muts 
op het hoofd en een spuitbus in de hand. Zelfs op het plein voor het Gentse 
bisschopshuis laat ze haar handtekening achter. Tegelijk die van miljoenen 
jongeren uit de hele wereld, even enthousiast en geëngageerd als zij. De draak 
verwijst immers naar Krakau, waar de katholieke jeugd van tegenwoordig en 
overal zich komende zomer roert. Naar de Wereldjongerendagen. En naar een 
vuur dat veel langer blijft gloeien dan een draak uit oranje krijt.

Beeld/spraak
Kristof Ghyselinck / Jozefien Van Huffel

Hoeft niet. 
Onze prijzen zijn al aangepast.
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