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Ziekenzorg (1)
kerk & leven, 23 september 2015

Al zeven jaar ben ik lesge-
ver bij Ziekenzorg Limburg. 
In het jongste nummer van 
kerk & leven vermelden jullie 
dat er 1.180 ziekenzorgkernen 
zijn. Ook mij verwondert dat. 
In elke parochie, hoe klein ook, 
vind je een ziekenzorgafdeling. 
Fantastisch! Als lesgever kom ik 
in grote parochies, maar ook in 
uithoeken. De Kerk spreekt nu 
over schaalvergroting, van paro-
chies naar federaties en pastorale 
eenheden, alsof ze haar struc-
tuur aanpast aan het krimpende 
aantal priesters. Bij Ziekenzorg 
zie je echter hoe het hoort: paro-
chiewerking gedragen door een 
kleine groep leken, onder wie 
veel vrouwen, maar toch ook 
een aantal mannen. Wat me 
daarbij opvalt, is de blijheid en 
inzet. Ik word steeds getroffen 
door de grote bekommering om 
de zwakken in de samenleving, 
door de warmte en de gedreven-
heid om zieke en oudere men-
sen bij de parochie te betrekken. 
In mijn lessen benadruk ik altijd 
dat het bezoeken van zieken een 

kerntaak van de parochie is. „Ik 
was ziek en jullie hebben naar 
me omgezien”, (Matteüs 25, 36). 
De katholiciteit van een kern 
meet je niet aan het aantal mis-
vieringen, want christen ben je 
allereerst door het volgen van 
Jezus van Nazaret. Omzien naar 
de zieke en de zwakke hoort 
daar ontegensprekelijk bij. Ik 
grap dan wel eens dat de Kerk 
zal blijven bestaan zolang er 
onder meer ziekenzorgkernen 
zijn. Van harte gefeliciteerd voor 
zovele jaren Ziekenzorg!
Gust Brants, Hasselt
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In het relaas van nationaal secre-
taris Johan Tourné herken ik de 
evolutie van Ziekenzorg. Sinds 
1963 ben ik actief in die organi-
satie. Al jaren veranderde ik voor 
mezelf de benaming in Mensen-
zorg. De naam Ziekenzorg legt 
te veel nadruk op ziek zijn. Dat 
dateert uit de jaren 1960 en 1970, 
toen de mensen bedlegerig thuis 
bleven. Assistentiewoningen of 
serviceflats waren schaars, met 

een rollator of in een rolstoel de 
straat op gaan, was uitzonder-
lijk. Uit eigen ervaring weet ik 
dat de taak van Ziekenzorg van-
daag veel verder reikt dan dat 
ziek zijn. Een onverwacht over-
lijden, werkloosheid, echtschei-
ding of kinderen die niet slagen 
in een examen – tal van gebeurte-
nissen veroorzaken ingrijpende 
veranderingen die mensen rade-
loos en ongelukkig maken. Daar 
ligt een taak voor Ziekenzorg: 
luisteren, doorverwijzen naar 
bevoegde instantie, in alle dis-
cretie. Daarom vind ik ‘mensen-
zorg’ een betere omschrijving 
van de taak van Ziekenzorg.
André Segers, Reet
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Een vijfentwintigtal jaren gele-
den sloten mijn vrouw en ikzelf 
ons aan bij Ziekenzorg Hove als 
medewerkers. Mijn vrouw be-
zocht zieken bij hen thuis en ik 
verzorgde het secretariaat. We-
gens onze leeftijd – intussen 
83 jaar – hebben we onze inzet 
moeten afbouwen. We beleefden 

een mooie tijd en begrijpen mis-
schien beter dan buitenstaanders 
waarvoor deze organisatie staat. 
Ik heb me nooit echt kunnen 
verzoenen met de naam Zieken-
zorg. De verschillende christe-
lijk geïnspireerde verenigingen 
overspannen het totale levens-
pad van een mens, zowel qua 
doelstellingen als qua leeftijds-
groepen. Twee organisaties die 
elkaar qua doelgroep overlap-
pen, zijn OKRA en Ziekenzorg. 
Zolang je lichamelijk en mentaal 
fit genoeg bent voor uitstappen, 
reisjes, fietstochten of culturele 
activiteiten, is OKRA een aan te 
bevelen gezelschap. Wanneer die 
activiteiten echter te zwaar wor-
den, of wanneer je een last wordt 
voor de organisatie, dan zou Zie-
kenzorg een aangepaste thuisha-
ven kunnen zijn.

Die overstap is voor sommige 
ouderen zeer moeilijk. Hun be-
denkingen liggen voor de hand: 
„Ik heb hier nog veel vriend(inn)
en, ik ben nog niet versleten en 
zeker niet ziek.” Hoe kan een 
OKRA-bestuur daarmee om-
gaan? Die mensen kunnen mis-
schien ‘de jonge garde’ van Zie-

kenzorg worden? De tijden 
en inzichten veranderen. Eén 
woord kan nooit de volledige 
doelstelling van het huidige Zie-
kenzorg verwoorden. Toch waag 
ik een poging: ‘Ouderenzorg’. 
Eventueel gekoppeld aan ‘Zizo’, 
als verwijzing naar Ziekenzorg.

Mijn vrouw en ikzelf wensen 
Johan Tourné veel succes met 
zijn onderneming.
Herman Janssens-Van Pelt, 
Hove

Lier | Al dertien eeuwen past Sint-Gummarus in een koffer. En dertien keer al 
knipten gelovigen in die tijd zorgvuldig linten door. Onlangs deed bisschop 
Johan Bonny het op zijn beurt. Met een officieel document hernieuwde hij 
vervolgens de erkenning van het reliek. Met een lint en een zegel is de koffer 
nu weer dicht. Een lint, zoals rond een geschenk. Een zegel, zoals op een 
belangrijk bericht. Heiligen zijn dan ook geschenken die eeuwen meegaan. 
Die ons generatie na generatie herinneren aan wat belangrijk is.

Beeld/spraak
Frank Bahnmüller / Jozefien Van Huffel

Hoeft niet. 
Onze prijzen zijn al aangepast.
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