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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Onze voorouders zagen in de dagheilige van overmorgen de man die 
het startschot gaf voor de winter en ze zeiden:
MET SINTE SEVERIEN,
ZAL MEN D’EERSTE KOUDE ZIEN.

En zo zei men ook:
MET SINTE-SEVERIJN,
KAN ’T AL WINTER ZIJN.

Nu is het natuurlijk mogelijk dat bij een vroege winter rond deze 
datum al wel eens wat sneeuw valt; de mensen hebben sneeuw altijd 
geassocieerd met winter, veel meer dan met het begrip koude op zich. 
Vandaar…

De volksweerkunde heeft altijd getracht in perioden te denken. Zo is 
er een periode voor het ploegen, verder een ideale tijd voor het zaaien, 
voor het planten en het oogsten. Maar diezelfde volksweerkunde sti-
puleert natuurlijk ook wel de perioden van winter en zomer, met het 
begin en het einde daarvan.

En zo is er voor overmorgen dan een spreuk die inderdaad in die zin 
denkt:
SINTE-SEVERIJN, OUWE PATER,
SMIJT EEN KOUDE STEEN IN ’T WATER.
SINTE GERTRUDIS, HEMELBRUID,
HAALT DIE STEEN ER WEL WEER UIT.

Zondagsgebed

Bij de 30ste zondag door het jaar

Leer mij leven, Heer, met mijn beperkingen

Hier sta ik, Heer, voor U,
moedeloos en ten einde raad,
voortdurend verscheurd tussen mijn grote plannen
en verwachtingen en mijn kleine,
beperkte mogelijkheden.

Ik sta voor U, Heer,
besluiteloos, maar vol goede wil,
met de pijn van mijn onvolkomenheid,
met de voortdurende vrees mij te vergissen,
met het blijvende gevoel niet genoeg te doen,
met het kruis van vele beperkingen.

Geef mij de wijsheid
en de moed om te doen wat ik kan doen,
zonder te veel te willen, zonder alles te willen.
Geef mij de genade om rustig
en kalm voort te doen met de talenten
en de kracht die mij gegeven zijn.

En laat uw liefde tot mij
en mijn liefde tot U het middelpunt blijven
van mijn inzet,
U, Heer, die de bron zijt en het einddoel
van al mijn streven.

Naar een tekst van Michel Quoist uit ‘Over geloof’, Muurkranten, 2013

Hedwig VAN PEtEgHEM

En als we alles en iedereen rond-
om ons nu eens anders bekeken, 
van zijn tedere en breekbare 
kant. De bomen die stilaan hun 
bladeren laten dwarrelen, de bla-
deren die in de herfst alle kleuren 
van de regenboog krijgen, waarin 
de schoonheid van het (voorlo-
pig) afscheid zichtbaar wordt. Of 
mensen die wat ouder worden en 
niet alles meer moeten kunnen of 
moeten onthouden. Of kinderen 
die nog al hun mogelijkheden 
kunnen ontwikkelen, waardoor 
het spontane en vrijblijvende bo-
vendrijft.

Niets is volmaakt, niets is af en 
zonder beperkingen. En toch 

blijkt dat meestal de maatstaf 
te zijn waarmee we mensen en 
dingen meten. Zo wordt het na-
tuurlijk moeilijk om een tevre-
den mens te zijn. Ik weet het, 
sommige gebeurtenissen en situ-
aties zijn onaanvaardbaar, god-
geklaagd en hemeltergend. Maar 
die drama’s mogen onze blik niet 
verengen, waardoor we alles zien 
met zo’n bril op. Dromen hoe het 
zou moeten zijn en ontdekken 
dat het niet zo is, dat bevordert 
ons geluk niet.

Als we alles en iedereen rondom 
ons nu eens anders bekeken, van 
zijn tedere en breekbare kant. De 
kracht en de levensvreugde die 

soms uitgaat van iemand met een 
beperking, de rust waarmee een 
zieke zijn situatie kan aanvaar-
den, de attente zorg waarmee 
bepaalde mensen voortdurend 
klaarstaan om het leven van hun 
directe naaste mooier te maken. 
Kijk eens goed rond, je ziet bijna 
niets anders meer. Volmaakt-
heid is een droom, tederheid is 
elke dag zichtbaar. Wat op het 
eerste gezicht breekbaar lijkt, is 
de frisheid waarmee het groen 
ontluikt in de lente. Het zijn de 
bijna doorzichtige nerven van de 
bladeren in de herfst.

Zonder etiketten en kwaliteit-
slabels komt het ware gezicht 

van de mens tevoorschijn in een 
zuivere dynamiek. Het kruis als 
teken van ons geloof weerspie-
gelt de mens in zijn fijnste teder-
heid: de kracht van het lijden die 
nieuw leven mogelijk maakt.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


