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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Nu hoef je er niet meer aan te twijfelen: daar is de winter:
SIMON EN JULIEN
KOMEN MET DE WINTER AANGEKRUIEN…

Meer nog:
ALS SIMON EN JUDAS HENENGAAN,
DAN KOMT DE WINTER AAN.

En een goede raad:
NA SIMON IS HET KOUD,
ZORG DUS BIJTIJDS VOOR HOUT.

En nog een dagspreuk:
ALS SIMON EN SINT-JUDAS KOMEN,
BEGINT MEN ’T WINTERVUUR TE SCHROMEN.

En ’t is nu echt niet meer tegen te houden:
SIMON EN JUDAS MET HUN TWEE
BRENGEN MEESTAL OOK SNEEUW MEE.

De kans dat er echt een sneeuwvacht over de velden valt, is natuurlijk 
erg gering, al kan het in deze tijd van het jaar toch wel behoorlijk on-
aangenaam worden:
SIMON EN JUDAS ZAL MEN EREN,
DAN KAN HET HERFSTWEER ONS NIET DEREN,
BRENGEN ZE WIND NOCH REGENVLAGEN MEE,
DAN STELT CECILIA (22/11) ZE ALLEBEI TEVREE.

Zondagsgebed

Bij Allerheiligen

„De liefde,”
vroeg ze,
„wat gebeurt daarmee?”
En of ik dacht dat een mens
die niet kan meenemen?

Liefde houdt
toch niet op
bij de dood.
Of had ik een bron
al weten ophouden
met stromen?
Neen, toch.

„Liefde,”
zei ze,
„is de brug
die over de grens
van de dood
mensen
met elkaar verbindt.”

Zulke liefde is,
als de goddelijke liefde:
ze is voor eeuwig.

Erik Galle

Hedwig Van Peteghem

Toch schoon hoe wij met voor-
zichtige tederheid het leven van 
onze overledenen koesteren. 
Een foto op de schouw brengt 
het voorbije telkens weer tot le-
ven. Af en toe zie je hoe mensen 
bij de laatste rustplaats stilletjes 
praten met een geliefde. Rustig 
en met veel zorg wordt het graf 
onderhouden. Met Allerzielen is 
de toeloop naar het kerkhof na-
tuurlijk veel groter. Het is goed 
dat we een vast tijdstip in het jaar 
hebben om speciaal aandacht 
te besteden aan onze dierbare 
overledenen. Sommige mensen 
gaan echter ook op andere mo-
menten, zoals op de verjaardag 

of de sterfdag. Anderen brengen 
regelmatig een bezoek, al was het 
maar om te vertellen wat er de 
voorbije dagen in de familie is ge-
beurd. Meer dan een manier om 
afscheid te nemen, wordt er een 
verbondenheid mee uitgedrukt 
die nooit verloren gaat, nooit 
sterft. De band met de overledene 
is niet onderhevig aan verganke-
lijkheid.

Gestorven mensen leven voort 
in ons, niet als een steeds vagere 
herinnering. Ze zijn voor een 
deel de wortels van ons bestaan. 
De dynamiek, het enthousiasme, 
het geduld en de moeite waar-
mee ze hun leven hebben uitge-

bouwd, is de ziel waarmee ze ons 
leven hebben gekleurd. Dat is de 
kracht van hun persoonlijkheid, 
die nooit verloren gaat. Ze ligt 
immers in het verlengde van de 
Geest die zweefde boven de cha-
os, zoals het scheppingsverhaal 
vertelt.

We kunnen ons dat voortbe-
staan moeilijk voorstellen. En 
toch proberen we het. Het moet 
toch een hemelse zaligheid zijn 
te zien hoe al die zielen daar bij el-
kaar zitten, in alle kleuren van de 
regenboog, sommigen met een 
ontbrekend stuk en anderen met 
een knobbel, sommigen klein 
en anderen groot, maar allemaal 

zielen die met stukken en brok-
ken hun best hebben gedaan om 
van deze aarde een beetje hemel 
voor ons te maken.

Allerzielen is een moment van 
verdriet om de vergankelijk-
heid, maar misschien wel meer 
een ervaring van onvergankelijk-
heid waarbij hun hemel en onze 
aarde elkaar intenser raken. Als 
we dat niet kunnen geloven, is 
het aardse leven maar een zielige 
bezigheid.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Alle zielen

sudoku 
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


