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Mildheid (1)
kerk & leven, 28 oktober 2015

Als christen en ‘nieuwe’ katho-
liek was ik nog nooit zo onder de 
indruk van een preek, homilie of 
wegwijzer, als ik was van de tref-
fende boodschap in het Standpunt 
van de hoofdredacteur over idea-
len en mildheid.

Dat artikel beantwoordt vele 
levensvragen die ik mezelf de 
afgelopen tijd stelde. Het biedt 
een antwoord op de schuldge-
voelens die soms bij me opko-
men vanwege mijn omgang met 
anderen. Voor de eerste keer 
besef ik hoe zacht, wijs en rea-
listisch mijn katholieke geloof 
inderdaad is. Wij maken fou-
ten, we zijn niet perfect, wij zijn 
christenen en God vergeeft ons. 
We mogen vallen en opstaan, 
we krijgen vergeving en probe-
ren het de volgende keer beter te 
doen. Daar gaat het me om.

Het artikel is zeker de moeite 
waard om te worden uitgeknipt 
en goed te worden bewaard. Niet 
om stof te vergaren, maar wel om 
geregeld een keer door te lezen 
en het te laten binnendringen 
waar het nodig is.

Het zijn ware, ondersteunende 
en inspirerende woorden. Graag 
meer zulke artikels.
Marc lensly, Mariakerke

Mildheid (2)
kerk & leven, 28 oktober 2015

Het Standpunt over idealen en 
mildheid verbloemt sterk de rea-
liteit. Het staat vol vaagheden en 
onjuistheden. Die stichten meer 
verwarring dan dat ze leiden 
naar geloof.

De uitspraak „het leven is 
meestal sterker dan de theorie” 
klonk vroeger : „we zijn allemaal 
zondaars”. Nu wordt geen reme-
die aangereikt, vroeger waren 
er het gebed, de versterving en 
de biecht. Als je niet leeft zoals 
Jezus het aan zijn leerlingen ver-
telde, faal je dan en ben je dan een 
slechte christen? Ja, als je er niet 
naar streeft het beter te doen. Dat 
streven is helemaal iets anders 
dan het kwaad goedpraten.

De auteur schrijft ook dat naas-
tenliefde als waarde met stip op 
één staat in het evangelie. Dat is 
onjuist. Liefde tot God staat op 
de eerste plaats. Naastenliefde 

zonder ware godsdienstigheid 
mislukt. De lat wordt immers 
steeds lager gelegd. „Ik doe toch 
wat ik wil, zeker!”, roept men 
dan. 

Dit zijn maar enkele voorbeel-
den. Zo wordt de ware leer slim 
en sluw onderuitgehaald. Al 
decennia lang wordt dat spel 
gespeeld, steeds openlijker. Wie 
de ware kerkelijke leer verdedigt, 
wordt verguisd. En dan maar 
roepen over verdraagzaamheid 
en respect voor alles, ook voor 
het meest verwerpelijke, behalve 
voor de gelovigen die de ware 
leer behartigen en verkondigen.
Gerard herMans, langdorp

Mildheid (3)
kerk & leven, 28 oktober 2015

Wat was ik blij met het Standpunt 
over idealen en mildheid! Sinds 
het begin van die indroevige 
vluchtelingencrisis, toen alles 
nog ver van ons bed was, stelde 
ik me de vraag of de voorgangers 
in de zondagsviering de men-
sen wakker zouden schudden en 
concrete voorstellen zouden for-
muleren, om te bewijzen dat we 

geen salonkatholieken zijn. Was 
het moment immers niet geko-
men om daadwerkelijk gevolg te 
geven aan de woorden van Jezus: 
„Ik was vreemdeling en jij hebt 
Me opgenomen”?

Dag na dag worstelde ik met 
de vraag hoever je je moet enga-
geren om als belijdend christen 
je steentje bij te dragen. Volgens 
de Bijbel moet je niet alleen de 
kruimels van de tafel aan de hon-
gerigen geven, maar royaal alles 
delen. Als je echt de regels van de 
Bijbel wilt toepassen, is het nooit 
genoeg. Waar ligt de grens om in 
vrede te leven met de christelijke 
principes? 

Dat kerk & leven me een ant-
woord gaf op die prangende, 
het geweten kwellende vraag, 
schonk me toch wel meer rust. 
Ik hoop dat veel mensen, na het 
lezen van uw artikel, gemoti-
veerd zullen zijn om enerzijds 
naar eigen godsvrucht en ver-
mogen hun steentje bij te dragen 
om die vluchtelingen te helpen 
en om weerstand te bieden aan 
haatcampagnes tegenover die 
mensen, en om anderzijds een 
realistische manier te vinden om 

de liefde van God wat meer tast-
baar te maken.

Of om het met dezelfde beeld-
spraak te zeggen die ook in het 
Standpunt werd gebruikt: willen 
meelopen in de marathon, dat 
is de eerste keuze die moet wor-
den gemaakt. Daaraan zal ik me 
houden. Of ik de eindmeet haal, 
dat is dus bijzaak. Dank voor die 
wijze aanmoediging.
Marie-anne bourdeau,  
roeselare

aarsele | Soms zingen we dat het allemaal op de bergen begon, maar strikt 
genomen ligt Lourdes natuurlijk in het dal. Daar, aan de voet van de Franse 
Pyreneeën, laten de jongerenbrancardiers van Jubilo uit het bisdom Brugge 
zich elk jaar van hun mooiste kant zien. Daar duwen ze, vergezellen ze,  
luisteren ze. Zingen ze ook wellicht. De reis betalen ze zelf, gelukkig met de 
steun van vele mensen die van Onze-Lieve-Vrouw houden, in de Franse of in 
de zoete versie. En ook dat begint steevast aan de voet van een berg.

Beeld/spraak
Violet Corbett Brock / Jozefien Van Huffel
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