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Oplossing van deze puzzel: 
maandmenu
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Europa  Ingezonden door Warre Verstrepen

Een vrachtwagen uit Zeeland moet stoppen aan de Russische grens. 
Vraagt de douanier:

– Wat vervoert u?

Zegt de trucker:

– Zestigduizend mosselen.

Waarop de douanier:

– Allemaal openmaken!

Huwelijk  Ingezonden door Helen De Coster

Twee vriendinnen in gesprek:

– Het huwelijk is als een fata morgana in de woestijn: paleis, 
palmboom, kameel... Plotseling verdwijnt alles en is er enkel nog de 
kameel.

Omroep

18 november, 20.30 uur, één. In 
Urk, Nederland. Trouwen met God, 
eerste aflevering van de docu-
mentaireserie Wedding Day, waar-
in Lieve Blancquaert de wereld 
rondtrekt op zoek naar de bete-
kenis van het huwelijk, volgt de 
kijker de diepgelovige Jelle en 
Nelleke. De documentairemaak-
ster van haar kant ontdekt wat 
het betekent om te leven volgens 
het woord van God.
19 november, 19.35 uur, Can-
vas. Becoming Human, eerste af-
levering van de driedelige BBC-
documentaire Nine Months that 
Made You, die aantoont hoe groot 
de invloed is van de tijd die we 
doorbrengen in de baarmoeder 
op onze gezondheid, persoon-
lijkheid en zelfs op het leven van 
onze kinderen.
21 november, 23.20 uur, Canvas. 
Blancanieves, bejubeld Spaans 
drama uit 2012, stille film in 
zwart-wit van Pablo Berger, voor 
wie het overbekende Sneeuwwit-
je van de gebroeders Grimm eens 
op een andere manier wil bele-
ven. In de jaren 1920 groeit Car-
men op bij haar boze stiefmoeder 
Encarna. Haar vader, ooit een be-
roemde stierenvechter, raakte in 
de arena verlamd. Na de moord 
op haar man wil Encarna ook 
haar stiefdochter uit de weg rui-
men. Ze wordt echter gered door 
zeven rondreizende dwergen.

Door zijn grote vertrouwen in 
God bezit Benedictus van Nursia 
een diep geloof. Hij is een sterk 
en eigenzinnig man met een 
grote mensenkennis en veel zin 
voor orde en stiptheid. In zijn 
bescheidenheid is Benedictus 
een man van de vrede. Voor hem 
is een klooster niets anders dan 
een ordening van de vrede. Hij 
is bedroefd over de dood van de 
man die hem met een vergiftigd 
brood wilde doden en het plezier 
van zijn monniken over diens 
dood. Benedictus’ invloed op de 
Kerk, het christendom en de Eu-
ropese cultuur is zeer groot. Door 
de invoering van de Regula in be-
staande kloosters en de stichting 
van nieuwe kloosters versprei-
den de benedictijnen zich over 
heel Europa. Ook zijn biografie 
in de Dialogen van Gregorius de 
Grote draagt bij tot zijn repu-
tatie en roem. In de zesde eeuw 
missioneren benedictijnen naar 
Engeland. In de zevende eeuw 
komt de Regula naar Frankrijk. 
Benedictus wordt algemeen be-
schouwd als de vader van het 
westerse monnikendom. In 1964 
verheft Paulus VI hem in Monte 
Cassino tot patroon van Europa 
(vader van Europa). Die eer geeft 
Johannes-Paulus II ook aan de 
heiligen Cyrillus en Methodius, 
de apostelen van het Slavische 
volk (1980).

Het is geen toeval dat Joseph 
Ratzinger na zijn pausverkiezing 
op 19 april 2005 de naam Bene-
dictus kiest. Studie en onderzoek 
zijn de pijlers van zijn leven. Met 
de universiteit, die lange tijd 
zijn wereld is geweest, verbindt 
hem de liefde voor het zoeken 
naar de waarheid en voor de 
open intellectuele dialoog. Door 
de gave van het woord is hij een 
begenadigd prediker. Hij heeft 
een glasheldere taal, een strikte 
argumentatiemethode en de bui-
tengewone kracht om te synthe-
tiseren. Zoals een catecheseleraar 
neemt de ‘paus-professor” zijn 
leerlingen bij de hand en wijst 
hen op inspirerende Bijbelpas-
sages. Criteria die zijn denken 
vormen, zijn leven, liefde, waar-
heid, theologie en schoonheid. 
Benedictus XVI wil terug naar de 
kern van het zuivere geloof, naar 
de centrale Jezus Christus. Net 
als de ‘patriarch van het wester-
se monnikendom’, Benedictus 
van Nursia, noemt hij als essen-
tieel, zelfs enig doel van het be-
staan op deze aarde de zoektocht 
naar God, quaerere Deum. Dit 
is slechts mogelijk als de mens 
afstand doet van het oppervlak-
kige, het materiele, de ‘cultuur 
van de dood’.

Ratzinger roept tijdens zijn 
pontificaat onophoudelijk op tot 
verantwoordelijkheid, dialoog 

en solidariteit. Hij wil de vrede 
dienen en bruggen bouwen in 
een wereld vol conflicten. Zo 
brengt de paus naties dichter bij 
elkaar door te wijzen op de chris-
telijke wortels van de Europese 
cultuur en beschaving en het be-
lang van het grote ‘Huis Europa’ 
dat herinnert aan Benedictus van 
Nursia. Tijdens het angelus van 
10 juli 2005 zegt hij: „Benedictus 
zaaide in de as van het Romeinse 
Rijk het zaad van een nieuwe be-
schaving die zich later zou voort 
ontwikkelen door een verbin-
ding van de christelijke waarden 
met het klassieke erfgoed ener-
zijds en de Germaanse en Slavi-
sche culturen anderzijds.”

Zijn oproep om via kunst 
schoonheid te scheppen, hangt 
nauw samen met het respect voor 
de schepping. Als kerkleider 
verbindt hij milieubescherming 
met de morele oproep tot solida-
riteit met de armen en de jonge 
generaties. Volgens hem draagt 
de bescherming van de natuur 
ook bij tot oecumenische en in-
terreligieuze samenwerking en 
wereldvrede.

Ook na zijn ontslag op 28 febru-
ari 2013 vindt Ratzinger inspira-
tie bij toonaangevende heiligen 
en kerkleraars. Met hun levens-
wijsheden geven ook die ‘waar-
achtige hervormers’ oriëntatie 
op de onvoorspelbare levensweg. 

Niet enkel de figuur van Bene-
dictus, maar ook de geschriften 
van Augustinus liggen de paus 
na aan het hart. Met hem deelt 
hij de drievoudige dimensie van 
dichter, herder en denker. Bei-
den waren theoloog en bisschop 
en hebben schrijftalent. Voor 
Benedictus XVI zijn de grootste 
heiligen de anonieme mannen 
en vrouwen die zich belangeloos 
inzetten voor de noden van de 
medemens. Zij hebben de waar-
de van de nederigheid en de een-
voud in hun harten gegrift.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Benedictus van Nursia (3)  Tom Zwaenepoel
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In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


