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Kerkenplan in de 
steigers
Bijna helft Vlaamse gemeenten denkt na over 
toekomst parochiekerken

XX Kerkenplannen zijn  
vereist voor subsidies
XX Voor her- en neven-
bestemmingen groeit 
almaar meer openheid
XX Een kerk is er niet  
enkel voor de gelovigen

Erik DE SmEt
De Vlaamse overheid gaf kerke-
lijke en gemeentelijke overheden 
de opdracht samen een ‘parochie-
kerkenplan’ op te stellen. Aan de 
basis ligt de conceptnota uit 2011 
van toenmalig Vlaams minister 
van Binnenlands Bestuur Geert 
Bourgeois (N-VA) over de toe-
komst van de parochiekerken. 
Bedoeling is in onderling over-
leg een langetermijnvisie uit te 
werken. Welke kerken blijven er 
voor de eredienst bewaard? Waar 
is nevenbestemming mogelijk 
en waar herbestemming van het 
gebouw? Het Centrum voor Reli-
gieuze Kunst en Cultuur (CRKC) 
treedt in opdracht van de Vlaam-
se overheid op als kenniscen-
trum dat proefprojecten bege-
leidt. De taak is dan ook niet mis: 
Vlaanderen telt 1.800 parochie-
kerken en de tijd dringt. Waar 
staan we?

„Voorzichtig geschat, hebben 
vier op de tien gemeenten een 
plan klaar of zijn daaraan be-
gonnen”, zegt Jan Jaspers, direc-
teur van het CRKC. „Vermoede-
lijk komt het in het voorjaar van 
2016 tot een inhaalbeweging en 
zullen tegen dan meer gemeen-
ten op de kar zijn gesprongen. 
Dat komt omdat vanaf nu een 
kerkenplan vereist is om van de 
Vlaamse Gemeenschap subsi-
dies te ontvangen. En aangezien 
de basis voor zo’n kerkenplan 

steeds een pastorale toekomst-
visie moet zijn, moeten gemeen-
telijke en kerkelijke bestuurders 
wel samen zitten.”

Het opstellen van een kerken-
plan bracht heel wat in beweging 
en soms was de kerkelijke over-
heid al op eigen houtje aan de 
slag gegaan. Een voorbeeld is de 
stad Gent, waar werd beslist dat 
zeventien kerken hun liturgi-
sche functie verliezen. Vanaf juni 
2016 vinden daar dus geen zon-
dagsmissen meer plaats. De keu-
ze om een aantal kerken niet te 
behouden, werd in het dekenaat 
Gent-Stad zelfs al twee jaar terug 
gemaakt.

Jan Jaspers: „Vergeleken met 
drie jaar geleden lijkt er een ta-
boe doorbroken. Het thema her-
bestemming van kerken komt 
tegenwoordig zowat overal aan 
bod.” Jaspers waarschuwt ech-
ter voor al te drastische keuzes. 
„Een kerk is er lang niet louter 
voor de gelovigen die er eucha-
ristie vieren. Een kerkgebouw 
heeft betekenis voor een brede 
gemeenschap, dus ook voor niet-
gelovigen. In de dialoog met de 
betalende overheid moet dat dus 
ook ter sprake komen.”

Hoe die dialoog wordt gevoerd, 
verschilt van plaats tot plaats. 
Sommige gemeenten nemen een 
extern bureau of een hogeschool 
in de arm, heel uitzonderlijk 
heeft het brede publiek een stem 
in het debat. Schatte Jaspers drie 
jaar geleden dat geen tien pro-
cent van de parochiekerken een 
andere functie zou krijgen of zou 
verdwijnen, dan meent hij nu 

dat dit cijfer hoger zal uitvallen. 
„De eerste plannen waren nog 
voorzichtig, tegenwoordig wor-
den creatieve ideeën niet langer 
geschuwd.”

Een typisch voorbeeld is wat 
er in Langemark-Poelkapelle ge-
beurt. Vertegenwoordigers van 
het gemeentebestuur, de kerk-
fabriek van Onze-Lieve-Vrouw 
en het bisdom Brugge beslis-
ten in juli over de toekomst 
van de parochiekerk in Poelka-
pelle. De kerk zal, behalve voor 
de liturgie, voortaan ook wor-
den gebruikt door de buiten-
schoolse kinderopvang en het 
consultatiebureau Kind en Ge-
zin. Het project Nieuwleven@kerk 
wordt geschraagd door diverse 
werkgroepen.

Christoph Deraeve, lid van de 
werkgroep communicatie en ge-
meenteraadslid voor CD&V, legt 
uit: „Onze gemeente telt vijf pa-
rochiekerken en de geloofsge-
meenschap besliste om nog maar 
om de twee weken een zondags-
viering te houden in Poelkapelle. 
Een architect werkt momenteel 
aan de herindeling van het ge-
bouw. Een gedeeld en dagelijks 
gebruik van de kerk zal resulte-
ren in beter onderhoud en be-
heer van het gebouw.”

Op 6 december vond in de kerk 
een babbel- en beleefnamid-
dag plaats. Twee speelse figuur-
tjes promootten het project. „In 
de dorpsgemeenschap wordt er 
veel over gepraat”, weet Deraeve. 
„Het idee van herbestemming is 
ouder dan het kerkenplan en het 
biedt oplossingen voor andere 
problemen. Hoofdzaak is dat on-
ze kerk als dorpszicht bewaard 
blijft. Een kerk is immers ook de 
eigenheid van een dorp.”

Babbel- en beleefmoment over de plannen voor de kerk van Poelkapelle.  © Violet Corbett Brock
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De advent is bij uitstek een periode van hoopvolle verwach-
ting. Het is de start van een nieuw kerkelijk jaar, een tijd van 

uitkijken naar de geboorte van Jezus. Gelovigen die het artikel in 
Kerk & Leven lezen, over het uittekenen van kerkenplannen, zullen 
echter misschien veeleer ten prooi vallen aan pessimisme en wan-
hoop. Dat is nochtans niet aangewezen.

Het is nooit makkelijk te leven na een periode van bloei. De kerkge-
schiedenis kende de voorbije tweeduizend jaar pieken en dalen, en 
in onze contreien zitten we nu ontegensprekelijk in een neergaande 
beweging. Of die zal blijven duren en hoelang, dat kan geen mens 
voorspellen. Op dit ogenblik kunnen we echter niet anders dan ons 
aan te passen aan de realiteit van dit tijdperk. Die realiteit is: er zijn te 
veel kerken voor het huidige aantal gelovigen.

Het is dan ook normaal dat zowel kerkelijke als politieke overheden 
nadenken over de best mogelijke benutting van die gebouwen. In de 
praktijk zal dat tot zeer verscheiden conclusies leiden. In extreme 
gevallen zullen kerken daadwerkelijk verdwijnen. Minder dras-
tisch is de herbestemming. Kerkgebouwen kunnen in privéhanden 
komen, maar een publieke benutting is eigenlijk meer aangewezen. 
Voorbeelden daarvan zijn 
een museum, een kunsten-
hal of een bibliotheek. Al is 
dat natuurlijk ook niet altijd 
mogelijk.

Nevenbestemming is vaak 
een zinvolle optie. Ker-
ken blijven dan dienst-
doen voor katholieke ere-
diensten, maar worden ook 
voor andere doelstellin-
gen gebruikt. Soms is dat occasioneel, zoals concerten of tijdelijke 
tentoonstellingen. Het kan echter ook structureler, door een deel 
van het gebouw te benutten voor seculiere doeleinden. Zo bracht 
kerk & leven op 9 september van dit jaar het verhaal van de paro-
chie Sint-Jozef in Hove, waar een heus planetarium in de kerk werd 
gebouwd. Dat soort creatieve nevenbestemmingen kan zelfs een 
nieuw impuls geven aan een geloofsgemeenschap.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van medegebruik. Vooral in mul-
ticulturele steden is dat een optie. De plaatselijke kerkgemeenschap 
deelt dan haar gebouw met gemeenschappen van andere origine, die 
in een andere taal vieren of die wel christelijk, maar niet katholiek 
zijn. Delicaat wordt het wanneer een andere gemeenschap het kerk-
gebouw definitief overneemt. En ongetwijfeld zou het debat veel 
heviger worden wanneer men zou overwegen om het gebouw door 
te verkopen aan een andere godsdienst, zoals bijvoorbeeld de islam. 
Daarvan zijn ons nog geen voorbeelden bekend, maar wellicht duikt 
ook die discussie vroeg of laat op?

Laten we toch maar de belangrijkste categorie niet uit het oog verlie-
zen, kerken die gewoon kerken blijven. Want al zijn er vandaag bij 
ons minder katholieke gelovigen dan veertig of vijftig jaar geleden, 
er zijn nog steeds enkele honderdduizenden Vlamingen die geregeld 
naar de kerk gaan. Wekelijks of op kerkelijke feestdagen, bij huwelij-
ken, doopsels of begrafenissen. In alle bisdommen worden momen-
teel plannen uitgerold die die gelovigen hergroeperen in ruimere, 
maar ook versterkte verbanden.

Ons kerkenlandschap zal dus diverse richtingen uitgaan. Verant-
woordelijken moeten daarbij beseffen dat kerken meer zijn dan lou-
ter gebedshuizen. Ze zijn pijlers van onze geschiedenis, ankerpunten 
in onze landschappen en woonwijken. Zelfs mensen die nooit een 
voet in hun kerk zetten, kunnen emotioneel aan het gebouw gehecht 
zijn, wellicht zonder de ironie van die situatie te beseffen.

Zoals we hier al eerder aangaven, is angst voor verandering een slechte 
raadgever. Verandering is soms noodzakelijk en kan een voedingsbo-
dem zijn voor nieuwe kansen. Wat de toekomst brengt, kan niemand 
ons vertellen. Dat we die toekomst als gelovigen samen vorm kunnen 
geven, is gelukkig wel een zekerheid.”

Kerken zijn pijlers  
van onze geschiedenis, 
ankerpunten in onze 
landschappen en  
woonwijken

Kerken in beweging
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„Vergeleken met drie jaar 
geleden lijkt er een taboe 
doorbroken”


