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Jong en zoekende, het standpunt 
van de hoofdredacteur, was een 
zinvol artikel. In tegenstelling 
tot vroeger is het blindelings 
geloven verdwenen. Vooral jon-
geren zijn zoekende en terecht 
kritisch. Ze worstelen met vele 
vragen over geloofspunten. Ze 
blijven echter op hun honger zit-
ten. De vraag van Luk Vanmae-
rcke is terecht: „Als u niet met 
hen over geloof praat, wie zal dat 
dan wel doen?”

Wil men interesse opwek-
ken, dan moet de inhoud van de 
boodschap perspectief bieden, 
zo niet blijft het een lege doos. 
Uiterlijk vertoon, allerlei regels 
en oordelen staan in schril con-
trast tot de leer van Christus en 
zijn volgelingen, waarin bezit en 
aanzien van geen belang waren. 
De inhoud van die boodschap 
was cruciaal.

Voor de vele zoekenden is het 
aandachtig lezen van het Nieuwe 
Testament de beste remedie om 
twijfels op te lossen. Terecht 
zegt Christus: „Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. Ik ben 

niet gekomen om te oordelen, 
maar om te redden.”

Aan ons de keuze, met res-
pect voor andersdenkenden. Ik 
betuig mijn waardering voor hen 
die bijdragen tot opbouw van het 
geloof.
Pierre Maertens, De Klinge
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Wie met onze jeugd omgaat, 
moet in hen investeren. Wij, 
senioren, moeten onze geloofs-
overtuiging overdragen, maar 
dan in een volledig andere 
taal dan in het verleden. Mgr. 
Bonny en de hoofdredacteur van 
kerk & leven hebben veel troeven 
in de hand, maar de opdracht is 
niet eenvoudig.

Een sterk hiërarchische geloofs-
opbouw verliest zijn impact. De 
katholieke Kerk is geen mono-
liet, waarin je je persoonlijk-
heid verliest. Dogma’s zijn for-
muleringen die men uitdiept en 
opnieuw formuleert in de taal 
van de tijd waarin men leeft. 
De geschiedenis evolueert, het 
inzicht en het geloof ook.

Jezus van Nazareth was een 
flink stuk op zijn tijd vooruit. 
De herontdekking van bepaalde 
waarden ligt vandaag bij de secu-
lieren. Help hen daarin.
Henri De Beer, Gavere
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Het Standpunt waarin de vraag 
wordt gesteld wie met jongeren 
over het geloof zal praten als wij 
dat niet meer doen, heeft me aan 
het denken gezet. Ik denk dat er 
nooit eerder zoveel werd gecom-
municeerd als vandaag (via Face-
book, Twitter, e-mail, inter-
netfora…) en toch bereiken we 
elkaar steeds moeilijker.

Als mama van twee jongvol-
wassen kinderen neem ik aan 
dat jonge mensen met veel vra-
gen leven – over hun welzijn, 
hun toekomstmogelijkheden, 
hun relaties of hun familiale 
leven. Bij jongeren die het geloof 
nog slechts via de godsdienstles-
sen meekrijgen, staat God steeds 
verder van hen af. Maar ook van 
ons. Dan kunnen we wel spreken 
over geloofsarmoede, zonder te 

willen zeggen dat deze jongeren 
daarom ongelukkig(er) zouden 
zijn.

Vroeg of laat staan ze echter 
voor keuzes die hun verdere 
levensloop bepalen. Ik denk dat 
jonge mensen ons vooral laten 
zien dat in ieder van hen iets van 
Gods aanwezigheid leeft, waarop 
we samen kunnen voortbou-
wen. We moeten voor hen kan-
sen creëren, door onze nabijheid 
te tonen. Dat is een andere bron 
voor communicatie, waarin we 
blijk kunnen geven van hoop en 
vertrouwen, om zo onze geloofs-
daad telkens weer te hernieuwen.
Veerle Loriaux, izegem
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Sterk Standpunt. Ik heb veel 
respect voor de vele jongeren 
die zoekend in het leven staan 
en daarover willen getuigen. 
Gaan we voldoende met hen in 
dialoog? Ontgoochelen we hen 
niet door ons soms afzijdig te 
houden?
Paul DeLVa, via Facebook
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Een mooi en inspirerend 
artikel. Jongeren, geloof, Kerk 
en eucharistievieringen – dat is 
ook voor de liturgiegroep van 
onze parochie een belangrijk 
agendapunt.
nancy Van MeeL, via Facebook

BruGGe | Iemand snoeide de stokken, midden in de winter. Iemand zag op 
een lenteochtend de eerste scheuten. Maanden later plukte iemand, perste 
iemand, kleefde iemand met zorg een etiket. Onlangs in Brugge kon u ze 
proeven, de vier seizoenen leven met de wijngaard van het Franse L’arche 
en Anjou. Zusterorganisatie De Ark verbouwt geen druiven, maar is net zo 
goed een rank in de wijngaard die Jean Vanier plantte. Vijfenvijftig keer vier 
seizoenen samenleven van mensen met en zonder beperking, u kon ze voelen.

Beeld/spraak
Violet Corbett Brock / Jozefien Van Huffel

Hoeft niet. 
Onze prijzen zijn al aangepast.
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