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Kerkenplan
kerk & leven, 16 december 2015

De federatie Harelbeke telt zes 
kerken, maar heeft een gebrek 
aan parochiezalen. Ook in het 
centrum van de stad verdwijnt 
de parochiezaal. Het moet toch 
mogelijk zijn om de kerken, 
naast hun wekelijkse functie 
voor de erediensten, ook te kun-
nen gebruiken als parochiezaal?

Overigens hebben ook andere 
godsdiensten een gebrek aan 
gebedsruimtes in onze stad.
Patrick Vervaecke, Harelbeke

Toegankelijke taal
kerk & leven, 16 december 2015

Ik ben blij dat Luc Devisscher 
in zijn wekelijkse commentaar 
bij de lezingen aankondigt dat 
er wordt gewerkt aan een lec-
tionarium in een meer toegan-
kelijke taal. Ik vraag me alleen 
af waarom er een nieuwe verta-
ling moet worden gemaakt. Er 
bestaan toch al de Nieuwe Bijbel-
vertaling en de Bijbel in gewone 

taal. Waarom worden die niet 
gebruikt? 

In een Bijbelcursus die ik bij het 
CCV volg, valt het me op hoe veel 
mensen er de Bijbel in gewone 
taal hanteren. Ik hoop dat dit in 
de liturgie navolging kent. De 
boodschap van Jezus en de pro-
feten is te belangrijk om haar 
niet in een begrijpbare taal te 
verspreiden.
Jozef Bouwens, Gierle

Jozef De Kesel
kerk & leven, 23 December 2015

Toen ik jong was, ten tijde van 
Pius XII en kardinaal Van Roey, 
leek de Kerk eeuwig onverander-
lijk. Dat leek comfortabel in ons 
kleine Vlaanderen. Onderhuids 
broeide er echter heel wat, want 
we waren de arbeiders aan het 
verliezen. Cardijn en anderen 
schopten tegen de zogenaamd 
onbeweeglijke zuil.

En toen kwamen er een nieuwe 
kardinaal, Suenens, en een 
nieuwe paus, Johannes XXIII. Zij 

begonnen aan de boom te schud-
den. Wij volgden thuis gefasci-
neerd het Tweede Vaticaans Con-
cilie. Veel katholieken waren 
echter bang: wat gaat er gebeu-
ren als je dingen verandert, als 
de gelovigen zelf de Bijbel gaan 
lezen?
„De Kerk is in crisis”, zei aarts-
bisschop De Kesel onlangs in 
kerk & leven. Wel, crisis is de 
aard van de Kerk. Een crisis is 
namelijk een onstabiele toestand 
die alle kanten uit kan. Zo is ook 
de Kerk, permanent in beweging. 

De Kerk is eeuwig, maar ze is 
ook een instituut van mensen. 
Mensen die veranderen. Daarom 
moet ook de Kerk meegaan met 
haar tijd. In de liturgie, in het 
gebruik van gebouwen, in haar 
aanwezigheid op het publieke 
forum, in de opinievorming... 
Een kritische Kerk in een wereld 
in crisis.

De Kerk van Pius XII en kardi-
naal Van Roey komt nooit meer 
terug.
Jozef Weyn, Antwerpen

Helchteren | Aan het asielcentrum in Helchteren staken ze fakkels aan, nog 
net in het oude jaar. Mensen die in het nieuwe jaar 366 dagen krijgen om het 
beste van te maken. Die, tegelijk, nog steeds slechts twee handen hebben om te 
reiken, slechts een blik om de wereld in op te nemen, slechts twee voeten om de 
ander tegemoet te gaan. Je kunt eraan twijfelen of het volstaat, twijfelen tot het 
verlamt. Of je kunt, zoals de mannen en vrouwen met hun fakkels op weg naar 
een interreligieus treffen, geloven dat het aanstekelijk werkt.
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