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OPKIKKERTJES

NIEUWJAARSBRIEF

Hedwig VAN PETEGHEM

Het is me nogal een wereldje. Er
wordt met werkloosheidcijfers
gegoocheld alsof het koopjes
zijn en zij die werken, klagen
over de werkdruk. Wat we als
voeding voorgeschoteld Kkrij-
gen, is niet meer vanzelfspre-
kend, want bacterién en vetten
kunnen ongezien roet in het
eten gooien. Financieel kan het
altijd beter. En de zekerheden
op maatschappelijk en gods-
dienstig vlak zijn al hun kracht
kwijt. Ik veronderstel dat mijn
opsomming net lang genoeg
is om de sfeer van het nieuwe
jaar al van meet af aan te ver-
knallen.

En toch moet dit een opkikker
worden. Wat ik bedoel, is dit.
Behalve water is er weinig dat
van een leien dakje loopt. Als we
iets willen bereiken, vraagt dat
moceite, soms veel meer dan we
hopen. Willen we een vernieuwd
jaar, dan zal het niet vanzelf
komen.

Misschien is het niet voor niets
dat Kerstmis en Nieuwjaar zo
kort op elkaar volgen. Nieuwjaar
komt elk jaar terug, daar hoeven
we niets aan te doen, daar zorgt
de tijd wel voor. Maar of het
jaar ook nieuw wordt, dat is een
andere zaak. Daar kan Kerstmis
voor zorgen. Als we bereid zijn

echt mens te worden, dan zal
elke dag de moeite zijn. Je mag je
als een klein kind toevertrouwen
aan medemensen, die voor je
zorgen en tijd voor je maken. Let
er maar op, er zijn er meer dan
je denkt. Misschien ben je ook
wel bereid iemand of meerdere
mensen in je hart telaten wonen,
echt bij je thuis te laten zijn. Dat
geeft een nieuwe dynamiek en
elan aan je leven. Je krijgt daar
warm van, waar anderen dan op
hun beurt kunnen van genieten.
En wat er dan ook gebeurt in het
komende jaar, het zal niet bij het
oude blijven. Want er is hoop en
er is vertrouwen en zekerheid

dat je op mensen kunt steunen
en zij op jou kunnen bouwen.

Het kerstverhaal spreekt over
een nieuwe wereld, een nieuwe
schepping die zeven dagen later
begint en die handen en voeten
en een gezicht krijgt als jij mens
voor je medemens wil zijn. Daar
kun je nu al 21 dagen van genie-
ten.

God zag dat het goed was. En
wij ook.

Dit cursiefje werd geplukt uit
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen,
2006). Het boek is inmiddels
uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 3de zondag door het jaar

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Smaak geven

Dikwijls zijn wij, christenen,
zoals zovelen, Heer:

mat en gezapig,

draaiend op routine,

met de blik op oneindig

en het verstand op nul.

Help ons om het anders te doen:
wat meer vanuit het hart,
vanuit een helder verstand

en met een open geest.

Laten wij smaak geven

aan een soms lauwe wereld.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2016. Deze der, met van alle
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de
liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelién, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477,/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 - LKD, Dij 32-34,9200 052/20.19.76 - Carmelitana, Burgstraat 46,
9000 Gent, 09/225.48.36 - Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 - De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke,
0477/26.56.17 - PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 - Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000
Leuven, 016/31.00.65 - De Peerle, Frederic de 18, 2800 M 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 - Herni Noord 100, 8800 R 051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

Van alle winterdagen is 20 januari een van de belangrijkste, althans
voor wat het weer betreft. Het is vandaag immers volgens de volks-
kalender de naamdag van twee belangrijke weerheiligen, van zowel
Fabianus als Sebastianus. Twee ineens dus, maar dat komt wel eens
vaker voor. Er zijn zelfs dagen in het jaar waarop er maar liefst 14 dag-
heiligen zijn.

Vandetwee van vandaagis Sebastiaan duidelijk de belangrijkste, wel-
licht omdat hij destijds als patroon van de schuttersgilden werd uit-
verkozen. En daarvan waren er nogal wat!

Hij was dus vrij populair en daarom werd Sebastiaan door het volk
familiair aangesproken en zei men:

SINTE-BASTJE

IS EEN HARD GASTJE.

Inderdaad, hij is een van de drie zogenaamde harde koppen waarover
ik het eerder al wel eens had. Hij is ook delaatste van de drie en dat wil
volgens de volksweerkunde zeggen dat het koudste gedeelte van de
winter voorbij zou moeten zijn.

Spreuken voor vandaag zijn:
SEBASTIAAN EN WAS GEEN KNIEZER,
MAAR HIJ BLIJFT EEN GROTE VRIEZER.

Of:
SEBASTIAAN DIE HET WERE MAAKT,
DOET HET VRIEZEN DAT HET KRAAKT.
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