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Advertentie

Ook u en ik 
schrijven elke 
dag geschiedenis
Erfgoed. Wie dat woord hoort, 
denkt wellicht spontaan aan 
vroeger. Ten onrechte, vinden ze 
bij het Platform voor Immateri-
eel Cultureel Erfgoed. Ook van-
daag zetten immers duizenden 
Vlamingen dagelijkse tradities 
en technieken allerhande voort. 
De ene keer als bezieler, de ande-
re als sympathisant vanaf de zij-
lijn.

Onder de hashtag (dat is een 
woord of zin met een hekje er-
voor, vooral gebruikt op socia-
le media) #ikschrijfgeschiedenis  
roept het platform iedereen op 
foto’s en filmpjes te delen waarop 
te zien is hoe hij of zij tradities of 
technieken doet voortleven. „Zo 
hopen we een actueel, levendig 
en divers beeld te geven van het 
immateriële culturele erfgoed 
in Vlaanderen en Brussel anno 
2016”, zegt projectmoderator El-
len Janssens. „We menen al te 
vaak dat geschiedenis schrijven 
enkel te maken heeft met grootse 
gebeurtenissen. Geschiedschrij-
ving gebeurt echter ook in de ge-
wone dingen van het leven. Of 
we nu frietjes halen in het friet-
kot, fanatiek supporteren voor 
een wielrenner, nieuwjaar vieren 
met vrienden of meestappen in 
de Zinnekeparade, dag in dag uit 
schrijven we geschiedenis, vaak 
onbewust.”

Het project #ikschrijfgeschiede-
nis wil dan ook duidelijk maken 
dat wat voor veel mensen van-
zelfsprekend lijkt, dat eigenlijk 
niet is. „Generatie na generatie 
vertellen we grappen in ons ei-
gen streektalen”, zegt Janssens. 
„Accordeonisten, mimespelers 
en dansers werken zich dagelijks 
in het zweet om hun techniek 
bij te schaven en ambachtslui 
zoals meubelmakers verfijnen 
ook vandaag hun vakmanschap 
voort. Her en der vind je nog een 
heuse schaapherder. Door al die 
gewone en minder gewone klei-
ne tradities in de kijker te plaat-
sen, kunnen we de rijkdom ervan 
herontdekken.”

Al meer dan honderd perso-
nen zonden een foto in en maak-
ten een affiche op www.ikschrijf-
geschiedenis.be. Op een affiche 
zie je telkens een foto of filmpje 
waarop iemand zijn of haar pas-
sie toont. Onder de deelnemers 
is onder meer een hedendaagse 
danser, een smid en een herboris-
te. Ook kantklossers, driekonin-
gen, processiegangers en zelfs 
touwtrekkers vonden al de weg 
naar het digitale platform.

Bij de foto of het filmpje hoort 
ook een boodschap die steeds de 
hashtag #ikschrijfgeschiedenis 
bevat. U kunt uw affiche ook de-
len op sociale media als Twitter 
en Facebook. Dankzij de hashtag 
kunnen surfers alle gelijkaardige 
berichten snel terugvinden. (cb)

Meer info bij Ellen Janssens via  
info@immaterieelerfgoed.be of 
0473 38 19 07 • U kunt nog altijd  
foto’s en filmpjes oploaden op 
www.ikschrijfgeschiedenis.be

Eindeloze trukendoos
Lifehacks zijn soms bizar, maar maken uw leven makkelijker

XX Vaak toepasbaar in 
keuken of huiskamer
XX Handig om allerlei  
problemen op te lossen
XX Op het internet staan 
honderden voorbeelden

Luk Vanmaercke
Huis-, tuin- en keukentrucjes 
kennen we allemaal. We geven 
ze graag door van generatie op 
generatie. De Nederlandse Tan-
te Kaat werd in de Lage Landen 
zelfs beroemd met haar boeken 
vol handige oplossingen voor al-
ledaagse probleempjes. Tegen-
woordig bestaat voor dat soort 
handigheidjes echter een hip-
per woord, lifehacks. Wie er veel 
kent, maakt gegarandeerd in-
druk op vrienden en familie.

Lifehacking is een verzamel-
naam voor allerlei kunstgreep-
jes waarmee we op een slimme, 
vaak ongebruikelijke manier ons 
leven wat makkelijker maken. 
Wie het woord op Google intikt, 
komt terecht in een wondere we-
reld met vele honderden prak-
tische trucjes. Bij YouTube zit 
u nog beter, daar vindt u tal van 
filmpjes die stap voor stap to-
nen hoe u allerlei kneepjes in de 
praktijk brengt. Wie geen inter-
nettoegang heeft, vindt ook boe-
ken vol lifehacks.

Veel van die handigheden ko-
men uit de culinaire sfeer. Een 
heleboel kerstomaatjes tegelijk 
doorsnijden lukt bijvoorbeeld 
door ze tussen twee borden te 
leggen en dan met een scherp 

keukenmes tussen de borden 
door te snijden. Stokbrood of 
pistoletjes maakt u opnieuw kra-
kend vers door ze even onder de 
kraan te houden en ze dan enke-
le minuten in een oven van 180 
graden op te bakken. Of een stuk 
origineler: dip een opgeblazen 
ballon voor de helft in een kom 
gesmolten chocolade en laat de 
chocolade opstijven. Doorprik 
dan de ballon en u heeft een eet-
baar dessertkommetje gemaakt. 
Of houdt u van prettig gestoord? 
Neem het omhulsel van een le-
ge lijmstift en giet er gesmolten 
boter in. Even laten opstijven in 
de koelkast en u kunt uw boter-
ham makkelijker dan ooit met 
boter smeren. Of heeft u liever 
een keukentip voor warme da-

gen? Vul een fles voor ongeveer 
een kwart met water en stop ze in 
de diepvriezer. Als dat water be-
vroren is, haalt u de fles eruit en 
vult u ze helemaal. Dankzij dit 
systeem heeft u gedurende vele 
uren gekoeld drinkwater.

Problemen oplossen
Lifehacks dienen vaak om klei-
ne problemen op te lossen. Liet 
u bijvoorbeeld uw gsm in het toi-
let of in de soep vallen, dan moet 
u het toestel zo snel mogelijk 
droog krijgen. Dat kan door het 
in een kom ongekookte rijst te 
plaatsen. De rijst zal het vocht uit 
uw telefoon opnemen. Nog zo 
een tip: heeft u iets kleins, maar 
dierbaars op de grond laten val-
len, zoals een oorring, en u vindt 

het niet meer terug? Trek een ny-
lonkous over de stofzuigerslang 
en zuig rondom u. Het kleinood 
wordt aangezogen, zonder in de 
stofzuiger te verdwijnen. Wilt u 
een kaars aansteken waar u niet 
goed bij kan, gebruik dan een 
stokje spaghetti als lont. Opge-
let: het geurtje moet u erbij ne-
men. Heeft u een bos vol sleutels 
op zak en kunt u die niet goed 
uit elkaar houden? Geef de ach-
terkant van elke sleutel dan een 
eigen kleurtje met nagellak.

Ook op verplaatsing kunnen 
lifehacks van pas komen. Gaat u 
binnenkort naar de dierentuin 
en wilt u de dieren van dichtbij 
zien? Draag dan kleren in dezelf-
de kleur als die van de opzich-
ters, dan komen de dieren naar 
u toe. Gaat u op vakantie en ont-
dekt u in de hotelkamer dat u de 
gsm-lader vergat? Met een beet-
je geluk heeft het tv-toestel een 
USB-aansluiting. Dan moet u na-
tuurlijk wel een USB-kabeltje bij 
zich hebben, bijvoorbeeld van de 
pc, het fototoestel of de gps.

Of misschien gaat u liever kam-
peren? Dan is een zaklamp wel 
handig. Installeer vooraf een gra-
tis zaklamp-app op uw smart-
phone en u heeft u altijd verlich-
ting op zak.

Tot slot nog een bizarre tip. U 
krijgt een prachtig boeket bloe-
men, maar u wilde er net een 
paar dagen tussenuit? Zet de rui-
ker met een goed gevulde vaas 
in de ijskast en bij uw terugkeer 
zien ze er nog prima uit. Klinkt 
dat tegelijk handig, grappig en 
behoorlijk geschift? Dan heeft u 
helemaal begrepen wat lifehacks 
zijn. 

Uw gsm in de soep laten vallen? Geen nood, in een potje rijst 
krijgt u hem snel weer droog.  © Luk Vanmaercke

Ook frietjes halen in het 
frietkot is een vorm van 
immaterieel erfgoed


