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Kessel-Lo | Het ene oog ziet een stapel calorieën, een bakblik vol te zoet en 
te vet. Het andere oog een moeder die goochelt met glazuur of een grootvader 
die zweert bij spuitwater in het beslag, trouw aan zijn geheime recept.  
Het ziet  kinderen met blinkende ogen, het bestek in de aanslag. Zoetigheden  
zijn niet zelden gerechten van geborgenheid. En zeker als Ziekenzorg 
Lichtmis viert, zoals hier in Kessel-Lo. Uit zes pannen tegelijk, twee per  
vrijwilliger, geurt het naar samen en feest. Naar iets wat nooit te zoet kan zijn.
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Monniken op 
Waddeneiland
Vier trappisten van de abdij  
Sion in Diepenveen in Neder-
land verhuisden rond de jaar-
wisseling naar het Waddenei-
land Schiermonnikoog, waar ze 
in een klein huis een klooster-
leven willen leiden. De oude ab-
dij werd herbestemd en drie an-
dere monniken verhuisden op 
hun beurt tijdelijk naar de abdij 
van Westmalle. Eind januari stel-
de de kloostergemeenschap, die 
naar de traditie van de orde een 
stil en besloten leven wil hand-
haven, zich voor aan de gemeen-
schap van de kleinste gemeen-
te van Nederland. Het autoloze 
eiland Schiermonnikoog is ge-
noemd naar cisterciënzermon-
niken die er in de middeleeuwen 
woonden.

Toch concilie 
voor orthodoxen
Het panorthodox concilie, een 
bijeenkomst van alle orthodoxe 
kerkleiders van de wereld, zal op 
het Griekse eiland Kreta plaats-
vinden en niet in Istanbul, de ze-
tel van het oecumenische patri-
archaat. Dat werd beslist tijdens 

het voorbereidende overleg van 
de orthodoxe patriarchen in het 
Zwitserse Chambésy. De kerkver-
gadering, waarvan haast een hal-
ve eeuw sprake is, was gepland 
voor Pinksteren 2016, maar het is 
onwaarschijnlijk dat die datum 
nog kan worden gehaald. Met 
de keuze van de nieuwe locatie 
worden de bezwaren tegen een 
concilie in Turkije, de histori-
sche bakermat van de orthodoxe 
christenheid, omzeild. Na de re-
cente aanslag in de toeristische 
wijk van Istanbul rezen vragen 
over de veiligheid. Bovendien te-
kende de invloedrijke Russisch-
Orthodoxe Kerk bezwaar aan 
vanwege de spanningen tussen 
Rusland en Turkije inzake de 
burgeroorlog in Syrië.

Walen geloviger 
dan Brusselaars
Ook al zette de secularisering 
zich in Franstalig België sneller 
door dan in Vlaanderen, toch be-
stempelt nog altijd zestig pro-
cent van de Franstalige Belgen 
zich als katholiek. Dat blijkt al-
thans uit een studie van de open-
bare omroep RTBF en de krant 
Le Soir. Inwoners van het Waal-
se Gewest zijn geloviger dan die 

van het verstedelijkte Brussel-
se Gewest en Franstalige vrou-
wen zijn geloviger dan Franstali-
ge mannen. Brussel telt intussen 
meer praktiserende moslims dan 
praktiserende katholieken. Meer 
dan driekwart van de Fransta-
lige Belgen vindt het katholicis-
me een tolerante godsdienst. Bij-
na de helft van de ondervraagden 
vindt de islam verdraagzaam.

Paus viert met 
lutheranen
Volgend jaar zal het vijf eeuwen 
geleden zijn dat Maarten Luther 
de aanzet gaf tot de Reformatie 
en dus de scheuring tussen ka-
tholieken en protestanten. Aan 
katholieke zijde werd de voor-
bije jaren steevast gesteld dat dit 
geen reden was tot een feestelijk 
gedenken. Toch maakte het Va-
ticaan onlangs bekend dat paus 
Franciscus op 31 oktober naar 
Lund in Zweden reist als gast 
van de Lutherse Wereldfederatie. 
De herdenkingsbijeenkomst in 
de kathedraal van Lund, die het 
feestjaar inleidt, moet de „solide 
oecumenische ontwikkelingen 
tussen katholieken en luthersen 
benadrukken”, luidt het in het 
Vaticaan. (eds)

Bezoekersgids 
Basiliek van 
Koekelberg
De Basiliek van Koekelberg is een plaats 
van gebed en ontmoeting, maar ook van 
kunst en prachtige  art-decoarchitectuur. 
Deze gids begeleidt u bij de ontdekking 
van dit unieke monument.  
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