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Antwerpen | Ze konden er niet blijven, daar waar ze moeiteloos de naam 
van buren spelden en met de ogen dicht de weg wezen. Ze gingen. Zelf zagen 
ze, gaandeweg, minder duidelijk wie ze waren. En anderen zagen niet hen, 
maar steeds duidelijker een probleem. Niet alle anderen echter. In de tuin van 
de Antwerpse Sint-Pauluskerk kwamen onlangs mensen samen die hen die 
komen warm willen ontvangen. Mensen die buren willen zijn, nieuwe namen 
willen spellen. Die hen de weg wijzen tot ze weer weten wie ze zijn.

Beeld/spraak
Frank Bahnmüller / Jozefien Van Huffel

Acht nieuwe  
vredesvrouwen
Tijdens de voorbije Vredeswake 
in Langemark-Poelkapelle, een 
initiatief van geëngageerde chris-
tenen die handelen in een geest 
van grote openheid, werden acht 
vrouwen genomineerd als vredes-
vrouw. Allen zetten ze zich in voor 
een warme, solidaire en vredevol-
le samenleving. In het najaar zul-
len de genomineerde vrouwen 
door de nationale Vrouwenraad 
officieel worden aangesteld in 
de Senaat. Onder het motto Vrou-
wenkracht is vredesmacht focuste de 
vredeswake op de centrale rol van 
vrouwen in vredesprocessen en 
samenlevingsopbouw.

Paus Franciscus 
tegen doodstraf
Paus Franciscus roept alle chris-
tenen en mensen van goede wil 
op zich te blijven inzetten voor 
de afschaffing van de doodstraf. 
Hij vraagt ook te ijveren voor 
de verbetering van de levens-
omstandigheden van gevange-
nen en hun menselijke waardig-
heid. Christelijke politici in het 
bijzonder en ruimer alle staats- 
en regeringsleiders vraagt paus 

Franciscus aan te sluiten bij de 
internationale conventie voor de 
afschaffing van de doodstraf. Hij 
herhaalde dat het gebod ‘gij zult 
niet doden’ absoluut is en dat on-
schuldigen zowel als schuldigen 
recht hebben op de onschend-
baarheid van het recht op leven 
als geschenk van God.

Wereld Missie 
Hulp dertig
Al dertig jaar zamelt Wereld Mis-
sie Hulp in Boechout kleding in 
en werft het zo fondsen en goe-
deren voor ontwikkelingshulp. 
Althans onder die naam, want de 
geschiedenis van de hulporgani-
satie reikt verder terug, naar pa-
ter Werenfried van Straaten die 
Oostpriesterhulp uit de grond 
stampte voor ontheemde Duit-
se priesters en gelovigen. In de 
jaren 1950 werden niet enkel de 
beroemde kapelwagens geïn-
troduceerd, maar ook de eerste 
textielinzamelingen. In de ja-
ren 1980 werd deze poot van de 
hulpverlening in een andere or-
ganisatie ondergebracht, los van 
Oostpriesterhulp en was  We-
reld Missie Hulp geboren. Der-
tig jaar vindt de organisatie de 
uitgelezen gelegenheid om te-

rug te blikken op ontwikkelings-
werk en vooruit te kijken naar de 
uitdagingen van ontwikkelings-
hulp in een landschap waar mis-
siezusters- en paters, voorheen 
de dragende krachten, een uit-
stervend ras zijn. Op 21 maart 
wordt in Leuven een jubileum-
boek voorgesteld en op 24 april 
is er een groots opgezet familie-
feest in Boechout.

Dag van de Zorg 
op 20 maart
Op Palmzondag 20 maart vindt 
de vijfde editie van Dag van de 
Zorg plaats. Dan zetten tal van 
zorg- en welzijnsorganisaties de 
deuren open. Jong en oud kun-
nen dan een kijkje nemen achter 
de schermen van een ziekenhuis, 
een voorziening voor mensen 
met een beperking bezoeken of 
zelf vaststellen hoe een heden-
daags woonzorgcentrum ver-
schilt van het traditionele rust-
huis. De Dag van de Zorg wil een 
maatschappelijk draagvlak creë-
ren voor de noden en de ontwik-
kelingen in de zorg- en welzijns-
sector. Onder het motto Zorg in 
beweging gaat de aandacht naar 
de veranderingen in het zorg-
landschap vandaag. (ivh)

nieuwe editie 

Iedereen Spiritueel
Johan Van der Vloet en Ilse Cornu
De eerste oplage van dit ‘praktisch groeiboek 
voor je eigen spiritualiteit’ is wegens groot succes 
volledig uitverkocht. Nu is een volledig herwerkte en 
geactualiseerde versie beschikbaar. Het boek nodigt 
je uit om je eigen mogelijkheden op spiritueel gebied te verkennen op een 
laagdrempelige, concrete en praktische manier, alleen of in groep.

152 blz. hardcover • 24,50 euro 
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