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Advertenties

Muziek met een groot hart
Seppe Van Aken en Jasper Overmeire brengen cd met snoezelmuziek uit

XX Tienervrienden richtten 
eigen muziekgroep  
Banzai op
XX Hun snoezel-cd voor 
Het Veer bleek een  
onverwacht succes
XX Beide jongens hopen 
later voort te doen in 
de muziekwereld

Christof Bouweraerts
„Heb je geen zin om samen een 
muziekgroepje te vormen”, 
vroeg Jasper Overmeire een jaar 
geleden aan zijn vriend Seppe 
Van Aken. „Aanvankelijk aar-
zelde ik,” herinnert Seppe zich, 
„maar toen dacht ik: ‘Waarom 
eigenlijk niet?’ We maken alle-
bei graag muziek. Waarom dat 
dan niet samen doen? We hoeven 
toch niet te wachten tot we vol-
wassen en afgestudeerd zijn?”

Een onscherpe foto van de 
maan, die Jasper ooit maakte, lag 
aan de basis van het logo en de 
naam van de band. Muziekgroep 
Banzai was geboren.

De ouders van deze twaalfjari-
gen uit Sint-Niklaas zijn al sinds 
hun scoutsjaren goede bevriend. 
„We kennen elkaar dus al van 
toen we nog baby’s waren”, zeg-
gen de jonge artiesten. Ruim drie 
jaar geleden trok Jasper naar de 
muziekschool voor pianolessen. 
Seppe leert zichzelf momenteel 
blokfluit spelen, maar hij draait 
vooral graag aan de knoppen van 
zijn mengpaneel.

Seppe en Jasper maakten hun 
eerste nummertjes en traden op 
tijdens een huwelijksfeest en bij 
een uitvaartplechtigheid. Toen 
kregen de twee Banzai’ers plot-
seling een idee: een cd met snoe-
zelmuziek maken voor Thera-
peutisch kinderdagverblijf Het 
Veer uit Sint-Niklaas.

„In onze snoezelruimte gebrui-
ken we voorwerpen, beelden, 
kleuren, geuren en geluiden die 
de zintuigen van kinderen met 
een ernstig meervoudige be-
perking aangenaam prikkelen”, 

zegt Nele Van Overloop, moeder 
van Seppe en aan de slag bij Het 
Veer. „Onze vorige snoezel-cd was 
echter hopeloos verouderd. Dus 
het was wel eens tijd voor iets 
nieuws.”

Jasper zette zich aan zijn piano 
en Seppe aan zijn mengpaneel. 
Met wat hulp van Seppes papa 
maakten ze hun eigen cd met 
rustgevende pianomuziek. „Van 
de zeven nummers maakten we 
er zes helemaal zelf”, zegt Jasper. 
Met succes, want de kinderen 
van Het Veer reageerden erop.

Daar stopte het verhaal echter 
niet. „Eerst dachten we: ‘We be-
zorgen die cd gewoon aan Het 
Veer en klaar is Kees’”, zegt Sep-
pe. „Toen stelde mijn papa echter 
voor de pers te tippen. Daardoor 
kreeg onze cd wat meer bekend-
heid.

Die plotse bekendheid legde 
het muzikale duo alvast geen 
windeieren. De veertig schijf-
jes die Banzai brandde, zijn bij-
na allemaal de deur uit. Ook een 
tweede kinderdagverblijf, een 
woonzorgcentrum en een ver-

eniging die snoezelkoffers ver-
huurt, toonden al belangstelling 
voor de snoezel-cd van Banzai. 
„We kregen ook al een vraag om 
muziek te maken voor een tril-
box die kinderen met een beper-
king basale prikkels geeft”, zegt 
Jasper.

Seppe en Jasper nemen overi-
gens ook het productiewerk 
voor eigen rekening. Woon je in 
de buurt, dan leveren ze je be-
stelling persoonlijk aan huis. 
„We maakten onze eigen web-
site, waar mensen onze cd kun-
nen bestellen en enkele andere 
liedjes beluisteren”, zegt Seppe. 
„Toch doen we het niet voor het 
geld, maar gewoon omdat we het 
graag doen. Die extra centjes zijn 
natuurlijk wel mooi meegeno-
men. Zo kunnen we ons muziek-
materiaal voort uitbreiden.”

Aan toekomstdromen ont-
breekt het de Banzai-broeders 
alvast niet. „Jasper wil later een 
carrière uitbouwen als pianist 
en zelf wil ik graag soundprodu-
cer worden”, zegt Seppe. „Festi-
vals spelen hoeft voorlopig niet, 
maar eens het voorprogramma 
van een artiest verzorgen, zien 
we misschien wel zitten.”

Belangstelling voor het muzikale 
werk van Banzai? Surf dan naar 
banzai-muziekgroep.be of e-mail 
banzai.muziekgroep@gmail.com.
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„Eens het voorprogramma 
van een artiest verzorgen, 
zien we ook wel zitten”


