
Omroep

16 maart, 19.07 uur, Canvas. Voor 
de derde aflevering van zijn docu-
mentaire serie Kleine helden, over 
gewone mensen die overal ter 
wereld in de moeilijkste omstan-
digheden boven zichzelf uitstij-
gen, trekt Rudy Vranckx naar de 
grootstedelijke buitenwijken in 
de Verenigde Staten.
18 maart, 23.35 uur, één. Cold 
Mountain, bejubeld Amerikaans 
romantisch drama uit 2003. Ada 
Monroe (Nicole Kidman) komt 
met haar vader, een dominee, 
in 1860 naar het landelijke Cold 
Mountain in North Carolina. Ze 
wordt verliefd op Inman (Jude 
Law), maar die wordt opgeroepen 
om te gaan vechten in de Ameri-
kaanse burgeroorlog. Ada belooft 
op Inman te wachten, maar de 
oorlog sleept aan. Gelukkig ont-
moet ze de wat vreemde Ruby (een 
onvergetelijke Renée Zellweger).
19 maart, 21.15 uur, één. Burt 
Munro, the World’s Fastest Indian. 
Biografisch sportdrama uit 2005 
met Anthony Hopkins in de rol 
van de excentrieke Nieuw-Zee-
lander Burt Munro die er al van 
in zijn jeugd van droomt ooit het 
snelheidsrecord te breken op zijn 
Indian motor en zijn leven wijdt 
aan het perfectioneren van zijn 
machine. Wanneer hij op bejaar-
de leeftijd een hartkwaal krijgt, 
besluit hij dat het tijd is om zijn 
droom te verwezenlijken.

Tijdens de algemene audiëntie 
van 22 januari 2003 ging Johan-
nes-Paulus II in op de betekenis 
van de apostel Paulus voor de ge-
lovigen van de eenentwintigste 
eeuw. De paus zei onder meer: 
„Hij nodigt ons uit tot waak-
zaamheid, uithoudingsvermo-
gen en vast vertrouwen, de di-
mensies die beslist noodzakelijk 
zijn voor de oecumenische in-
zet.” Paulus onderwijst ons ook 
fundamentele geloofswaarhe-
den. Zo leren we dat, behalve het 
kruis van Christus, ook de liefde 
tot het belangrijkste in de wereld 
behoort. De liefde is de „band” 
die mensen tot een „volmaakte 
eenheid” maakt (Kolossenzen 3, 
14). Daarom is de liefde het hoog-
ste principe waarop we elke han-
deling moeten afstemmen. En 
ook het geloof komt aan bod. Het 
geloof is geen abstracte verzame-
ling van gedachten, maar moet in 
‘goede werken’ omgezet worden, 
die voor de gelovigen de bron van 
alle troost en sterkte zijn. Paulus 
vraagt ons te leven in vrede, een-
dracht, liefde, geduld en in chris-
telijke vreugde.

In het kerkelijke jaar worden 
Petrus en Paulus op 29 juni ge-
vierd. Hoewel ze een verschil-
lend karakter, een verschillende 
toegang tot Christus en zending 
binnen de Kerk hebben, en op 
verschillende dagen terechtge-

steld zijn, vormen ze toch een 
eenheid. Ze zijn de „vaders van de 
gelovigen”, de „zuilen van Gods 
Kerk” (Johannes Chrysostomus, 
Comm. ad Rom. 32). Als Jezus ze 
in zijn dienst roept, verandert 
hij beide namen: Simon wordt 
Kefas (rots), Saulus wordt Paulus 
(klein). Petrus gaat voorop, Pau-
lus volgt hem.

Petrus is de visser uit Gali-
lea die na de beproeving van de 
donkere dagen van Jezus’ lijden 
zijn medebroeders in het geloof 
moet sterken en zijn kudde moet 
wijden. Paulus is de ijverige fa-
rizeeër die na de bekering op de 
weg naar Damascus ‘heraut van 
het heil’ wordt, dat uit het geloof 
komt. Petrus belijdt als eerste het 
geloof in Christus. Paulus krijgt 
de gave om de rijkdom van dat 
geloof te verdiepen. Petrus is het 
fundament, de ‘rots’ waarop Je-
zus zijn Kerk bouwt. Paulus, het 
„uitverkozen werktuig” om het 
evangelie aan de volkeren te ver-
kondigen. Petrus sticht de eerste 
christelijke gemeenschap die uit 
het uitverkoren volk stamt. Pau-
lus wordt de „apostel voor de hei-
denen” (Romeinen 11, 13). Petrus 
herinnert ons aan de eenheid van 
de Kerk, Paulus bewijst dat de 
Kerk een missie heeft.

Met verschillend charisma wer-
ken ze voor dezelfde zaak, de op-
bouw van de Kerk van Christus. 

Petrus is veeleer een man van de 
praktijk, Paulus een denker. Als 
conservatieve aanhanger en ver-
dediger van de joodse traditie en 
vroomheid verdedigt Petrus zijn 
principes hardnekkig. Ook al zijn 
de successen van Paulus groter en 
uitgebreider, toch staat Petrus op 
hetzelfde niveau qua werkkracht 
en trouwheid. Beiden sterven de 
martelaarsdood. Petrus wordt 
aan de voet van de Vaticaanse 
Heuvel gekruisigd. Paulus wordt 
voor de poorten van Rome ont-
hoofd, aan de Via Ostiense.

In zijn homilie op 29 juni 2001 
vroeg paus Johannes-Paulus II 
zich af: „Als de apostel Paulus 
vandaag zou leven, hoe zou hij 
de missionaire drang die zijn 
handelen in dienst van het evan-
gelie bepaalde, tot uitdrukking 
brengen? Petrus zou hem zeker 
in deze nobele apostolische ijver 
versterken en hem de hand geven 
als teken van de gemeenschap.”

Paulus is geen alleen-strijder. 
Hij kan steunen op de medewer-
king van een ‘goed team’. Timo-
teüs, die Paulus op zijn tweede 
missiereis leert kennen, wordt 
een van zijn enge vertrouwe-
lingen die hij met belangrijke 
missies belast. Titus begeleidt 
hem op het ‘apostelconcile’ in 
Jeruzalem. Beiden delen zijn 
inspanningen en verantwoorde-
lijkheid. Beiden noemt Paulus 

„mijn waarachtig kind in het ge-
loof” (1 Timoteüs 1, 2 / Titus 1, 4). 
Barnabas uit Cyprus, „zoon van 
de vertroosting” (Handelingen 4, 
36), effent vooral de wegen voor 
de opname van Paulus door de 
jonge Kerk. Silas (Silvanus) uit 
Jeruzalem ondersteunt hem bij 
de missie in de Griekse cultuur-
kring. De spraakzame Apollos uit 
Alexandrië draagt bij tot de ver-
spreiding van Gods woord. Pau-
lus manifesteert zich duidelijk 
als een ‘manager’. Een groep of 
organisatie is slechts geloofwaar-
dig en doeltreffend, als iedereen 
die er deel van uitmaakt, zich in 
elke situatie ten volle inzet.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Slaapprobleem  Ingezonden door Gerard Vanclee

– Dokter, ik zit met een slaapprobleem.

– Ach, dat hebben veel mensen. Zo erg is het toch niet?

– Niet erg? In elk geval knap vervelend. Gisteren schrok ik me wakker 
en stonden al mijn collega’s me uit te lachen.

Slaapprobleem  Ingezonden door Wouter Martens

Mark komt twee uur te laat op kantoor. Zijn boze chef vraagt:

– Waar kom je nu weer vandaan?

Antwoordt Mark:

– Ik heb me gewoon overslapen.

Zegt de chef:

– Oh, neem me niet kwalijk. Ik wist niet dat je thuis ook nog werkte.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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Oplossing van deze puzzel: 
flagstone

© De Puzzelaar


