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Brussel | Een stad van veel gezichten, veel verhalen, veel talen, van veel 
wegen die elkaar misschien wel nooit kruisen. Dat is Brussel. Een stad waarin 
ook het Nederlandstalige pastoraal zijn sporen trekt. Meestal bescheiden, 
soms iets nadrukkelijk, zoals op de jaarlijkse dag voor vormelingen en hun 
catechisten. Ditmaal stonden die stil bij de goede ontvangst, het jaarthema 
van IJD jongerenpastoraal. Op de foto trekken ze een spoor van welkoms in 
alle talen. Opdat meer wegen elkaar vreugdevol mogen kruisen.
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Scala bestaat 
twintig jaar
„Tot nu toe vierden we zo goed als 
geen enkele verjaardag van het 
koor. We zijn niet zo geneigd om 
achteruit te kijken, je voelt dan 
zo hard dat het voorbij is”, zegt 
Steven Kolacny. Sinds 1996 leidt 
hij samen met zijn broer Stijn 
het Belgische koor Scala, dat al 
elf albums maakte met vooral co-
vers van nummers van bekende 
rock- en popartiesten. „Veel men-
sen schreven in die twintig jaar 
mee aan het verhaal van Scala. 
Vooral vanwege hen wilden we 
het toch vieren.” Dat feest begint 
op donderdag 31 maart met een 
concert in Aarschot, de thuisstad 
van het koor. Naast acht bijko-
mende concerten aldaar volgen 
er nadien concerten in diverse 
Vlaamse steden. „Evenals in Lon-
den, Milaan, München... Te veel 
om op te noemen”, zegt Steven 
Kolacny. „We hadden nochtans 
geen groot commercieel plan. 
Ook dat is typisch voor Scala. Als 
we iets te hard willen, lukt het 
niet, en de grote successen ko-
men niet zelden uit de lucht ge-
vallen.” Steven Kolacny merkt 
dat het koor veel hondstrouwe 
fans heeft, maar dat er nog steeds 
mensen zijn die het nu pas ont-

dekken. „Gisteren kreeg ik nog 
een e-mail van iemand die vertel-
de dat ze met haar dochter zou 
komen, waarop haar moeder zei 
dat ze ook meewilde”, zegt hij. 
„Drie generaties kunnen raken 
met je muziek, dat vind ik ei-
genlijk even feestelijk als twintig 
jaar bestaan.” (jvh)

Moeder Teresa 
bijna heilig
Op 4 september wordt Moe-
der Teresa (1910-1997) heilig 
verklaard. Paus Franciscus on-
dertekende het daartoe vereis-
te decreet. Aan de stichter van 
de zusters van de naastenliefde 
wordt de onverklaarbare gene-
zing toegeschreven van een Bra-
ziliaan met een hersenziekte, 
wiens vrouw had gebeden voor 
Moeder Teresa’s tussenkomst. 
De paus stemde ook in met de 
heiligverklaring van de Mexi-
caanse knaap Cristero José Sán-
chez del Río, in 1928 op veertien-
jarige leeftijd vermoord omdat 
hij weigerde het geloof af te zwe-
ren. Ook heilig worden de Poolse 
mysticus Stanislas van Jezus en 
Maria (1631-1701), de Argentijnse 
priester voor de armen José Ga-
briel del Rosario Brochero (1840-

1914) en de Zweedse zuster Marie 
Elisabeth Hesselblad (1870-1957), 
pleitbezorger voor de oecumene. 
Brochero wordt de eerste Argen-
tijnse heilige. (pg)

Lucasevangelie 
gratis uitgedeeld
Bij het angelus met paus Fran-
ciscus in Rome op 13 maart wer-
den gratis exemplaren van het 
Lucasevangelie uitgedeeld aan 
de menigte op het Sint-Pieters-
plein. De paus verzocht de gelo-
vigen er dagelijks in te lezen „op-
dat de barmhartigheid van de 
Vader een plaats zou krijgen in 
hun hart en opdat zij die barm-
hartigheid zouden uitdragen 
naar iedereen die zij ontmoeten”. 
Vrijwilligers van het Vaticaanse 
kinderziekenhuis Santa Marta en 
grootouders deelden de boekjes 
uit. De keuze viel op het Lucas-
evangelie omdat dat alom wordt 
beschouwd als het evangelie van 
de genade. Versregel 36 uit het 
zesde hoofdstuk, „Wees barm-
hartig zoals jullie Vader barm-
hartig is”, geplukt uit Jezus’ toe-
spraak tot de leerlingen en de 
volksmenigte, vormde niet toe-
vallig de inspiratie voor het Jaar 
van Barmhartigheid. (pg)

Tien verhalen als opstap 
naar barmhartigheid
Dit inspirerende boekje presenteert tien 
vormen van daadwerkelijke barmhartigheid 
in onze tijd. Met prachtige teksten en 
kleurenfoto’s en interviews met mensen die 
werken aan een barmhartiger wereld. 
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