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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

In deze tijd van het jaar komen er op de grote volkskalender heel wat 
“aprilse zegswijzen” voor die niet zo gekend zijn onder het grote 
publiek. Zo vergeleek men een wispelturig kind wel eens met deze 
maand en werd het “aprilkind” genoemd. 

Kindertranen verdwijnen vaak even snel als ze gekomen zijn. Zo 
gaat dat ook met het weer in april: ’s morgens een lenteweertje en ’s 
middags sneeuw. Vandaar de uitdrukking:
KINDERTRANEN ZIJN APRILWOLKEN.

Het weer in april werd ook wel eens losbandigheid verweten. Je 
kan er gewoon geen staat op maken. Daaruit is dan weer volgende 
uitdrukking gegroeid:
HIJ HOUDT ZIJN WOORD NIET
ZOALS HET WEER IN APRIL.

Mannen vergeleken dat grillige weer wel eens met het grillige 
gedrag van vrouwen:
DE VROUWEN EN DE APRILLEN,
ZE HEBBEN ALLEBEI HUN GRILLEN.

Op sommige plaatsen zei men ook:
IN APRIL
DOEN DE VROUWEN EN DE KATTEN HUN WIL.

Daartegenover wapenden de dames zich dan weer met volgende 
spreuk:
DE HEREN EN DE APRILLEN
BEDRIEGEN DIE ZIJ WILLEN.

Zondagsgebed
Bij de 3de paaszondag

U ontmoeten

Laat mij U ontmoeten, Heer,
in de gewone dingen van deze dag,
in een handdruk en een glimlach,
in een liefkozing en een traan,
in de drukte van mijn bezigheden
en in de stilte om mij heen.
En geef dat in mijn woorden
en in mijn daden
iets mag oplichten van uw aanwezigheid 
te midden van de mensen.

Hedwig Van Peteghem

„Je kunt je dat niet voorstellen, 
als je het zelf niet hebt meege-
maakt”, zei een vrouw me, ver-
tellend over het wel en vooral 
het wee met haar kinderen. En ze 
heeft gelijk. Zelfs met alle inle-
vingstechnieken van docusoaps 
kan ik me niet voorstellen wat 
er zich in het hart van die moe-
der afspeelt. En eerlijk gezegd, 
ik moet het niet weten. Laat ze 
maar vertellen, misschien wel 
vijf of tien keer, zodat het voor-
val een vaste plaats kan krijgen 
in haar leven, zodat ze er lucht 
kan aan geven.

Ik moet inderdaad niet alle leed 
begrijpen. Ik moet er me geen 

voorstelling van kunnen maken. 
Ik hoef niet alles te weten. Alsof 
kennis en wetenschap een oplos-
sing zou zijn voor wat de mens 
ten diepste raakt. Bitterheid en 
pijn worden nogal snel bloot-
gesteld aan sensatie en  roddel 
en zelfs het verwijtende wijsvin-
gertje komt er vlug bij te pas. En 
daarom zeggen mensen dat het 
onvoorstelbaar is.

Met het voorval of het feit op 
zich hebben we eigenlijk geen 
zaken. Vaders die verslaafd zijn, 
moeders die ongeneeslijk ziek 
zijn, iemand die zich het leven 
neemt, iemand die onverwacht 
sterft, kinderloos blijven, onbe-

grijpelijke en onbegrepen kinde-
ren – er zijn nog veel voorbeelden 
waarbij we enkel vragen kunnen 
stellen, vragen waarop niemand 
het antwoord weet. Niemand. 
Het enige wat in die ‘klagende’ 
en onvoorstelbare verhalen ver-
scholen zit, is een smeekbede om 
niet alles alleen te moeten dra-
gen. Het kleine of grote drama in 
je leven mag dan onvoorstelbaar 
zijn, het is niet ondraaglijk als 
iemand je een hart onder de riem 
mag steken.

Zo mag je nu de paasklokken 
horen luiden, als een positieve 
klankverandering in je leven. 
Wat triest is, kan door troost 

anders gaan klinken, ongeacht 
oorzaak of schuld. Met trots 
mogen we van de toren blazen: 
het leven kan altijd nieuw wor-
den, als we die onvoorstelbare 
boodschap maar willen horen.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Christofoor

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2016. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

sudoku 

©
 D

e 
P

u
zz

el
aa

r

Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


