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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

In de periode die nu voor ons ligt, komen er haast geen 
dagweerspreuken of weerheiligen voor. Toch is er een uitzondering: 
overmorgen is het namelijk de feestdag van Justinus met deze 
spreuk:
OP SINTE-JUSTIJN DOODT DE KOUDE HET VENIJN.

Voor het overige zijn er geen noemenswaardige dagspreuken.
Maar geen nood, de maand april zelf barst van de weerspreuken. 
Daarom pik ik er die uit waarin over diverse weerbeelden wordt 
gesproken.

Over sneeuw bijvoorbeeld:
NOOIT APRIL ZO GOED
OF HET SNEEUWT EEN VOLLE HOED.

Over de vorst:
ALS ’T IN APRIL NOG VRIEZEN GAAT,
EN KAN DAT NOG NIET HEEL ERG KWAAD.

Over de hagel:
MET APRILKOEKEN (hagel)
LAP JE GEEN BROEKEN.

Toch zou een grillige april een goede zaak zijn voor de boer:
SPEELT APRIL OP ZIJN POOT
DAN IS DE KOORN- EN HOOIOOGST GROOT.

En laat het ook maar waaien, zeiden ze:
BLAAST APRIL OP ZIJN HOORN	
DAN STAAT HET GOED MET GRAS EN KOORN.

Zondagsgebed
Bij de 4de paaszondag

GEBED VOOR ROEPINGEN
Heer onze God,
wij bidden voor een nieuwe lente
van roepingen in de Kerk.
Help jongeren in hun leven
de roepstem van Jezus ontdekken
en Hem te beminnen
met heel hun hart,
heel hun verstand en al hun krachten. 
Wij bidden U dat alle jonge mensen
de vreugde ervaren om
hun hart vrij te maken en
open te stellen voor uw bedoelingen. 
Zend ons religieuzen en Godgewijden, 
geef ons priesters en diakens.
schenk ons gelovige en toegewijde gezinnen.
Behoed hen voor de valse goden
van ijdelheid en hoogmoed,
van macht en geld.
Heer God,
help de jonge mensen dat ze groeien
in vrijheid en hun hart voor U openen. 
Moge uw roepstem hen bereiken
en vruchten dragen.
Wij vragen het U in naam
van Jezus Christus,
uw zoon en onze Heer. Amen
Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons.

Naar paus Franciscus

Hedwig Van Peteghem

Op de bus zat een anders begaaf-
de persoon, minder begaafd 
kan ik immers niet zeggen. 
Integendeel, de man in kwestie 
had geen gezicht te verliezen en 
vroeg ook geen extra aandacht. 
Het enige wat hij deed: bij ieder-
een die opstapte met een dui-
delijke en welgemeende ‘goei-
emorgen’ een glimlach op het 
nog half slapend gelaat toveren.

Eigenlijk een wonder op zich, 
zoals de zon de nacht verdrijft 
en door haar warmte nieuw 
leven brengt. Deze man was 
in staat een stalen gezicht om 
te buigen tot een blije blik. 
Mensen werden opgewekt, iets 

waartoe hun wekker niet in 
staat was, zeker niet in die mate. 
Starende oogkassen werden 
bronnen van fonkelend plezier. 
Eén woord kan genoeg zijn om 
de hele wereld anders te zien. 
Toen de man afstapte, dacht ik 
bij mezelf: „Zal ik nu zijn rol 
overnemen?”

Ik heb het niet gedaan. Durfde 
ik niet? Of ben ik niet zo meer 
begaafd? Waarschijnlijk had hij 
zich bij het ontwaken niet voor-
genomen om iedereen vriende-
lijk aan te spreken. Hij deed het 
van nature. Hij moest daar geen 
moeite voor doen, het kwam 
vanzelf. Dat zou voor ons echter 

geen excuus mogen zijn. Of zou 
dat ene bevestigende of blije of 
aanmoedigende woord zoveel 
inspanning vragen, dat we het 
niet uit onze mond krijgen?

In klinieken zijn Cliniclowns 
aan de slag die vreugde en ver-
lichting brengen in het lijden 
van jonge kinderen. Een prach-
tig initiatief is dat. Misschien 
moeten we ook wat vreugde-
zaaiers inhuren. Zij kunnen 
het bewerken dat op openbare 
plaatsen mensen niet zo diep 
in zichzelf verzonken zijn. Eén 
woord kan volstaan om er een 
mooie dag van te maken. Het 
aanwerven van mensen daar-

voor is wat vergezocht. We kun-
nen er beter zelf aan beginnen.

Op de bus zat een anders 
begaafde persoon, minder 
begaafd kan ik niet zeggen, uit 
eerbied voor die ene, toch wel 
bijzondere gave.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Goedgezind
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


