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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen vieren we Hemelvaartsdag. Die dag valt altijd veertig dagen 
na Pasen. 
Er is één belangrijk gebruik dat samenhangt met deze kerkelijke 
feestdag: het dauwtrappen. Heel vroeg ’s morgens wandelden de 
mensen al dansend en zingend op blote voeten door het gras. Het 
volksgeloof was er namelijk van overtuigd dat dauw op belangrijke 
dagen een magische en genezende kracht had. 
Ander bijgeloof rond Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart schreef 
bovendien voor dat op die dag alleen gevogelte mocht gegeten 
worden. Wie zich daaraan hield, kon zeker zijn van een uitstekende 
gezondheid.

Hemelvaartsdag verloopt bijna nooit zonder de nodige regen, 
daarvan is men overtuigd:
OP ONZE-LIEVE-HEER-HEMELVAART REGENT HET,
AL WARE ’T MAAR DRIE DROPKENS.

Aanstaande vrijdag is het de feestdag van Sint-Jan-in-de-Olie, ook 
wel “kleine Jan” genoemd. De volkskalender beweert dat er rond 
zijn feestdag zes mooie dagen moeten voorkomen. De boeren waren 
daar vroeger niet altijd even gerust in. Daarom hielden ze hun 
winterkleding liefst nog een tijdje aan, want:
EEN LANDMAN, TROUW AAN DE MODE
MIST MET SINT-JAN ZIJN PELS NOG NODE.

Vreemd is dat, want de volkskalender meldt ook dat vanaf 
Hemelvaartsdag het vuur in de haard gerust uit mag en uit mag 
blijven:
VANAF HEMELVAART
GEEN VUUR MEER IN DEN HAARD.

Zondagsgebed
Bij de 7de paaszondag

Maria

De eeuwen doorgegeven, 
Maria is jouw naam.
Want God is in jouw leven 
een nieuwe weg gegaan.
Wat goeds kon er nog komen 
alleen maar van een vrouw? 
Maar God is in jouw dromen 
en nieuwe weg gegaan.

De plannen van de mensen 
heeft God tenietgedaan,
hun hoogmoed en hun wensen 
is God voorbijgegaan.
De machtigen der aarde,
zij worden niet geteld,
want boven vuur en zwaarden 
heeft God een vrouw gesteld,

die niet wordt onderworpen 
aan macht van man en staat, 
maar rechtop, vastberaden 
het leven komen laat.
Ach, mochten wij geloven
dat geestkracht, groot en klein 
de mensen uittilt boven
de tobbers die wij zijn.

Michaël Steehouder

Hedwig Van Peteghem

Natuurlijk is het niet plezie-
rig als een broek te groot is of 
een hemd te klein, als we met 
onze voeten niet aan de peda-
len raken of we ergens niet bij 
kunnen omdat het ons petje te 
boven gaat. Comfortabel wil 
toch zeggen dat we er ons goed 
bij voelen en niet krampachtig 
of onwennig. En alsof het een 
noodzakelijke natuurwet zou 
zijn, drijven we die levensstijl 
door naar alles en iedereen rond-
om ons. Vanzelfsprekend is dat. 
Het is makkelijk als iemand in 
ons kraam past en op onze golf-
lengte zit. Anders passen we er 
wel een mouw aan. Tenzij...

Tenzij het gaat om mensen die 
ons na aan het hart liggen, men-
sen die bijna onmisbaar zijn in 
ons leven, niet zozeer omdat we 
ze nodig hebben, maar omdat 
ze in ons genesteld zijn, intens 
met ons verbonden. Familie 
hoort daar vaak bij, en vrien-
den, of mensen met wie we al 
lang en graag samenwerken. 
Wederhelften in de ruime zin 
van het woord. Zonder hen zou 
er een hap uit ons leven zijn.

Hier keren we de rollen om. 
Zij mogen de maat bepalen, zij 
mogen de maat slaan van ons 
leven. Tot op zekere hoogte 
natuurlijk, want anders hebben 

we helemaal geen leven meer. 
We schikken ons wel en laten 
onze eigen verlangens en dro-
men opzij liggen. Dat gebeurt 
als we op bezoek gaan bij zieken, 
als we vertellen voor kinderen 
of als we hollend in de super-
markt toch even stil houden om 
iemand zijn of haar verhaal te 
laten doen.

De medemens is dan je maat, 
je beste maat. Als in een spiegel 
ontdek je de roep van de lief-
de. En zo komt het dat een man 
zijn vrouw graag blijft zien (en 
omgekeerd), dat kinderen vol-
doende begeleid worden en zie-
ken tot het uiterste worden ver-

zorgd. Zo komt het dat de min-
sten de meeste aandacht krijgen. 
En zo komt het ook dat dit niet 
gebeurt. Omdat we soms zeggen: 
de maat is vol.

Als een echo weerklinkt in ons 
leven de oneliner van Maria: 
„Doe maar wat Hij je zeggen zal, 
dan kun je gerust zijn.”

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Op maat gesneden

sudoku 
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


