
﻿algemeen2
Colofon

dienst abonnementen
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

redactie
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

publiciteit
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

abonnementen
Abonnementen en adreswijzigingen 
uitsluitend via de parochie

copyright
Alle teksten, foto’s en 
beeldmateriaal uit kerk & leven 
zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Zonder toestemming van de 
uitgever mogen ze op geen enkele 
wijze worden verspreid. De uitgever 
is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de advertenties. 
Lezersbrieven moeten naam en 
adres vermelden. De redactie 
behoudt zich het recht teksten in te 
korten of te weigeren.

kerk & leven is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

verantwoordelijke 
uitgever
Olivier Lins

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Deze week zou ik het graag wat uitgebreider willen hebben over 
meiregen. Die is belangrijk want hij zou een sterke groeikracht 
bezitten:
MEIREGEN OP HET ZAAD
IS GOUD OP DE PLAAT.

Of:
MEIREGEN,
GELDREGEN.

Zeer kernachtig zei men hetzelfde ook wel eens op deze manier:
HET REGENT GRAS IN MEI.

En dat gras speelt een grote rol, want:
MET DE MAAND MEI
BLIJFT GEEN KOE UIT DE WEI.

En daar knoopte men dan dit gevolg aan vast:
EEN NATTE MEI
GEEFT BOTER IN DE WEI.

Of anders gezegd:
EEN MEI VAN NAT
BRENGT BOTER IN HET VAT.

Op een natte mei volgt gewoonlijk een goede juni:
IS MEIE NAT
EEN GROTE JUNI VOLGT HAAR PAD.

Zondagsgebed
Bij Drievuldigheidszondag

Heilige Drie-eenheid 
als een boom zijt Gij

Gij Vader zijt de stam
Heer Jezus Gij de takken 
heilige Geest Gij zijt
het sap dat zowel door stam 
als takken stroomt

In uw zachte bries 
die door de bladeren 
waait beluister
ik wat binnen
in de boom gebeurt

Gij zijt mijn stevigheid 
als het stormt
in mijn leven

Schaduw zijt Gij tijdens 
de hitte van de dag

Uw vruchten 
vallen mij ten deel

Wees zelf het
lied dat ik zing
tot de Vader en de Zoon

Erik Galle, uit ‘Ik ben een pelgrim. Gebeden uit het hart’, Halewijn, 2015.

Hedwig Van Peteghem

Stil zat ze daar, met lege han-
den op haar schoot. Open han-
den waren het, klaar om te ont-
vangen, maar even bereid om 
te geven. Wat er gebeurd was 
– de vroegtijdige dood van haar 
zoon – had ze niet in de hand. 
Machteloos en moedeloos moe-
ten toezien hoe de dood zijn 
greep op dat jonge leven verste-
vigt. Gelaten leefde zij met het 
verzwakte leven mee. Want zij is 
nu eenmaal geen „heer en mees-
ter over het leven”. Ze had het 
voorheen ook al meegemaakt, 
ook bij haar andere kinderen. Ze 
had wel graag gewild dat... En 
ze had het liever anders gezien, 

maar ja, het leven gaat zijn weg, 
en niet altijd volgens het spoor 
dat wij trekken.

Ik geef toe, het zou handig 
zijn als het zou verlopen vol-
gens onze verwachtingen en 
dromen. We hebben echter al 
genoeg gezien hoe het helemaal 
anders kan uitdraaien. We heb-
ben al dikwijls gemerkt dat het 
ondanks al onze inspanningen 
toch een heel andere wending 
neemt. En hoe wijs wij ook 
worden door schuldvragen en 
wetenschappelijke bevindin-
gen en psychologische tests, één 
ding blijft altijd over, dat ons 
gevraagd wordt iets te maken 

van het leven dat ons wordt 
voorgeschoteld. Soms liggen er 
ook verschrikkelijke dingen op 
die schotel.

Zij had geleerd onbevooroor-
deeld aan te nemen wat haar 
aangeboden werd. Haar open 
hand was het symbool van een 
levenshouding, een nest waar 
haar geliefden tot rust konden 
komen om vervolgens gesterkt 
weer uit te vliegen. Tegen alle 
verwachtingen in was het leven 
van haar zoon ook zo begonnen.

En zij zelf dan, ze mocht zelf 
toch ook iets hebben? Had zij 
niet evenveel recht om van haar 
leven iets te maken? Had zij niet 

evenveel recht op een comforta-
bel en gelukkig bestaan?

Dat deed ze ook, op de haar 
eigen moederlijke manier, door 
thuishaven te zijn. Zo heeft ze 
van het begin af leven gegeven, 
van bij de geboorte, met veel 
tijd, rust en geduld, tot het 
einde, wanneer ze dat leven uit 
handen moest geven. Gezegend 
is de vrucht van haar schoot.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Gezegende vrucht

sudoku 
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


