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Omroep

18 mei, 19.05 uur, Canvas. Les 
champions d’Hitler. Slot van een 
tweedelige Franse documentaire 
over grote Duitse atleten uit het 
Derde Rijk. Turners, alpinisten, 
vliegeniers, boksers, racepiloten 
– hun prestaties waren voor het 
naziregime een staatszaak.
21 mei, 21.20 uur, één. The King’s 
Speech, Oscarwinnend Brits bio-
grafisch drama uit 2010 over de 
excentrieke logopedist Lionel Lo-
gue (een rol voor Geoffrey Rush) 
die koning George VI van Enge-
land (gespeeld door Colin Firth), 
vanouds een stotteraar, moet 
voorbereiden op een cruciale 
speech.
22 mei, 21.25 uur, Canvas. In de 
documentaire Jheronimus Bosch. 
Touched by the Devil uit 2015 zien 
we hoe met röntgenfotografie 
en infraroodtechnieken voor het 
eerst kan worden doorgedrongen 
tot de onderste verflagen van de 
schilderijen van deze wereldbe-
roemde ‘duivelskunstenaar’. De 
musea wachten in spanning de re-
sultaten af. Is hun Bosch wel een 
echte Bosch?

Het lijkt alsof de Poolse paus Jo-
hannes-Paulus II een voorgevoel 
had, toen hij tot een groep Poolse 
franciscanen op 11 februari 2003 
zei: „De wereld heeft een nieuwe 
heilige Franciscus van Assisi no-
dig. Aan het begin van het derde 
millennium wachten de mens-
heid en de wereld misschien 
meer dan ooit erop door de geest 
van de heilige Franciscus door-
drongen te worden.” Jorge Mario 
Bergoglio koos die pausnaam.

Franciscus van Assisi kreeg de 
bijnaam ‘broer van iedereen’, om-
dat hij van iedereen hield, in het 
bijzonder van de armen, de be-
hoeftigen, de zieken. Als poverello 
di Dio (de kleine arme van God) 
wilde hij de allerarmste zijn die 
zijn schamele bezittingen deelt 
met wie nog minder had. Ook 
de Argentijnse paus ziet zich als 
‘priester van de armen’ en streeft 
als pontifex naar een ‘arme Kerk 
voor de armen’ (16 maart 2013).

Zijn 77ste verjaardag vierde Ber-
goglio niet met een feestbanket, 
maar met een ontbijt. Hij vroeg 
aan aartsbisschop Konrad Kra-
jewski – de pauselijke aalmoeze-
nier – om de eerste daklozen die 
hij die ochtend ontmoette, uit te 
nodigen. Op zijn verzoek bieden 
ook leden van de Zwitserse garde 
sinds december 2013 ’s nachts 
geregeld hulp aan daklozen en 
noodlijdenden. Ze rijden weke-

lijks meermaals naar treinstati-
ons in Rome, waar ze maaltijden 
uitdelen aan daklozen. De paus 
vraagt hun uitdrukkelijk het ge-
sprek met de noodlijdenden aan 
te gaan.

De Latijns-Amerikaanse paus 
noemt het een morele plicht het 
schandaal van de armoede te ver-
oordelen en op te roepen tot so-
lidariteit en broederschap. Met 
zijn bezoek aan het Italiaanse 
eiland Lampedusa, waar veel 
bootvluchtelingen uit het noor-
den van Afrika stranden of juist 
niet aan wal geraken, wilde hij de 
wereld wakker schudden en de 
onverschilligheid van de mensen 
aan de kaak stellen: „Wie heeft 
gehuild om de dood van deze 
broeders en zusters? Wie heeft 
gehuild om de mensen van deze 
boten?” Die vraag stelde de paus 
in zijn homilie op het vluchte-
lingeneiland Lampedusa (8 juli 
2013). Het is een rode draad door 
zijn toespraken: wanneer we ar-
men helpen en beminnen, leren 
we Jezus liefhebben en dienen. 
Gelovigen openen niet alleen 
hun hart voor God, maar ook 
voor de medemens, want de lief-
de voor God is niet mogelijk als er 
geen liefde voor de medemens is.

Zoals de heilige uit Assisi wil 
Bergoglio ook een man van vrede 
zijn. In zijn toespraken tot di-
plomaten en wereldleiders en 

tijdens zijn kerst- en paasbood-
schap roept hij de wereld en de 
godsdiensten op tot dialoog, ver-
geving en verzoening. Wapens, 
oorlog en haat moeten plaats-
maken voor vergeving, eenheid, 
liefde, zodat de mens vrede kan 
wensen, vrede kan brengen en 
in vrede kan leven. Het middel 
om wereldconflicten op te los-
sen, bestaat volgens de paus in 
de cultuur van de dialoog en de 
ontmoeting, die gebaseerd is op 
nederigheid en mildheid.

In dat kader nodigde hij 
Shimon Peres, de president van 
Israël, en Mahmoud Abbas, de 
president van Palestijnse Auto-
riteit, op Pinksterzondag (8 juni) 
2014 uit in de Vaticaanse Tuinen 
te bidden voor vrede in het Heilig 
Land. Ook in het dagelijks leven 
kunnen wij echter door kleine 
gebaren ‘werktuigen van vrede’ 
worden en zo het pad van de hei-
ligheid bewandelen. Dan wordt 
ons leven een grote liefdesdaad. 
Vrede op kleine schaal betekent 
eerlijk zijn en niet toegeven aan 
roddel, want hierachter liggen 
„nijd, jaloezie, ambitie” (6 juli 
2013).

Omdat iedere mens respect 
moet hebben voor de schepping, 
vraagt paus Franciscus op een 
verantwoorde wijze de natuur te 
beheren en de wereld om te vor-
men tot een ‘tuin’, een „bewoon-

bare plaats voor iedereen” (5 juni 
2013). Daarmee sluit hij aan bij 
het bekende Zonnelied (Lofzang 
van de schepselen) van Francis-
cus van Assisi, die zich met alle 
schepselen zo levendig verbon-
den voelt dat hij ze als zijn broers 
en zussen begroet. Naar zijn 
voorbeeld kan de mens in alle na-
tuurelementen een ‘woord’ van 
God zien en zo in zijn nabijheid 
komen.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Dokterszoon  Ingezonden door Emiel De Laet

Een prille dokterszoon wil zijn vader laten delen in zijn jeugdige 
kennis:

– Papa, weet jij waarom dokters altijd latex handschoenen dragen als 
ze opereren?

Antwoordt de vader lachend:

– Natuurlijk weet ik dat. Dat is vanwege de hygiëne.

Zegt de zoon:

– Niks hygiëne, papa. Dat is omdat ze geen vingerafdrukken zouden 
achterlaten.

Dokterszoon bis  Ingezonden door Emiel De Laet

Jonge dokterszoon in gesprek met zijn vader:

– Papa, weet jij waarom artsen tijdens operaties een monddoekje 
dragen?

Antwoordt papa:

– Natuurlijk weet ik dat. Dat is vanwege de hygiëne.

Zegt de zoon:

– Niks hygiëne, papa. Dat is om te voorkomen dat ze hun mes zouden 
aflikken.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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Oplossing van deze puzzel: 
taxibaan
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