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Hedwig Van Peteghem

Waarschijnlijk is de tijd van de 
paardenbloemen nu al voorbij. 
Toch is het fleurige gebeuren in 
me blijven hangen, als een nieu-
we openbaring. Ik begrijp niet 
waarom sommige mensen daar 
zo’n lelijk woord voor gebrui-
ken. Ze verdienen het niet, want 
ze slagen erin van de ene dag 
op de andere een nog grauwe 
en doorwinterde vlakte met een 
gele nevel te bedekken.

Wat me opvalt, is dat ze blijk-
baar communiceren met de 
zon. Alsof het zonnetjes in het 
klein zijn, reageren ze op de 
eerste warmte van de stralen. 
Ze weerkaatsen wat ze hebben 

gekregen. Net alsof ze moeten 
op aarde doen wat de zon aan 
de hemel uitstraalt. Ze zijn er 
ook gevoelig voor. Wanneer 
grijze wolken en avondscheme-
ring verschijnen, sluiten ze hun 
kelk. Ze hebben warmte en licht 
nodig. Bovendien is hun glorie 
van korte duur. Een goede week 
later zie je immers overal pluis-
jes zweven, al was het maar om te 
zeggen dat het volgend jaar nog 
beter kan en voorlopig voldoen-
de is. Wees gerust, in het najaar 
zijn ze er opnieuw. Hoe klein en 
kortstondig hun bestaan ook is, 
omdat ze met velen zijn en zo 
gevoelig voor de bron van alle 

licht, is hun effect op de natuur 
en op de mens groot.

Als het waar is dat de natuur 
een tweede Bijbel is, dan krijgen 
we daar Gods verhaal in beeld-
vorm te zien. Zowel lezen als kij-
ken vraagt oefening. Achter de 
zichtbare dingen gloeit onzicht-
baar de dynamiek van het leven, 
zoals het tijd vraagt om de 
kracht van een tekst te voelen 
en in het hart van een mens te 
kijken. En ik kijk nu naar paar-
denbloemen, die me uitnodi-
gen me niet alles toe te eigenen. 
Nederig en klein besef ik wie 
ik (maar) ben, dienstbaar geef 
ik door wat ik gekregen heb. Ik 

hoef zelf het licht en de liefde en 
het geluk niet te maken. Ik krijg 
ze cadeau en anderen mogen 
daar mee van genieten, voor de 
tijd die ik gekregen heb. Want 
de bloem wordt vlug een pluisje, 
vederlicht. Niets is voor altijd. 
Belicht echter door Zijn ogen, 
kan een klein gebaar of moment 
leiden tot het grootste wonder. 
Paardenbloemen zonder zon 
zijn dan ook maar gewone pis-
sebloemen.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Paardenbloemen

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

In de “Ouden Rymalmanak” uit de vijftiende eeuw las ik het 
volgende:
SENTE URBAENDACH GAET DE LENTIN UUT,
DAN KOMT DIE SOMER MET SYNE VIRTUUT,
DAT WEDER BEGHINT TE WESEN SCHONE,
DE SONNE WARM AN DEN TRONE.

Sint-Urbaan, de dagheilige van 25 mei, is de patroon van de 
wijngaardeniers. Zijn feestdag valt inderdaad op het tijdstip dat de 
wijngaard bloeit.
Zonnig weer op Sint-Urbaan voorspelt een goede wijnoogst.

In Frankrijk zei men:
SI LE MAI LE VINGT-CINQ EST SEC,
BEAUCOUP DE BON VIN.

Haver op deze dag gezaaid, gedijt niet. Vlas zal daarentegen 
weelderig groeien.

Dagspreuken over Sint-Urbaan bestaan ook in het Duits:
WENN DIE SONNE SCHEINT AM URBANS-TAG
WIRD DER WEIN GUT, WIE ICH JA SAG.

Of:
SANKT-URBAN HELL UND REIN
GIBT’S VIEL KORN UND WEIN.

En tenslotte nog een weerspreuk uit Frankrijk:
QUE SAINT-URBAIN NE SOIT PASSE,
LE VIGNERON N’EST PAS ASSURE.

Zondagsgebed
Bij de 9de zondag door het jaar

Heer, wij leggen in uw handen
alle ruzies en conflicten,
alle afgunst om elkaars succes,
die soms ons samenwerken hebben getekend. 
Heer, ontferm u over ons.

Heer, wij leggen in uw handen
alle ontgoocheling om wat niet lukte,
al ons ongeduld als het goede te traag groeide, 
alle moeheid die ons bezwaarde.
Christus, ontferm u over ons.

Heer, wij leggen in uw handen
al onze pijn en onze zorgen die ons opsloten in 
onszelf
en ons blind maakten voor de pijn van anderen. 
Heer, ontferm u over ons.

Gelukkig wij, mensen, die uit handen mogen geven 
en weten dat er Iemand is die met ons draagt.

Carlos Desoete, uit: ‘In zijn Naam’, Halewijn, 2015.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2016. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


