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Brugge | De stilte, als een bubbel om student en leerstof heen. De blik van 
anderen, die de dagdroom op afstand houdt. De gezamelijke pauzes af en 
toe, de gedeelde smart misschien. Elke blokperiode veroveren studenten, 
hun cursussen en markeerstiften wat meer publiek terrein, van bibliotheek 
tot feestzaal. Dus waarom geen kerken? In de Brugse Sint-Jacob de Meerdere 
wordt deze maand alvast duchtig uit het hoofd geleerd. En zelfs een beetje, 
zoals dat in het Engels heet, by heart. Bij het Heilig Hart dan wel.
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Panorthodox 
concilie op Kreta
Op 30 mei ging aartsbisschop Job 
de Telmessos, vertegenwoordi-
ger van het oecumenisch patri-
archaat bij de Raad van Kerken, 
voor in een vespersdienst in de 
Sint-Michiels- en Sint-Goedele-
kathedraal in Brussel in aanwe-
zigheid van metropoliet Athena-
goras van België, de apostolische 
nuntius en vertegenwoordigers 
van andere geloofsovertuigin-
gen. Er werd gebeden voor het 
welslagen van het panorthodox 
concilie op 19 juni op Kreta. Dat 
concilie, dat veertien orthodoxe 
Kerken van over de hele wereld 
samenbrengt, is een historische 
gebeurtenis. Het laatste oecu-
menische concilie dat door al die 
Kerken werd erkend, dateert im-
mers van 787, nog vóór het schis-
ma met Rome. En ook al vonden 
er intussen kleinere orthodoxe 
synodes plaats, het was wachten 
tot 1961 alvorens de idee van een 
„heilig en groot orthodox conci-
lie” geopperd werd door de oecu-
menische patriarch Athenagoras, 
die ook de toenadering met paus 
Paulus VI bewerkte. Pas in 2014 
geraakten alle betrokken patri-
archen het eens over een datum: 
19 juni, Pinksteren in de ortho-

doxe wereld. Doel van het con-
cilie is de eeuwenlang gegroeide 
verdeeldheid tussen de ortho-
doxe Kerken weg te werken. Op 
het programma: de zending van 
de orthodoxe Kerk in de heden-
daagse wereld, de orthodoxe di-
aspora, de autonomie en hoe die 
te verkondigen, het huwelijkssa-
crament, het belang van de vas-
ten en de betrekkingen met de 
overige christelijke wereld. (ivh)

Apollinaire Malu 
Malu overleden
Op 31 mei overleed in de Verenig-
de Staten de Congolese priester 
Apollinaire Malu Malu na een 
slepende ziekte. Hij werd 54. Vol-
gens onbevestigde geruchten 
werd hij vergiftigd. Malu Ma-
lu was de drijvende kracht ach-
ter de eerste democratische ver-
kiezingen in 2006 in Congo. In 
2013 werd hij, tegen de zin van 
zijn oversten en de bisschop van 
Beni-Butembo, opnieuw voor-
zitter van de nationale onafhan-
kelijke verkiezingscommissie 
in de Democratische Republiek 
Congo. Dat orgaan is belast met 
de organisatie van de presidents-
verkiezingen in het land, die in 
november 2016 zouden moeten 

plaatsvinden. In 2015 nam hij 
ontslag om gezondheidsrede-
nen. Tom Periello, speciaal ge-
zant van de Verenigde Naties 
voor de regio van de Grote Me-
ren, prijst hem als „een groot pa-
triot die veel wist te realiseren 
voor de vrede in zijn land”. Dat 
leverde hem in 2008 een eredoc-
toraat op in Luik. (ivh)

Eerste Mongoolse 
priester
Mongolië krijgt voor het eerst 
een inlandse priester. Op 28 au-
gustus wordt in de kathedraal 
van Ulaanbaatar de dertigjarige 
Joseph Enkh-Baatar gewijd door 
de scheutist-bisschop Wenceslas 
Padilla. Korte tijd na de val van 
het communisme in de Sovjet-
Unie vroeg Rome de congregatie 
van Scheut een missie te begin-
nen in Mongolië, waar voordien 
geen geloofsverkondiging was 
toegelaten. Vandaag telt de ka-
tholieke Kerk er zowat duizend 
gedoopten. Twintig missionaris-
sen en vijftig zusters van twaalf 
congregaties zijn er actief. Veel 
energie wordt geïnvesteerd in 
katholieke scholen. De nieuwe 
priester genoot zijn opleiding in 
Zuid-Korea. (eds)

Kwetsbaar en krachtig 
Liber amicorum voor Frans Van Steenbergen 

Gedurende een halve eeuw hee�  Frans 
Van Steenbergen zich ingezet voor het 
beluisteren en begeleiden van mensen. Uit 
dankbaarheid en waardering wordt hem 
een boek aangeboden met bijdragen over 
thema’s die hem nauw aan het hart liggen.

Met teksten van Rita Boeren, Bob Cools, 
Walter Corneillie, Filip Cromheecke, Marc 
Desmet, Paul Kevers, Mia Leijssen, Ronald 
Sledsens, Karel Staes, Johan Theunis, 
Anja ‘t Kindt, Didier Vanderslycke, Ludo 
Van de Velde, Lode Van Hecke, Mieke Van 
Steelandt, Eddy Van Waelderen, Joris Vercammen, 
Maria Verwimp, Hilde Welff ens en Martine Wolfaert.
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