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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag is het een zeer belangrijke dag op de volkskalender: de 
feestdag van de heiligen Petrus en Paulus. Is het vandaag goed weer 
dan volgt daaruit een goed boerenjaar:
IS ’T OP SINT-PIETER ZONNESCHIJN
DAN DRINKEN DE BOEREN WIJN.
Het is nu echt groeiweer in die mate dat men zegt:
MET SINT-PIETER
RIJPT HET KOREN DAG EN NACHT.
De boeren wensen nu wel warme dagen want:
SCHIJNT DE ZON OP SINT-PAULIJN
DAN ZAL HET GANS HET JAAR KERMIS ZIJN.
Ook de molenaars en de bakkers delen die wens:
ALS ’T OP SINT-PIETER SCHOON MAG ZIJN
DAN DRINKEN AL DE MULDERS WIJN,
MAAR VALT ER REGEN
’T VALT HEN EN DE BAKKERS TEGEN.
Is er vandaag hevige wind, dan zal die wind ontaarden in vernielende 
winden:
STAAT SINT-PAULIJN IN DE WIND
DAN WORDT DE BOER VIES GEZIND.
Vroeger was men er ook van overtuigd dat de wind die op Sint-Paulus 
waaide heel het jaar zo zou waaien:
SINT-PAULUS’ WIND
IS ’T JAAR ZIJN WIND.
En:
ZOALS HIJ OP SINT-PAULUS WAAIT
ZO ZIT DE WIND VOOR ’T JAAR GEDRAAID.

Zondagsgebed
Bij de 14de zondag door het jaar

Beeld van geluk

Maria,
zo vaak kijken we op naar uw beeld.
Die mooie glimlach van u
spreekt van een diep innerlijk geluk.
Onder uw blik worden we rustig,
we kunnen onbevangen met u praten.
Bewaar onze woorden in uw hart
en breng ze bij uw Zoon.
Leer ons het geluk te zoeken
waar het echt te vinden is.
Geef ons het inzicht
dat we maar gelukkig worden
als we anderen gelukkig maken.
Help ons de kleine tegenslagen van het leven 
moedig te dragen
en leg uw mantel om ons heen bij groot verdriet. 
Maria, blijf voor ons, altijd,
in goede en in kwade dagen,
Oorzaak onzer blijdschap.
Onze-Lieve-Vrouw van Tongeren,
bid voor ons.
Amen.

Deken Rik Palmans ter gelegenheid van de Kroningsfeesten in Tongeren 
3, 5, 8 & 10 juli

Hedwig Van Peteghem

We reizen om te leren. Hoe waar 
dat gezegde ook is, er kwamen 
intussen veel redenen daartoe 
bij. We zoeken ontspanning 
en willen weg van de drukte. 
We willen genieten, ons laten 
verwennen en zon en warmte 
opdoen. En misschien hoort ook 
dat allemaal bij het leren, want 
we leven toch niet alleen om te 
werken, of om altijd druk bezig 
te zijn. Er is nog zoveel te zien en 
te verkennen, er valt nog zoveel 
te beleven. Een mensenleven is 
te kort om alles gehad te hebben.

De bestemming van de reis 
wordt bepaald door de prijs, 
door het nieuwe en onbekende, 

door het vertrouwde, door de 
afstand en door God weet wat 
nog allemaal, maar ook door de 
gezondheid. Ook zieke mensen 
gaan op reis, zij het dan beperkt. 
Ook zij willen genieten, maar 
anders. Ook zij zouden er eens 
tussenuit willen zijn, weg van al 
die ellende en de sleur van medi-
cijnen en artsen. Voor hen zijn 
er heel wat minder bestemmin-
gen in de reisbrochures terug te 
vinden. En het lijden waarmee 
ze te kampen hebben, kunnen 
ze niet achterlaten. Waar ze ook 
gaan, ze nemen het overal met 
zich mee. Trouwens, dat geldt 
voor iedereen. Op vakantie kom 

je minstens jezelf tegen, en vaak 
veel intenser.

Eigenlijk beschrijven we al 
reizend een lus. We vertrekken 
van thuis en komen na enige tijd 
anders op dezelfde plek terug. 
Anders betekent misschien brui-
ner, maar hopelijk ook rijker. 
Misschien leer je bepaalde situa-
ties te relativeren, je leert andere 
culturen en andere mensen te 
appreciëren en vooral, je komt 
er ook de rijkdom van je diep-
ste zelf tegen, hopelijk niet de 
armoede. Je ontdekt jezelf in 
bewondering voor de groots-
heid en de verscheidenheid 
van de schepping, waar je zelf 

een deel van bent. Het nieuwe 
opent je ogen en maakt je hart 
opnieuw open. Zo ga je, waar 
je ook bent, steeds verder op je 
langste reis, de reis naar binnen 
(Dag Hammarskjöld). Ook hier 
is er een touroperator.

De gepensioneerden kunnen 
dit over twee maand nog eens 
herlezen. Zij gaan straks nog op 
vakantie, als de anderen aan het 
werk zijn. En ze hebben gelijk.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Reizen

sudoku 
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


