
Omroep

29 juni, 22.55 uur, Canvas. Eerste 
en tweede aflevering van Unsere 
Mütter, unsere Väter, spraakma-
kende zesdelige ZDF-serie over 
het leven van vijf jonge Duitsers 
tussen 1941 en 1946. De kijker 
volgt hun verschillende lotgeval-
len in Nazi-Duitsland en Europa 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
30 juni, 23.05 uur, Canvas. Derde 
en vierde aflevering van Unsere 
Mütter, unsere Väter. Het slot vol-
gende week.
2 juli, 19.10 uur, Canvas. Eerste 
aflevering van de tweedelige na-
tuurdocumentaire Wild Italy, van 
de besneeuwde Dolomietentop-
pen in het noorden tot het medi-
terrane landschap in het zuiden.
2 juli, 22.35 uur, Canvas. Le vélo 
de Ghislain Lambert, Belgische ko-
mische film uit 2001. Ghislain 
Lambert is een amateurwielren-
ner die een boerderij betrekt met 
zijn broer Claude. Hij droomt 
ervan beroepsrenner te worden. 
Met Benoît Poelvoorde in de 
hoofdrol weet u wat u te wachten 
staat...

Voor Franciscus van Sales (1567-
1622) zijn christenen „de levendi-
ge planten van de Kerk, zodat ze 
vruchten van vroomheid voort-
brengen, ieder volgens zijn stand 
en zijn situatie” (Introduction à la 
vie dévote, I, III). Hoe hij het ‘insti-
tuut’ Kerk ziet, beschrijft hij in 
Traité de l’amour de Dieu: „De Kerk 
is een tuin die met een oneindig 
aantal bloemen is versierd. Daar-
om moeten er bloemen van di-
verse grootte, kleur, geur en dus 
van verschillende volmaaktheid 
zijn. Alle hebben hun waarde, 
lieftalligheid en glans, en alle sa-
men vormen in de vereniging van 
hun verscheidenheid een uiterst 
vriendelijke volmaakte schoon-
heid.”
Zolang Franciscus leeft, wil hij 
God beminnen, respecteren en 
eren. In het gebed en het boete-
sacrament begrijpt hij dat God 
liefde is. Als God liefde is, kan Hij 
enkel liefde willen. De liefheb-
bende God trekt met zijn liefde 
de mensen naar zich toe en wil 
dat ze op dezelfde manier op zijn 
liefde antwoorden. Zo wordt de 
relatie met God een liefdesrelatie, 
een relatie van hart naar hart. De 
vaststelling dat alles wat gebeurt 
uitdrukking is van de goddelijke 
liefde, schenkt de mens vertrou-
wen. Een essentieel werk van de 
spiritualiteit over Gods liefde 
is Franciscus’ Traité de l’amour de 

Dieu, dat de Franse mystiek van 
de zeventiende eeuw sterk beïn-
vloedt. Tot op vandaag wordt dat 
werk graag gelezen door theolo-
giestudenten.
Met zijn optimistische en levens-
lustige spiritualiteit humani-
seert Franciscus de geloofsbele-
ving en verbindt hij de begrippen 
‘menselijk’ en ‘devotie’ onlos-
makelijk met elkaar. In zijn po-
pulaire boek Introduction à la vie 
dévote (1609) geeft hij heldere 
tips hoe je op je leef- en werk-
plaats een ‘volkomen’ christelijk 
leven kunt leiden. Volgens het 
motto ‘weinig en goed’ volgt hij 
de kleine weg zonder noemens-
waardige heldendaden. Dat is de 
weg van de kleine stappen, het al-
ledaagse, het eenvoudige. Fran-
ciscus vraagt ons: „Doe niet het 
buitengewone, maar doe het ge-
wone buitengewoon goed. Wil je 
de wereld veranderen, begin dan 
bij jezelf.” Die gedachten vinden 
we ook terug bij onze huidige 
paus. God zoeken in het kleine, 
het alledaagse. Het volstaat niet 
te zeggen dat je gelovig bent. De 
buitenwereld moet dat ook zien, 
door concrete daden, door een 
waarachtige getuigenis.
De teksten van Franciscus van 
Sales bevatten rijke levenswijs-
heid. Hij slaagt erin om in dui-
delijke verwoordingen door te 
dringen tot de kern van het ge-

loof en de essentiële waarden 
van het geloof door te geven. Zo 
wijst hij erop dat God allereerst 
liefde is. „De goddelijke deugd 
van de liefde is een vriendschap 
uit liefde, een onvergelijkbare, 
grenzeloze en bovennatuurlijke 
voorliefde die zoals de zon met 
haar stralen de hele ziel mooier 
maakt en alle geestelijke talenten 
vervolmaakt” (Traité de l’amour de 
Dieu). In een brief aan Mère Marie-
Jacqueline Favre (10 maart 1612) 
schrijft hij: „God liefhebben, is 
het grootste geluk van de ziel in 
dit leven en in de eeuwigheid.” 
Wie het geschenk van het geloof 
aanvaardt en zich laat inspireren 
door de Blijde Boodschap ont-
vangt vreugde en geeft die vreug-
de ook door aan anderen.

Franciscus van Sales is geen 
utopist, geen dromer, maar blijft 
realistisch. Hij weet wat er in het 
echte leven gebeurt, hoe mensen 
met anderen omgaan en hoe on-
voorspelbaar het leven (en het 
lot) kan zijn. Dat blijkt onder 
andere uit zijn brieven aan Jean-
ne-Françoise de Chantal: „Hoe 
minder het geduld met onrust en 
angstvalligheid is gemengd, hoe 
volmaakter het is” (18 februari 
1605). „Ik wens dat onze harten 
helemaal samengeperst zijn, aan 
alle kanten gesloten, zodat de 
wereldstormen niet binnendrin-
gen, met alleen een opening naar 

de hemel”( 5 december 1605). „Ga 
altijd verder! Ook als we slechts 
langzaam vooruitgaan, zullen 
we toch een lange weg afleggen” 
(6 augustus 1606).

Franciscus van Sales werd zalig 
verklaard in 1661. Vier jaar later 
volgde de heiligverklaring. In 
1877 werd hij verheven tot kerk-
leraar. In de schilderkunst wordt 
hij afgebeeld met een ganzen-
veer, een inktpot en een boek. Hij 
geldt als de patroonheilige van 
journalisten, schrijvers en uitge-
vers.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Gids  Ingezonden door Gisèle Dubois

De gids leidt een groep toeristen door een bergachtig landschap. 
Boven op een rots zegt hij:

– Dit ravijn is meer dan driehonderd meter diep. Vorig jaar sprong 
hier een beeldschoon meisje van twintig naar beneden.

Het gezelschap is onder de indruk en iemand wil weten:

– Uit melancholie?

Antwoordt de gids:

– Neen, uit Parijs.

Gids  Ingezonden door Karel Dewachter

Twee wandelaars staan voor een gletsjerspleet. Zegt de ene:

– Mijn reisgids is hier drie dagen geleden in gevallen.

– Wat!? En dat zeg jij zomaar?

– Och ja, hij was al oud en er ontbraken al enkele bladzijden.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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Oplossing van deze puzzel: 
populair
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