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In de gevangenis  Anoniem ingezonden

Frans en Fons zitten in de gevangenis. Elke dag mogen ze een 
halfuur luchten op het binnenplein. Frans vraagt aan Fons:

– Maat, hoe laat is het?

Waarop Fons:

– Waarom? Moet je ervandoor misschien?

In het kasteel  Anoniem ingezonden

Twee spoken zwieren door een kasteel. Ze horen geritsel. Zegt de ene 
tegen de andere:

– Geloof jij in mensen?

In de tuin  Anoniem ingezonden

– Buurvrouw, krijg ik mijn pijl terug? Hij is in uw tuin gevlogen.

– Jazeker, Jantje, die pijl krijg je zo meteen terug. Waar is hij precies?

– In uw kat...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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Oplossing van deze puzzel: 
profetie

© De Puzzelaar

We kennen ze allemaal, grote 
figuren die generaties, standen, 
talen, rassen en continenten 
overbruggen. Mannen en vrou-
wen die de Kerk zalig of heilig 
heeft verklaard: trouwe apos-
telen en overtuigde Bijbelse 
vrouwen, dappere martelaren, 
eenzame kluizenaars, verdien-
stelijke geestelijken, stichters 
van religieuze congregaties, 
idealistische missionarissen, in-
vloedrijke pausen, helden van 
de biechtstoel, heiligen van de 
naastenliefde, adellijke en ko-
ninklijke weldoeners. Behalve 
die populaire figuren zijn er 
echter ook eenvoudige, haast 
anonieme personen, zonder spe-
cifieke vorming, bepaalde stand 
of kerkelijke opdracht. Met hun 
aandacht voor het alledaagse 
en het kleine bewandelden ze, 
soms al op jeugdige leeftijd, de 
weg naar de heiligheid. Met hun 
lijfspreuk ‘doe goed wat je moet 
doen’ voeren die ‘stille heiligen’ 
het doodgewone dagdagelijkse 
op een buitengewone manier 
uit. Twee grote voorbeelden 
zijn Guido van Anderlecht (om-
streeks 950-1012) en Germaine 
Cousin (1579-1601).

Al op jonge leeftijd moet Guido 
van Anderlecht zwoegen op het 
land. Voor deze Brabantse boe-
renzoon is armoede echter geen 
last, integendeel. Hij geeft van 

zijn schamel bezit nog aalmoe-
zen weg. Zijn vrije tijd brengt hij 
door in de kerk of bij zieken die 
hij opmontert. Hij wordt koster 
in de Onze-Lieve-Vrouwekapel 
in Laken bij Brussel. Na een kort-
stondig avontuur als handelaar 
trekt Guido op pelgrimstocht 
naar Rome en Jeruzalem en be-
zoekt hij er de belangrijkste 
plaatsen van het christendom. 
Tijdens de terugtocht sterven 
zijn medepelgrims aan de pest. 
Guido komt doodziek in Ander-
lecht aan en wordt door een arme 
inwoner uit medelijden in zijn 
huis opgenomen. Hij vertelt over 
zijn ervaringen in het Heilige 
Land. Op zijn graf wordt later de 
kerk van Anderlecht gebouwd.

Een bescheiden man vertelt 
over zijn leven als boer, koster 
en pelgrim. Met de meest een-
voudige woorden beschrijft hij 
zijn eenvoudige afkomst. Zijn 
motto luidt: ‘ik ben wie ik ben 
en niet wie ik zou willen zijn’. In 
die waarheid ligt de kracht van 
het leven. Met zijn doodgewone 
verhalen dwingt de ‘man uit 
het woud’ meer respect af dan 
de spectaculaire of sensationele 
verhalen die met een overaan-
bod aan superlatieven de schijn 
angstvallig proberen te voeden. 
Jaarlijks eert de stad Anderlecht 
zijn ‘kleine’ heilige op 12 sep-
tember met een processie en een 

jaarmarkt waarop paarden en 
taxi’s worden gezegend.

In de schilderkunst wordt 
Guido van Anderlecht afgebeeld 
als pelgrim met staf, bidsnoer of 
als boer met ossenkar. Hij is de 
patroonheilige van Anderlecht, 
boeren, klokkenluiders, knech-
ten, koetsiers, kooplui, kosters, 
pelgrims, taxichauffeurs, vee-
handelaars.

Germaine Cousin ziet het levens-
licht in het plaatsje Pibrac, nabij 
Toulouse. Met haar misvormde 
rechterhand en etterende won-
den vraagt ze veel zorg. Na de 
dood van haar moeder hertrouwt 
haar vader. Germaine wordt 
vernederd en verwaarloosd. Zo 
moet ze op de velden de schapen 
hoeden en ’s nachts bij de dieren 
slapen. Op een zomerse ochtend 
vindt de vader zijn gestorven 
dochter in de schapenstal.

Het geluk van een jong meisje 
bestaat uit schapen en een hond. 
In de natuur voelt ze zich goed en 
aanvaard, beschermd tegen ver-
nederingen of kwellerijen. Hoe-
wel ze nooit heeft leren schrijven, 
lezen en bidden, stelt ze een sterk 
vertrouwen en troost in God. In 
de stille natuur kan ze voor ande-
ren een hulp en steun zijn. Hoe-
wel zij arm is en door een liefde-
loos thuis helemaal op zichzelf 
is aangewezen, gaat zij steeds 
opgewekt om met haar mede-

mensen. Haar diepste geluk be-
staat erin niets te hebben en toch 
blij te zijn. Niemand geeft om 
haar, maar zij geeft des te meer 
om haar medemensen. Ze geeft 
zonder te krijgen. Ze sterft zoals 
ze heeft geleefd, door niemand 
gezien, door niemand bemind.

Op afbeeldingen is Germaine 
(Germana) Cousin te zien als een 
meisje met schapen en rozen. Ze 
is de patrones van de boerinnen 
en herderinnen. Ze wordt vaak 
aangeroepen voor de strijd tegen 
kinderverwaarlozing.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Guido van Anderlecht en Germaine Cousin  Tom Zwaenepoel

Leken (s)preken

Meer dan honderd 
preken, recht uit het  
hart van zes leken die  
in hun parochie,  
SintKwinten in Linden 
(VlaamsBrabant), 
regelmatig het woord 
nemen. 
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Het boek is ook te koop in de  
liturgische centra en boekhandels.


