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Mechelen | Telkens als nu de wolken wijken, dan sluipt de zomer overal in. 
Dan is hij de geur van vers gewassen lakens aan een draad, de luie hitte van 
zand onder blote voeten, het roze en rood, geel en oranje in borden en glazen. 
Dan wordt hij een serenade, niet eens op een zuiders terras, maar op de 
binnenplaats van het Mechelse Diocesaan Pastoraal Centrum, ruige warmte 
van Jan Van der Ven op een werkdag bij de lunch. En dan blijft hij hopelijk 
even, in dankbare gedachten voor alles wat zomaar zomers het leven in sluipt. 

Beeld/spraak
Frank Bahnmüller / Jozefien Van Huffel

Paus veroordeelt 
Armeense  
genocide
Bij zijn bezoek aan Armenië, 
van 24 tot 26 juni, bestempelde 
paus Franciscus de vervolging 
van Armeniërs in het Ottomaan-
se Rijk vanaf 1915 uitdrukkelijk 
als een genocide of volkeren-
moord. Een oecumenisch gebed 
en een hulde aan de Tsitsernaka-
berd, het nationale monument 
ter nagedachtenis van de ander-
half miljoen slachtoffers, moes-
ten zijn betrokkenheid bij wat 
hij een „immense en zinloze 
slachting” noemde, bekrachti-
gen. Dat de paus het woord „ge-
nocide” in de mond nam, viel bij 
de Turkse autoriteiten dan weer 
niet in goede aarde. De Turk-
se overheid ontkent immers 
dat er tijdens de Eerste Wereld-
oorlog een geplande volkeren-
moord plaatsvond op Armeni-
ërs. Het dodental aan Armeense 
zijde is ook sterk overroepen vol-
gens Turkije, dat erop wijst dat 
de oorlog ook heel wat Turkse 
slachtoffers maakte. Het Turkse 
ministerie van buitenlandse za-
ken beschuldigde de paus ervan 
de Armeense kwestie selectief te 
benadrukken. Vicepremier Nu-

rettin Canikli noemde de uit-
spraken van de paus „hoogst on-
gelukkig” en getuigend van een 
„kruistochtenmentaliteit”. Fede-
rico Lombardi, hoofd van de Va-
ticaanse persdienst, antwoordde 
daarop: „Paus Franciscus is niet 
op kruistocht. Zijn geest is er een 
van dialoog, van het bouwen van 
bruggen en niet van muren, ook 
tussen Turken en Armeniërs.”

Kerk moet  
homo’s om  
vergeving vragen
Tijdens een persconferentie na 
zijn Armeniëreis sprak een jour-
naliste paus Franciscus aan op 
de opmerkingen van de Duitse 
kardinaal Reinhard Marx, vol-
gens wie Kerk en samenleving 
zich moeten verontschuldigen 
voor het onheus behandelen van 
homoseksuelen. „Homoseksu-
elen moeten worden gerespec-
teerd en pastoraal begeleid”, ant-
woordde de paus. „Wie zijn wij 
om te oordelen over een persoon 
van goede wil die God zoekt?” En 
hij voegde eraan toe: „We moeten 
homoseksuelen goed begelei-
den. Dat is trouwens wat de ca-
techismus zegt.” Volgens de paus 

moet de Kerk bovendien excu-
ses aanbieden aan iedereen voor 
wiens lot ze zich onvoldoende 
inzette. „De Kerk moet ook ar-
men, mishandelde vrouwen en 
slachtoffers van kinderarbeid 
excuses aanbieden”, zei hij. „De 
Kerk moet haar excuses aanbie-
den omdat ze zo vaak wapens 
zegende en christenen omdat ze 
individuen en gezinnen niet be-
geleidden zoals het hoorde.”

Nieuwe presi-
dent Heilige 
Geestcollege
Op 1 juli werd Marc Steen, pries-
ter van het bisdom Brugge en 
docent theologie aan de facul-
teit theologie en religieweten-
schappen aan KU Leuven, de 
nieuwe president van het Hei-
lige Geestcollege in de studen-
tenstad. Steen volgt priester Paul 
Schotsmans op, die met emeri-
taat gaat. Het Heilige Geestcol-
lege is een studentenhuis voor 
buitenlandse priesters en Vlaam-
se studenten, verbonden aan de 
KU Leuven. Als president staat 
Marc Steen in voor het gemeen-
schapsaspect en de christelijke 
invulling van het huis. (mc)

 Brug van Barmhartigheid
Gaby Quicke

Op een indringende wijze en 
sterk gekleurd vanuit zijn eigen 
ervaring schrij
  Augustinus 
over God als Degene die 
ons mensen het eerst hee
  
liefgehad. De Kerk ziet hij als 
brug van barmhartigheid. 
Een uitspraak die we zo in de 
mond kunnen leggen van paus 
Franciscus. In dit boek brengt 
priester Gaby Quicke de grote 
kerkleraar Augustinus en paus 
Franciscus dan ook met elkaar 
in dialoog. 
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