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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

“Deze zijde is gaar, keer mij nu maar om.” Dat is één van de meest 
treffende uitspraken die onze heilige van vandaag destijds deed. 
Sint-Laurentius is één van de meest bekende martelaren die leefde 
in de derde eeuw. Hij beleefde de christenvervolgingen onder keizer 
Valerianus. Die laatste zou op een bepaald moment het bevel gegeven 
hebben om Laurentius levend op de rooster te braden. En net tijdens 
die marteling deed hij voormelde uitspraak. 
Terwijl hij werd gebraden, zou Laurentius – ondanks zijn moedige 
inborst – tranen met tuiten hebben geweend. Het gevolg daarvan is 
dat rond deze tijd ’s nachts vurige tranen - ook wel “Laurentiustranen” 
genoemd - aan de hemel te zien zijn. Eigenlijk zie je nu gewoon 
veel vallende sterren. De tranen van Laurentius hebben hem tot 
regenheilige gemaakt:
TE SINT-LAUREYNSDAGE,
HANGT DE REGEN OP DE HAGE.
Of:
OP SINT-LAUREINS EEN REGENVLAGE,
ZES WEKEN DUURT DE WATERPLAGE.

Vanaf nu zouden we volgens onze voorouders geen onweders meer 
krijgen:
NA SINT-LAURENTIUS GEEN ONWEER MEER.

Nu is het hoog tijd om rapen te zaaien. Want:
WIE KNOLLEN WIL ETEN,
MOET SINT-LAURENS NIET VERGETEN.
of:
OP SINT-LAURENTIUS IS HET NOG TIJD,
OP MADONA (15 augustus) IS HET NOG GOED,
OP BARTOLOMEUS (24 augustus) IS HET TE LAAT.

Zondagsgebed
Bij de 20de zondag door het jaar

Wanneer Gij klopt 
aan de deur van mijn hart 
stelt Gij maar één vraag: 
mag Ik in uw huis te gast zijn

Veel te laat
liet ik U binnen
om daarna al snel vast te stellen
dat Gij de binnenkant 
van mijn hart
beter kent 
dan ikzelf

De rollen keren
zich met de tijd
steeds meer om:
Gij staat niet meer
te kloppen aan de deur 
ik doe dat nu
en loop in en uit bij U

Gij hebt ooit gezegd: 
als gij blijft in Mij 
dan blijf Ik in u
Het klopt
er is geen moment 
dat Gij niet thuis geeft

Erik Galle, uit ‘Ik ben een pelgrim. Gebeden uit het hart’, Halewijn, 2015.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Wat in de natuur gebeurt, lijkt 
me een boeiende documentaire 
om naar te kijken. Natuurlijk, 
wat daar gebeurt, is allemaal 
zo vanzelfsprekend dat we het 
bijna niet meer zien. En toch 
kunnen we er bijna niet naast 
kijken: de drang naar nieuw 
leven, de kleurenpracht, de 
openheid en de frisheid en, 
niet te vergeten, het verrassen-
de. Wat me vaak opvalt, is hoe 
planten en bloemen en bomen 
naar de hemel reiken, bijna op 
hun tippen gaan staan om de 
brede ruimte te kunnen vat-
ten: bloemkelken als trechters 
om dat hemelse op te vangen, 

boomkruinen die met hun top 
naar de oneindigheid wijzen.

Ook wij zijn natuur, ook in ons 
zit die drang naar het hemelse. 
Ons streven naar geluk houdt 
nooit op. Spijtig genoeg hebben 
we niet altijd het geduld dat 
daar van nature voor nodig is. 
Onze grijpgrage handen en ons 
verstand dat alles wil begrijpen 
zijn daarbij vaak als een wol-
kendek dat de heldere hemel 
verduistert. We hoeven ze niet 
noodzakelijk uit te schakelen. 
Ze anders richten volstaat al: 
open voor wat komt en niet 
gesloten uit angst iets te verlie-
zen.

Alleen door die houding kan 
het negatieve niet de baas spe-
len. Door mensen op te tillen en 
te doen opstaan, door opstandig 
te worden tegen elke vorm van 
onrecht brengen wij langzaam 
maar zeker stukjes hemel op 
aarde. De verrijzenisgedachte 
in ons eigen leven zou intus-
sen zichtbaar moeten geworden 
zijn, zodat Jezus met een gerus-
te ziel afscheid kan nemen. 
Hemelwaarts leven veronder-
stelt een diep vertrouwen, maar 
je vaart er wel bij. Hemels is dat.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Hemelwaarts

     sudoku 

©
 D

e 
P

u
zz

el
aa

r

Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


