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Blijkens onderzoek uit 2011 lezen Vlamingen graag boeken.  
Zowat 67 procent van de lezers praat ook over hun lectuur.  
Helaas vinden kwetsbare groepen niet altijd de weg naar literatuur.  
Daar wil Het Lezerscollectief verandering in brengen.

Het Lezerscollectief
Zet aan tot samen lezen

D irk Terryn was een van de 
aanwezigen die tweede 
maart. Samen met Erik Van 

Acker en psychiater Jan Raes is 
hij stichtend lid van Het Lezers-
collectief. „Wij zijn een coöpera-
tieve vennootschap met sociaal 
oogmerk, die een revolutie tot 
stand wilt brengen”, zegt hij. 
„We willen zoveel mogelijk men-
sen samenbrengen rond grote 
literatuur, want we geloven dat 
samen op verhaal komen vanuit 
die sterke teksten ons meer mens 
maakt.”

Shakespeare en Dostojevski 
mogen dan wel diepe levenswijs-
heden hebben neergepend, hoe 
maak je die hoogstaande litera-
tuur toegankelijk voor anders-
talige nieuwkomers, demente-
rende bejaarden, psychiatrische 
patiënten, drugsverslaafden en 
gevangen? „Bij lezen denken we 
spontaan aan lezen in stilte”, zegt 
Dirk Terryn. „Dat vergt behoor-
lijk wat inspanning van je brein 
en niet iedereen kan er de nodi-
ge concentratie voor opbrengen. 
Jane Davis ontwikkelde echter 
een methode die even eenvoudig 
als geniaal is. Het basisprincipe 
is dat een begeleider de teksten 
luidop voorleest. Daardoor speelt 
de geletterdheid van de deelne-
mers geen rol meer. In onze groe-

pen kunnen de deelnemers de 
tekst wel meevolgen, als ze dat 
willen. Sommigen sluiten ech-
ter liever de ogen en luisteren ge-
woon. Naar een verhaal luisteren 
is dan ook een heel andere erva-
ring dan in stilte een boek lezen.”

Jane Davis schreef nog een 
tweede principe in haar metho-
de in. „Op sleutelmomenten on-
derbreekt de begeleider het ver-
haal”, legt Terryn uit. „De deel-
nemers krijgen dan de gelegen-
heid iets te zeggen over wat ze 
hoorden. Bedoeling is niet te 

gaan analyseren, maar je eigen 
gevoelens, reacties en verwach-
tingen te delen. Misschien her-
kent iemand zichzelf wel in een 
personage. Of misschien is het 
verhaal net vreemd en roept het 
vragen op. Door de tekst stapsge-
wijs te verwerken, worden deel-
nemers zich meer bewust van 
hun emoties en verwachtingen. 
Zo kan het verrassingseffect van 
een onverwachte wending in de 

plot des te sterker zijn. Door in 
gesprek te gaan, leer je ook van 
elkaar en ontdek je dat je hetzelf-
de verhaal op diverse manieren 
kunt bekijken. Dat opent soms 
onverwachte perspectieven. Bo-
vendien leren de deelnemers el-
kaar beter kennen.”

Gesteund door enkele enthou-
siaste Vlaamse auteurs stelde Het 
Lezerscollectief intussen een ei-
gen bundel teksten samen. „We 
kiezen bewust voor kortverha-
len”, zegt Dirk Terryn. „Zo kun je 
per bijeenkomst een verhaal vol-
ledig afwerken. Afronden doen 
we met een gedicht. Literaire 
kwaliteit staat in elk geval voor-
op. Prachtig is het om te zien hoe 
deelnemers elkaar helpen die 
diepzinnige teksten te begrij-
pen.”

Na twee jaar kan Het Lezers-
collectief rekenen op de inzet 
van zowat vijftig vrijwilligers. Ze 
begeleiden wekelijks leesgroe-
pen in onder andere bibliothe-
ken, gevangenissen, woonzorg-
centra, psychiatrische zieken-
huizen, de bijzondere jeugdzorg 
en armoedeorganisaties. „Onze 
voorlezers moeten het gesprek 
in goede banen leiden”, zegt Dirk 
Terryn. „Dat vraagt wel wat vaar-
digheden. Zo moet je ijverige 
deelnemers wel eens afblokken. 
Tegelijk moet je leren dat stilte 
niet erg is. Geen enkele deelne-
mer is immers verplicht iets te 
zeggen. Sommige mensen luis-
teren nu eenmaal liever. Je mag 
als begeleiders dan ook nooit ie-
mand aanwijzen. Spontaniteit 
staat voorop. Elke context stelt 
ook zijn eigen uitdagingen en 
we willen ons aanbod bovendien 
bewust gratis houden. Goede af-
spraken met de partnerorganisa-
ties zijn dus wezenlijk. Daarom 
investeren we sterk in vorming 
en begeleiding van onze vrijwil-
ligers. Ze verdienen dat.”

Meer info op lezerscollectief.be of 
via 0492 722 904.

Advertentie

Christof Bouweraerts
Vrijdag 2 maart 2012. De Britse letterkundige Jane 
Davis, stichter van The Reader Organisation, geeft een 
lezing aan de Universiteit Antwerpen. Ze vertelt hoe 
literatuur haar het leven redde en hoe die ervaring haar 
inspireerde kwetsbare personen bij elkaar te brengen 
om samen boeken te lezen. Intussen telt de organisatie 
al honderden dergelijke leesgroepen en dijt de bewe-
ging uit naar het buitenland. Davis’ enthousiasme slaat 
over naar enkele toehoorders. Twee jaar later, op 25 
maart 2014, wordt Het Lezerscollectief gelanceerd.

Bedoeling is zoveel mogelijk mensen toegang verlenen tot grote literatuur.  © Het Lezerscollectief

„Prachtig is het om te zien 
hoe deelnemers elkaar 
helpen die diepzinnige 
teksten te begrijpen”


