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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag gaat Sint-Bartolomeus op ronde door uw moestuin. 
Sint-Bartel, zo werd hij in de volksmond genoemd, is namelijk 
een “slorenplanter”: een sloor is een koolzaadplant en van Sint-
Bartolomeus wordt gezegd dat hij vandaag malse kroppen in de 
koolplanten zou leggen. Let erop dat u hem vandaag niet stoort tijdens 
zijn werkzaamheden, m.a.w. u mag vandaag niet in de koolbedden 
lopen. Op sommige plaatsen noemde men de sloor- of koolzaadplanten 
die vandaag gezaaid worden ook wel “Bartolomezen”. U begrijpt nu 
waarom.

Een andere uitdrukking die met onze dagheilige verband houdt is:
BARTOLOMEUS IS ER OVERGELOPEN.

De heilige gaat met zijn vel namelijk over de braambessen. Met dat “vel” 
bedoelt men de spinnenwebben die nu over de braambessenstruiken 
hangen en die de vruchten in kwaliteit doen afnemen. 

Sint-Bartolmeus bepaalt vandaag al voor een groot stuk hoe de 
komende herfst eruit zal zien:
GELIJK SINT-BARTEL IS GESTELD,
HET NAJAAR IS GESTELD.

Of:
SINT-BARTELSDAG ONS VAAK VERMELDT,
HOE ’T IN DE HERFST ZAL ZIJN GESTELD.

Of:
ZOALS BARTOLOMEUS IS,
BLIJFT GANS DE HERFST GEWIS.

Zondagsgebed
Bij de 22ste zondag door het jaar

Heer,
ik ben als de blindgeborene:
ik zie nog maar vaag
de kleine dingen, 
de lieve mensen, 
uw goedheid 
die mij een bron 
van vreugde kunnen zijn.
Open mijn ogen
opdat ik zou zien
wat me moed kan geven.
Wek me op, Heer.

Uit ‘Waarom nog wachten?’, kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen, 
Halewijn, 2015.

Hedwig Van Peteghem

Met het drukke verkeer op de 
autowegen en de zware ongeval-
len die er gebeuren, worden de 
vrachtwagenchauffeurs nogal 
eens met de vinger gewezen. 
Nieuwe technieken, zoals cruise-
control, maken hun leven com-
fortabeler, maar hebben ook 
altijd een keerzijde. Makkelijk 
zal het alleszins zijn, je hoeft zelf 
minder te doen. Het lijkt alsof er 
een automatische piloot meereist, 
die de taak van de chauffeur over-
neemt. Alleen de onverwachte 
dingen ziet hij niet.

Ik dacht bij mezelf: is dat druk-
ke verkeer geen weerspiegeling 
van de haast waarmee we door de 

dagen gaan? Dikwijls gaan de din-
gen vanzelf, omdat we het gewend 
zijn. En omdat we, net als die 
vrachtwagenchauffeur, liefst zo 
snel mogelijk ons doel bereiken, 
mogen er niet teveel onaangekon-
digde dingen gebeuren. Het doet 
deugd dat de automatische piloot 
af en toe ons leven verlicht. Het is 
goed dat de dingen vanzelf gaan, 
ook al is er een verschil tussen de 
koffie die ’s ochtends weet wan-
neer hij moet beginnen lopen en 
het luisteren naar het verhaal van 
een geblokkeerd leven.

Stel je voor dat alles vanzelf zou 
gaan, het zou geen leven meer 
zijn. Want om zieken te troos-

ten, kinderen aan te moedigen 
en mensen te bevestigen, is er 
meer nodig dan routine. Wat we 
ook doen, er is altijd iets harte-
lijks nodig. Daarin ligt de kracht 
waarmee we iemand op de schoot 
nemen, of een bezoekje brengen 
of het beste wensen.

Het zou spijtig zijn als ook de 
mooie dingen van het leven auto-
matisch zouden gebeuren. Ze 
zouden voorbijgaan zonder dat 
we het eigenlijk weten. En daar 
hebben we niets aan. Laat je crui-
secontrol maar werken zolang het 
om praktische dingen gaat, zodat 
je nog energie genoeg hebt om 
de mensen rondom jou tijd en 

geduld en attenties te geven. Daar 
geraken ze immers het verst mee.

Dagelijks worden we verrast, 
met aangename ontmoetingen en 
minder aangename gebeurtenis-
sen: rustpunten waarin hoop en 
vertrouwen ontkiemen. Zo ont-
staat nieuw leven en geven we 
een nieuw elan aan het leven dat 
uitgeblust en opgeleefd was. De 
tijd gaat snel vooruit in de lengte. 
Maak er langzaam een mooie leef-
tijd van in de diepte. Van harte.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Cruisecontrol

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2016. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


