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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen begint niet alleen het nieuwe schooljaar, ook klimatologisch 
gaat het er nu heel anders uitzien. 

Dat merkten onze voorouders ook al rond deze tijd, want, zeiden ze:
VANAF DE LAATSTE AUGUSTUSDAGEN,
ZULT GIJ WEER UWE SCHOENEN DRAGEN.

En:
ALS DE LAATSTE SCHOOF IS BINNENGEREDEN,
STOFT AF DE MEID DE WINTERKLEREN.

Nu ja, we kunnen nog wel een mooie maand september krijgen hoor, 
want, zegt een weerspreuk:
ALS SEPTEMBER VAN GOED HUMEUR IS,
KUNNEN WE NOG EEN SCHONE MAAND HEBBEN,
WANT OKTOBER KAN ER NIET VOOR INSTAAN.

Zondagsgebed
Bij de 23ste zondag door het jaar

Avondgebed

Heer, nu deze dag voorbij is, 
denken wij aan uw goedheid, 
er zijn zo veel mensen
die ons gelukkig maken,
zo veel dingen
waaraan we vreugde beleven.
Schenk deze vreugde ook aan allen
die we pijn hebben gedaan.
Geef ons nu een rustige nacht,
onder uw bescherming.
Wij willen ook denken aan hen
die deze nacht moeten werken,
aan hen voor wie deze nacht
vol onrust zal zijn:
zieken, stervenden en
mensen die de slaap niet kunnen vatten. 
Wees voor allen
een bron van troost,
van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen
onze wereld begeleiden
en laat ons allen, slapend of wakend, 
geborgen zijn bij U.

Uit ‘Basisgebeden voor christenen’, Halewijn, 2015.

Hedwig Van Peteghem

Het blijft een magisch moment, 
het begin van september. Het ver-
loop van de dagen krijgt voor heel 
wat mensen een volstrekt andere 
wending. Juffen en leerkrach-
ten staan weer klaar met al hun 
geduld en kennis. Ouders waken 
erover dat hun kinderen opge-
ruimd en netjes naar de school 
vertrekken. En vaak worden ook 
nog de grootouders ingeschakeld. 
Een heleboel hulp en werkkrach-
ten om de jeugd van alle leeftijden 
naar school te laten gaan, teveel 
om ze allemaal op te noemen.

De straten en pleinen worden 
stiller en leger, want al dat leven 
heeft zich verplaatst naar de klas-

lokalen. Van alles en nog wat 
wordt daar gedaan om kinderen 
te laten ontplooien en kennis bij 
te brengen, soms zoveel dat ze het 
beu worden. Veel weten en kun-
nen, kan nuttig zijn. Niemand zal 
ontkennen hoe handig het is te 
kunnen rekenen, lezen en schrij-
ven. En elke kennis en vaardigheid 
die we meester zijn, maakt ons het 
leven makkelijker.

Wat kinderen ook leren, en mis-
schien nog meer dan het vorige, is 
hoe ze met elkaar kunnen omgaan, 
hoe ze ruzies en conflicten kunnen 
oplossen, hoe niet alles ineens en 
vanzelf gaat, dat ze goed zijn in de 
ene, maar beperkt in een andere 

vaardigheid, dat ze niet altijd de 
mensen kunnen kiezen met wie 
ze omgaan, enzovoorts. Acht uur 
in het gewemel van mensen met al 
hun reacties, dat kruipt niet in de 
kleren. Het is een leerschool waar-
van je je hele leven de vruchten 
kunt plukken.

Wat kinderen ook leren, en mis-
schien nog meer dan het vorige, is 
dat ze op bepaalde mensen kunnen 
rekenen, bij wind en regenvlagen. 
Dat weten, dat thuis en bij vrien-
den reeds begonnen was, maakt de 
fond van het leven. Daarin vinden 
ze de kracht en de sterkte, waarop 
ze zelfs het moeilijkste leven kun-
nen bouwen. Die kennis is het ver-

trouwen in mensen en in meer 
dan mensen, het vertrouwen dat 
het leven goed is en goddelijk kan 
zijn, ondanks al zijn wispelturig-
heden. Dat diepste weten, is met 
geen letter te beschrijven en is niet 
vast te leggen in formules. God 
kan dan soms ver weg zijn, maar 
waar mensen al hun tijd en moeite 
en geduld steken in de ontplooi-
ing van kinderen, daar laat Hij 
alleszins zijn gezicht zien. Meer 
heeft een mens niet nodig.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

veel weten

sudoku 
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


