
Omroep

7 september, 19.05 uur, Canvas. 
Eerste aflevering van de Franse 
tweedelige documentaire Apoca-
lypse Verdun, over de Slag bij Ver-
dun in 1916, een van de langste 
en bloedigste veldslagen uit de 
geschiedenis. De documentaire 
bestaat integraal uit archiefbeel-
den, allemaal ingekleurd en vaak 
nog nooit eerder vertoond op te-
levisie.
9 september, 23.00 uur, Canvas. 
Kundun, Amerikaanse biografi-
sche film van Martin Scorsese uit 
1997 over het leven van de dalai 
lama.
11 september, 20.10 uur, Can-
vas. Wanderlust, programma 
waarin filosofe Alicja Gescinska 
met persoonlijkheden met di-
verse filosofische en religieuze 
achtergrond op zoek gaat naar 
antwoorden op de vraag: wat is 
de mens? Vandaag ontmoet ze 
de Schot Alexander Stoddart, 
hofbeeldhouwer van het Britse 
koningshuis.
11 september, 22.40 uur, Can-
vas. 102 Minutes that Changed Ame-
rica. Veelvuldig bekroonde Ame-
rikaanse documentaire uit 2008 
over de aanslagen van 11 septem-
ber 2001 in New York, samenge-
steld uit honderden beeld- en 
audiofragmenten van de meest 
diverse bronnen.

Agnes Gonxha Bojaxhiu wordt 
in 1910 geboren in Skopje, de 
huidige hoofdstad van de Repu-
bliek Macedonië. In 1928 treedt 
ze in Letnice in bij de zusters van 
Loreto. Een jaar later wordt ze 
naar Calcutta in India gezonden 
om lerares te worden. Uit bewon-
dering voor Theresia van Lisieux 
kiest ze als kloosternaam Teresa. 
In 1937 beslist ze om onder de 
armsten in de sloppenwijk te le-
ven en te werken, maar ze moet 
tot 1948 wachten op toestem-
ming om de orde te verlaten. 
Twee jaar later sticht ze de zus-
terorde van de missionarissen 
van naastenliefde. In Calcutta 
bouwt ze een wereldwijd bekend 
werk onder armen uit, dat ze tot 
kort vóór haar dood leidt.

Tijdens de overhandiging van 
de Nobelprijs voor de Vrede in 
Oslo (1979) getuigt Moeder Te-
resa over haar werk in de armste 
wijken van Calcutta. „Op een 
avond raapten we vier mensen 
op van de straat. Een van hen was 
in een afschuwelijke staat. Ik zei 
tot de zusters: ‘Draag zorg voor 
de anderen, ik zal zorg dragen 
voor diegene die er erbarmelijk 
slecht uitziet.’ Ik deed voor haar 
alles wat ik kon en alles wat ik 
uit liefde kon doen. Toen ik haar 
in bed stopte, kwam er zo een 
mooie glimlach op haar gezicht. 
Ze greep mijn hand vast, terwijl 

ze alleen dit zei: ‘Dank u’, en ze 
stierf. Automatisch onderzocht 
ik mijn geweten bij haar. Ik 
vroeg me af wat ik zou zeggen 
als ik in haar plaats was. Mijn 
antwoord was eenvoudig. Ik zou 
gezegd hebben: ‘Ik heb honger, 
ik ga sterven, ik heb koud, ik heb 
pijn’, of iets dergelijks. Maar zij 
gaf mij heel veel. Ze gaf me haar 
dankbare liefde. Ze stierf met 
een glimlach op haar gezicht, 
zoals de man die we uit de goot 
opraapten, half opgegeten door 
wormen. We brachten hem naar 
ons huis. ‘Ik heb geleefd als een 
beest op straat, maar ik zal ster-
ven als een engel, bemind en ver-
zorgd.’ Het was zo prachtig om 
de innerlijke grootheid van die 
man te zien, die zo sprak. Wie 
zou zo kunnen sterven, zonder 
te beschuldigen, zonder iemand 
te vervloeken, zonder te verge-
lijken, Zoals een engel – dat is de 
pracht van onze mensen.”

Met heel haar hart is Teresa er 
voor diegenen die gedegradeerd 
worden tot objecten. Die, zoals 
paus Franciscus meermaals aan-
kaart, het slachtoffer werden van 
de vernietigende wegwerpcul-
tuur.

Moeder Teresa’s begrafenis in 
1997 wordt bijgewoond door 
meer dan een miljoen mensen. 
Zes jaar later spreekt Johannes-
Paulus II op Wereldmissiedag de 

geliefde ‘moeder van de armen’ 
zalig. Daarmee is haar zaligver-
klaring de snelste van de Nieuwe 
Tijd. Voor paus Wojtyla is die 
kleine vrouw „een van de belang-
rijkste persoonlijkheden van 
onze tijd”. De reden voor de za-
ligverklaring ligt voor de hand. 
„Als icoon van de barmhartige 
Samaritaan ging ze overal heen 
om Christus in de armsten van 
de armen te dienen” (19 oktober 
2003). Op 4 september verklaarde 
paus Franciscus de ‘lachende en-
gel’ heilig. Ook de Argentijnse 
paus heeft een grote bewonde-
ring voor Moeder Teresa. Zij 
is het grote voorbeeld van zijn 
‘arme Kerk voor de armen’.

Tijdens een audiëntie voor pel-
grims die voor de zaligverkla-
ring naar Rome gereisd zijn (20 
oktober 2003), citeert Johannes-
Paulus II een gebed dat toege-
schreven wordt aan Moeder Te-
resa. Het behoort tot de mooiste 
gebeden die het christendom rijk 
is. „De vrucht van stilte is het ge-
bed. De vrucht van het gebed is 
geloof. De vrucht van het geloof 
is liefde. De vrucht van liefde is 
dienstbaarheid. De vrucht van 
dienstbaarheid is vrede.” Moe-
der Teresa toont op een eerlijke 
manier wat het betekent om 
waarachtig christen te zijn. Haar 
groot geloof krijgt vorm door 
een ongekende dienstbaarheid, 

een diep vertrouwen en een rijke 
vreugde. Zelfs in de grootste el-
lende die een mens zich ooit kan 
voorstellen, verschijnt er een 
glimlach op een oud, getekend 
gezicht. Over die glimlach zegt 
Johannes-Paulus II: „Zelfs haar 
lachen was een ‘ja’ aan het leven, 
een heuglijk, uit diep geloof en 
diepe liefde gegroeide ‘ja’, een 
‘ja’ dat in de smeltkroes van het 
lijden gelouterd was” (20 oktober 
2003).

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Bij de dokter  Ingezonden door Graciëlla Denil

Louis bezeerde bij een lelijke val zijn arm. Hij wil van de dokter 
weten:

- Hoelang zal het nog duren voor ik piano kan spelen?

Antwoordt de dokter:

- Aha. Zo ongeveer een maand, schat ik.

Waarop Louis:

- Een maand? Volgens mijn pianoleraar zou ik het pas na drie jaar 
kunnen...

Bij de dokter  Ingezonden door Graciëlla Denil

Adolphine heeft een hoge leeftijd bereikt. Op een dag laat ze zich 
naar dokter voeren met allerlei klachten. De dokter onderzoekt haar 
en zegt:

- Tja, mevrouw, ik kan u helaas niet jonger maken.

Waarop Adolphine:

- Maar dat vraag ik u ook niet, dokter. Ik wil alleen maar ouder 
worden.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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Oplossing van deze puzzel: 
draperen
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