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Vorst-Laakdal | Onder torens die rond zich steden zien groeien. Binnen 
kloostermuren, in kapellen tussen graan en gracht. Eeuw na eeuw vindt het 
geloof in veelvoud onderdak. En eeuw na eeuw nemen mensen onder die 
daken het huishouden voor hun rekening. Zo koesterden de mijnwerkers in 
Vorst-Laakdal jarenlang een Lourdesgrot, tot de tand des tijds toesloeg.  
De grot is weg nu, het onderdak is terug. Knus als een kapel, wijdser dan een 
kathedraal, helemaal van deze eeuw. De mijnwerkers zagen dat het goed was.

Beeld/spraak
Rudi Van Beek / Jozefien Van Huffel

Mgr. Van Looy 
biedt ontslag aan
Zondag 2 oktober vierde mgr. 
Luc Van Looy, de bisschop van 
Gent, zijn 75ste verjaardag met 
een groot diocesaan feest in de 
Sint-Baafskathedraal in de Oost-
Vlaamse provinciehoofdstad. Op 
28 september mocht de bisschop 
immers 75 kaarsjes uitblazen en 
overeenkomstig het kerkelijke 
recht bood hij bij die gelegen-
heid zijn ontslag aan. Tot paus 
Franciscus dat aanvaard heeft, 
blijft mgr. Van Looy bisschop van 
Gent. Meteen na de aanvaarding 
van het ontslag door Rome wordt 
de procedure opgestart die moet 
leiden tot de aanstelling van een 
opvolger.

Priester Hamel 
weldra zalig?
De aartsbisschop van Rouen 
voerde een ritueel uit om de pa-
rochiekerk in het Franse Saint-
Étienne-du-Rouvray, waar op  
26 juli priester Jacques Hamel 
door terroristen om het leven 
werd gebracht, opnieuw geschikt 
te maken voor de eredienst. Door 
de moord was de kerk geprofa-
neerd, zeg maar ontwijd. Paus 

Franciscus gaf intussen uitzon-
derlijk de toelating de vermoor-
de priester versneld zalig te ver-
klaren. Dat gebeurt ten vroegste 
binnen twee jaar. De zaligverkla-
ring van een martelaar vereist 
geen mirakel.

Je inleven in 
vluchtelingen
Caritas International ontwik-
kelde in samenwerking met de 
KU Leuven een educatief dos-
sier voor het secundair onder-
wijs over nieuwkomers in onze 
samenleving. Vluchtelingen in Bel-
gië. De verhalen achter de mediabe-
richten wil meer begrip en meer 
openheid creëren in de klas en 
daarbuiten voor asielzoekers, 
vluchtelingen en migranten. Het 
dossier is gesneden koek voor 
de katholieke godsdienstlessen, 
maar is ook geschikt voor een 
ruimere aanpak op school. Daar-
naast staat Caritas International 
klaar om scholen te ondersteu-
nen die met die thematiek aan 
de slag willen. Het informeert 
en engageert jongeren via work-
shops en acties, coacht school-
teams en organiseert navorming. 
Zo wil Caritas International bij-
dragen tot een betere inleving 

in de situatie van vluchtelingen, 
tot meer openheid naar ‘de an-
dere’ en tot een kritische reflectie 
bij het doornemen van mediabe-
richten over onze multiculturele 
samenleving. Het dossier is be-
schikbaar op www.kuleuven.be/
thomas/page/vluchtelingen/.

Baby’s tegen 
moedersterfte
Op 30 september werden pende-
laars in volle ochtendspits in het 
station Brussel-Centraal om de 
102 seconden opgeschrikt door 
het gehuil van een baby. Met dat 
‘babyprotest’ wil Memisa hen be-
wust maken van de slechte om-
standigheden waarin moeders 
in Afrika moeten bevallen. Het is 
meteen de start van de jaarlijkse 
campagne van de medische ngo 
tegen moedersterfte. Elke 102 se-
conden sterft een moeder in Afri-
ka ten gevolge van complicaties 
bij de zwangerschap of beval-
ling. Dat zijn dagelijks 830 moe-
ders. Memisa roept iedereen op 
om symbolisch haar strijd tegen 
moedersterfte te steunen door 
op www.babyprotest.be virtueel 
mee te lopen in het protest, door 
een persoonlijke babyfoto te cre-
ëren. (ivh)

Over vrijheid gesproken
Mgr. Paul Van den Berghe

Onze mooiste dromen zijn 
gekleurd door verlangens naar 
vrijheid. Te vaak vergeten wij 
dat ons christelijk geloof alles 
te maken hee�  zowel met 
een oproep tot vrijheid als 
met een aanbod van een ons 
geschonken vrijheid. Bisschop 
emeritus Paul Van den Berghe 
doet de diepgang van het 
vrijheidsbegrip voor ons uit 
de doeken. Dat de visie van de 
apostel Paulus op de vrijheid 
van de kinderen Gods hierbij 
ruime aandacht krijgt, 
is allerminst verwonderlijk.
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