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Militaire en  
Hospitaalorde van  
Sint-Lazarus van Jeruzalem
Doet aan goede werken

Z elden prijkt in onze blad-
zijden een organisatie van 
wel negen eeuwen oud. „Wij 

zijn een oude orde, maar leven en 
werken wel in de eenentwintig-
ste eeuw”, zegt Patrick M. Claeys, 
kanselier van de grootpriorij en 
commandeur van de comman-
derij Sint-Damiaan, zeg maar de 
Vlaamse tak van de orde.

De orde van Sint-Lazarus ont-
stond uit een hospitaalgemeen-
schap die melaatsen verzorgde 
in het Heilig Land. De naam La-

zarus, de patroon van de lepralij-
ders, verwijst rechtstreeks naar 
die zorg. Tijdens de kruistochten 
kreeg de orde een militair karak-
ter, maar in de dertiende eeuw 
kwam er een eind aan haar aan-
wezigheid in het Midden-Oos-
ten. De toen invloedrijke hospi-
taalorde was vooral verbonden 
met Franse vorstenhuizen, maar 
de Franse Revolutie onteigende 
al haar bezittingen. Sinds het be-
gin van de twintigste eeuw her-
leeft de aloude orde vanuit de 

bekommering voor behoeftigen 
in het algemeen, zowel in eigen 
land als daarbuiten.

Zwarte mantels
„Het militaire karakter bepaalt 
wel nog steeds onze manier van 
werken”, vertelt commandeur 
Claeys. „Er zijn graden en mili-
taire bevelen, maar vooral door 
ons netwerk kunnen we veel be-
reiken. Zo hebben wij een pro-
ject in vluchtelingenkampen in 
Jordanië, waarbij wij de steun ge-
nieten van de Jordaanse koning. 
Op ons jubelfeest in Namen wa-
ren prinses Léa en prins Laurent 
aanwezig. De grootmeester be-
hoort tot het Huis van Anjou. 
Toch zijn ook wij gewone men-
sen. Iedereen kan overigens lid 
worden van onze orde.”

De orde van Sint-Lazarus is 
actief in een twintigtal landen. 
Wat ze doet, hangt vooral af van 

de leden zelf die samenkomen 
in commanderijen. Dat gaat van 
het vervaardigen van knuffels 
voor zieke kinderen tot de uit-
bouw van een kraamkliniek in 
Congo. „Het verschil met een 
serviceclub is dat wij persoon-
lijk betrokken zijn bij de projec-
ten”, zegt Patrick Claeys. „Onze 
leden volgen alles op. Ook zijn 
wij van oorsprong een christelij-
ke organisatie, waardoor we bij-
voorbeeld in Irak bij voorkeur 
christelijke vluchtelingen zullen 
steunen, ook al maakt confessie 
op zich geen verschil.”

Zoals het een ridderorde be-
taamt, is er een typische stijl en 

een zekere grandeur met plech-
tige missen en optochten. De le-
den dragen een uniform en een 
alles bedekkende zwarte man-
tel met een groen kruis. „Vergis 
je niet”, corrigeert de comman-
deur. „Die grandeur is er slechts 
enkele keren per jaar. De echte 
sfeer van de orde is er wanneer 
we aan keukentafels of in ver-
gaderlokalen sleutelen aan on-
ze projecten. Verkijk je niet op 
de verpakking, onze kerntaak is 
mensen helpen.”

Meer info? Surf naar de website 
www.orderofsaintlazarus.com of e-
mail patrick.mindware@gmail.com.

Vraag nu je gratis testamentgids aan.
www.rodekruis.be/testament 

✁

Natuurlijk wil je er nog zo lang mogelijk voor anderen zijn. 
Toch zorg je ook best tijdig voor een testament. Uiteraard denk 
je hierbij aan je dierbaren, maar je kunt ook anderen helpen. 
Met de gids van het Rode Kruis is jouw testament zo geregeld. 

Natuurlijk wil je er nog zo lang mogelijk voor anderen zijn. 

“Ik zorg voor iedereen. Ook als 
ik er niet meer ben. En jij? ” Stuur de ingevulde bon terug naar Rode Kruis-Vlaanderen, 

DA 852-570-7, 2800 Mechelen (een postzegel is niet nodig). 

Of mail  je adresgegevens naar legaten@rodekruis.be met 

aanvraagcode: GRATIS GIDS-45.

* Enkel in te vullen als je akkoord bent om onze informatie via e-mail te ontvangen.

¨ dhr.   ¨ mevr.    voornaam:  

naam:      

straat:                                                        nr:            

bus:                         postcode:                                                                       

gemeente:  

telefoon:                                                                                                                      

geboortedatum:  

e-mail*:                                          

Het Rode Kruis respecteert je privacy. Je 
gegevens, die we via deze actie ontvangen, 
zullen enkel in ons bestand (Rode Kruis-
Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen) 
opgenomen worden en zullen nooit aan 
derden worden overgemaakt. Aan de 
hand van deze gegevens zullen we je op 
de hoogte houden van onze activiteiten. 
Je kan je gegevens steeds raadplegen, 
verbeteren of laten schrappen. 
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Ja, ik ontvang graag de 
GRATIS TESTAMENTGIDS

Ontdek waarom een testament 
interessant is voor jou. 
Handig, beknopt en met 
praktische voorbeelden. 
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Advertentie

Erik De Smet
De Militaire en Hospitaalorde van Sint-Lazarus van 
Jeruzalem is een eerbiedwaardige ridderorde met als 
kerntaak het helpen van mensen. Hoe rijk haar tradities  
ook zijn en hoe voornaam ook haar contacten en haar 
plechtigheden, van deze orde kan iedereen lid worden. 
Tastbare caritas is vandaag het werkveld van deze  
ridders en dames.

Knuffels voor zieke kinderen. De orde van Sint-Lazarus gelooft 
in tastbare caritas.  © Commanderij van Sint-Damiaan


