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Advertentie

Hoe hielden ons voorouders hun ijsje koel?
Vlaams-Brabant restaureert ijskelders tot overwinterplaats voor vleermuizen

Ilse Van Halst
Je denkt er niet bij na als je een 
maaltijd opdiept uit het diep-
vriesvak, maar tot voor kort be-
schikten mensen gewoon niet 
over een koelkast of een diepvrie-
zer. Hoe bewaarden ze dan hun 
voedsel? Hoe hielden ze drankjes 
of ijsjes koel? In ijskelders.

Die kelders boden van het ein-
de van de achttiende tot in de 
twintigste eeuw uitkomst. Na de 

Tweede Wereldoorlog geraakten 
ze in onbruik. In ons land zijn er 
zo’n vijfhonderd bewaard. Vele 
verkeren in slechte staat. De pro-
vincie Vlaams-Brabant dacht wel 
na en wil de verhalen van dat ver-
geten erfgoed bewaren.

In ijskelders bewaarden men-
sen natuurlijk ijs. Die kelders 
bevonden zich op kasteeldomei-
nen, maar ook in stads- en privé- 
woningen. Het zijn (half)onder-

grondse constructies, bedekt met 
een overwelving waarop vaak bo-
men worden aangeplant voor de 
nodige schaduw.

Het ijs werd uit bevroren grach-
ten of vijvers gehakt. Met een ex-
tra laag stro kon het tot twee jaar 
lang worden bewaard. Dat ijs 
werd gebruikt om levensmidde-
len te koelen en bewaren. Aan-
vankelijk werd in ijskelders dan 
ook geen voedsel bewaard.

Vandaag vind je daar trouwens 
geen ijs meer, wel vleermuizen. 
Voor hen zijn de koele en voch-
tige kelders een ideaal winterho-
tel. In Vlaams-Brabant werkt de 
provincie daarom bewust samen 
met de Regionale Landschappen 
om de vleermuizen ’s winters een 
nieuwe thuis te geven en op die 
manier in één klap dat vergeten 
patrimonium te restaureren en 
te bewaren.

COOL! Van ijsberg tot winterhotel. 
IJskelders in Vlaams-Brabant kunt 
u bestellen via 016 26 74 79 of 
erfgoed@vlaamsbrabant.be  
(1,5 euro verzendingskosten) of 
downloaden van de website  
www.vlaamsbrabant.be, waar u  
in het zoekvak „ijskelder” typt  
en vervolgens de titel aanklikt.  
De ijskelders worden opengesteld 
bij bijzondere gelegenheden en na 
toestemming van de eigenaar.

Vrijwilligers geven toelichting en laten u proeven van de Hagelandse wijn.  © Luk Vanmaercke

Wijn onder de kerktoren
Het kleine Wezemaal promoot de Hagelandse wijn en werkt 
nauw samen met eigen wijnbouwers van de Steenen Muur

luk Vanmaercke
De gemeente Rotselaar, in het 
Hageland nabij Leuven, is vooral 
bekend dankzij het muziekfesti-
val Rock Werchter. De kleinste deel-
gemeente, Wezemaal, beschikt 
over een minder bekende, maar 
fijne attractie: het Bezoekerscen-
trum van de Hagelandse Wijn. 
Daar leert u hoe wijn wordt ge-
maakt en kunt u met een gids een 
wijngaard bezoeken.

Het voormalige gemeentehuis 
van Wezemaal is een opmerkelijk 
gebouw, pal in het centrum, on-
der de robuuste kerktoren. Daar 
huist tegenwoordig het bezoe-
kerscentrum. Lokale vrijwilligers 
ontvangen er toevallige passan-
ten of groepen die vooraf een be-
zoek boekten. Jos Geleyns is een 
van hen. „Het centrum werd een 
vijftiental jaren gelegen opge-
richt om de aandacht te vestigen 
op de Hagelandse wijn en om de 
lokale wijnbouwers te ondersteu-
nen”, vertelt hij. „In de kelder zit 
het proeflokaal van vzw Steenen 
Muur, een wijngilde die de wijn-
bouw in Wezemaal opnieuw op 
de kaart zette.” Het proeflokaal 
is ook toegankelijk voor groepen, 
maar enkel na afspraak.

Geleyns wijst op een stuk steen 
dat aan de muur werd bevestigd. 
„Dat is onze fameuze ijzerzand-
steen, die mee het karakter van 

de wijn bepaalt. Vijftien miljoen 
jaar geleden lag hier de Diesti-
aanzee, die bij het terugtrekken 
zandbanken achterliet. Dat zijn 
nu de heuvels die ons landschap 
kenmerken. Op één ervan, de 
Wijngaardberg, wordt de Weze-
maalse wijn verbouwd.”

Annie Wouters, van de dienst 
cultuur en toerisme, neemt ons 
mee naar het zaaltje op de eerste 
verdieping, waar een film wordt 
vertoond over de Hagelandse 
wijnbouw. Die toont ons het am-
bachtelijke werk van wijnmakers 
uit de wijde omgeving. De mees-
ten van hen zijn amateurs, maar 
ze sparen kosten noch moeite 
voor hun grote passie.

Overal hangen leerrijke opschrif-
ten. Zo lezen we dat Belgen jaar-
lijks gemiddeld veertig liter wijn 
drinken en dat vrouwen door-
gaans betere proevers zijn dan 
mannen. We leren ook dat het 
Hageland een van de meest noor-
delijke wijnstreken ter wereld is. 
De gemiddelde jaartemperatuur 
van elf graden is net warm ge-
noeg voor wijnbouw. De meeste 

druivenrassen hier zijn trouwens 
goed bestand tegen ons koele en 
vochtige klimaat.

Kunnen we ook proeven? „Na-
tuurlijk,” zegt Jos Geleyns, „de 
flessen staan al klaar.” We proe-
ven witte wijnen van het domein 
Ten Gaerde uit Begijnendijk en 
van de plaatselijke wijnmakers 
in Wezemaal. De gebruikte drui-
ven zijn respectievelijk Solaris en 
Bacchus, twee Duitse creaties, het 
product van talrijke kruisingen. 
Beide wijnen zijn aromatisch en 
fruitig, met een tikje restzoet en 
een lange afdronk. Toegankelijk 
en aangenaam, dat is hier onmis-
kenbaar de stijl.

Idealiter komt u hierheen met 
een groepje van een vijftiental 
personen. Dan wordt u deskun-
dig rondgeleid in het centrum, 
volgt u de gids in de wijngaard en 
proeft u in de kelder van de Stee-
nen Muur het product van noeste 
arbeid en veel liefde. Vergeet niet 
vooraf te reserveren. Ruimere ar-
rangementen in de streek zijn 
ook mogelijk, inclusief overnach-
ting in plaatselijke B&B’s.

Meer info op www.rotselaar.be  
(klik eerst op Toerisme en  
vervolgens op Bezoekerscentrum 
van de Hagelandse Wijn) en op 
www.steenenmuur.be. Telefoneren 
kan ook via 016 61 64 40.

„Onze fameuze ijzerzand-
steen bepaalt mee het 
karakter van de wijn”


