
Omroep

26 oktober, 19.10 uur, Canvas. In 
Radio Gaga stellen Joris Hessels 
en Dominique Van Malder hun 
zelfgebouwde mobiele radiostu-
dio op in Benidorm.
26 oktober, 21,40 uur, Canvas. 
Eerste aflevering van De 16, ko-
mische fictieserie over het ka-
binet van een vicepremier en de 
machtsspelletjes in de coulissen 
van de Wetstraat.
30 oktober, 20.10 uur, Canvas. In 
Wanderlust praat fysicus François 
Englert (84), ongelovig en toch 
geen atheïst, over het ‘godsdeel-
tje’ waarvoor hij de Nobelprijs 
won.
30 oktober, 22.20 uur, Canvas. 
Ave Maria, Palestijnse kortfilm 
uit 2015. Op de Westelijke Jor-
daanoever ramt de auto van 
Joodse kolonisten de muur van 
een nonnenklooster. De Israëli’s 
hebben hulp nodig, maar mogen 
vanwege de sabbat geen telefoon 
gebruiken en de nonnen hebben 
de gelofte van stilte afgelegd...
30 oktober, 22,35 uur, Canvas. 
Where to Invade Next? De contro-
versiële documentairemaker Mi-
chael Moore zoekt uit welke lan-
den de Verenigde Staten zouden 
moeten ‘binnenvallen’, namelijk 
om er iets van te kunnen leren.

Jakobus is de zoon van Zebedeüs 
en Salome en de broer van Johan-
nes. Jezus roept beide broers ter-
wijl ze met hun vader in hun boot 
netten herstellen. Onmiddellijk 
laten ze boot en vader achter en 
volgen Hem. Met Petrus behoren 
ze tot zijn meest vertrouwelijke 
leerlingen. Over Jakobus’ leven 
na de dood van Jezus bestaan er 
slechts legenden. Hij verkondigt 
het evangelie in Samaria en Jeru-
zalem. Volgens de Handelingen 
van de Apostelen laat koning 
Herodes Agrippa I hem „met het 
zwaard ter dood brengen” (12, 
2). Na de verovering van Jeru-
zalem door de Arabieren wordt 
zijn stoffelijke overschot in de 
zevende eeuw naar Santiago de 
Compostela gebracht. Een an-
dere legende beschrijft dat hij in 
Spanje missioneerde en daar ook 
begraven is. De naam Jakobus de 
Meerdere onderscheidt hem van 
Jakobus de Jongere, de apostel 
die de „zoon van Alfeüs” is (Mar-
cus 3, 17).

Jezus noemt Jakobus en zijn 
broer Boanerges, wat ‘zonen 
van de donder’ betekent (Mar-
cus 3, 17). Daarmee worden hun 
opvliegende en vurige karakter 
beklemtoond. Hun onstuimige 
ijver voor Jezus wordt duidelijk 
wanneer ze voorstellen „vuur 
uit de hemel” af te roepen, nadat 
blijkt dat Jezus niet welkom is in 

een Samaritaans dorp (Lucas 9, 
54). Voor hun Meester willen ze 
door het vuur gaan. In Paulus’ 
Brief aan de Galaten worden ze 
„steunpilaren” genoemd (2, 9). 
Jakobus is de eerste apostel die 
de ‘kelk van het lijden’ dronk en 
stierf als martelaar voor zijn ge-
loof.

In de middeleeuwen is het graf 
van Jakobus na de ‘heilige’ plaat-
sen in Jeruzalem en het graf van 
Petrus en Paulus in Rome het 
derde grootste bedevaartsoord 
van het christendom. Pelgrims 
die naar Santiago de Compostela 
trekken, dragen een schelp (de 
sint-jakobsschelp) die vastge-
maakt is aan hun hoed, mantel 
of reiszak. Dat attribuut herin-
nert allereerst aan een legende 
uit het leven van Jakobus: hij zou 
aangespoeld zijn aan het strand, 
zijn graf zou op wonderbaarlijke 
wijze gevonden zijn. Ook van-
daag nog is de schelp een sym-
bool voor de zee of het graf waar-
uit de christenen zullen opstaan. 
Bovendien kan in een schelp een 
kostbare parel groeien. Die kost-
baarheid kan de mens koesteren, 
wanneer hij aandacht schenkt 
aan de schoonheid en de waarde 
van het leven.

Zoals een pelgrim op stap is naar 
een bedevaartsoord, zo wandelt 
de mens tijdens zijn leven door 
de kindertijd, de jeugdjaren, de 

volwassenheid en de ouderdom. 
Voor gelovige mensen mondt die 
pelgrimage uit in het eeuwige 
leven, het leven na de dood. En-
kelen zijn bereid een stem te vol-
gen en — zoals bij Jakobus — de 
‘boot’ van de menselijke zeker-
heden (familie en arbeid) te ver-
laten. Anderen volgen enthousi-
ast de weg die een leider of gids 
aanbeveelt of die ze zelf zoeken 
aan de hand van een reisboek, 
een kompas of een richtingaan-
wijzer. Op de lange tocht door de 
natuur of het leven zullen moed, 
doorzettingsvermogen en edel-
moedige trouw bijdragen tot vol-
doening en succes.

Als pelgrim kun je in je eentje 
of in groep stappen. In beide ge-
vallen vind je de weg naar jezelf, 
de ware kern. De zoektocht naar 
de eigen identiteit werpt vruch-
ten af voor de medereizigers of 
de thuisblijvers. Pelgrims keren 
naar hun vaderland terug om ter 
plekke levendige en geloofwaar-
dige ‘getuigen’ te zijn. De inspi-
ratie en ervaringen die ze tijdens 
het stappen, zoeken en dwalen 
in zich opnemen, vormen een 
onuitputtelijke bron van levens-
wijsheid die ze met huisgenoten, 
familie, vrienden of met hun om-
geving willen delen. Daardoor 
blijven de voetstappen naar San-
tiago de Compostela zichtbaar. 
Op dat belangrijke kruispunt 

leerden individuen en groepen 
van diverse nationaliteiten in 
het verleden elkaar te begrijpen 
en op te nemen. Zo leidt de be-
devaartstocht naar Jakobus’ graf 
ook naar de geestelijke en cultu-
rele oorsprongen van Europa.

Jakobus de Meerdere wordt in 
de schilderkunst afgebeeld als 
pelgrim met mantel, hoed, staf, 
knapzak met jakobsschelp, boek 
of zwaard. Hij is patroonheilige 
van onder meer Spanje, de apo-
thekers, de arbeiders, de pelgrims 
en de soldaten. Hij wordt aange-
roepen tegen reuma en voor een 
goede oogst of mooi weer.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Jakobus de Meerdere  Tom Zwaenepoel

De vrome kudde

Mannen  Ingezonden door Erik Vansteenkiste

De hond is waarlijk de beste vriend van de man. Geloof je het niet? 
Probeer dan volgend experiment.

Plaats je hond en je vrouw een uur lang in de kofferbak van je auto. 
Wanneer je dan de klep opent, wie is er dan oprecht blij jou te zien?

Mannen  Ingezonden door Greta De Ridder

Zij:

- Jullie mannen zijn allemaal idioten.

Hij:

- Nu overdrijf je echt. Er zijn nog vrijgezellen ook!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

1 2 3 4 5 6 7 8

Oplossing van deze puzzel: 
autonoom

© De Puzzelaar

﻿algemeen4


