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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag, op Allerzielen, moet u zeker eens op het begin van deze dag 
letten, want:
ALS ALLERZIELEN ZACHT BEGINT,
VOLGEN REGENS EN VEEL WIND.

Met andere woorden… Mocht het vandaag mooi weer zijn, dan 
voorspelt dat niet veel goeds, want:
ALLERZIELEN ZONDER VUUR,
SPAART GEEN BRANDHOUT UIT DE SCHUUR.

Neem nu dat we vandaag sneeuw zouden krijgen, dan mogen we 
volgens onze voorouders uitkijken naar een zachte lente, want:
MET ALLERZIELEN WIT GEWEMEL,
IN ’T VOORJAAR, BLAUWE HEMEL.

of:
ALLERZIELEN, ZILVERWIT,
’T GROEN VROEG IN DE BOMEN ZIT.

Eén feit staat vast: de volgende weken gaan we met echte kou rekening 
moeten houden. In de “grooten volkskalender” wordt dat zelfs heel 
kleurrijk vertaald in volgende, schitterende spreuk:
DAAR ZIJN TWEE HEREN DOOD:
NOENESLAAP EN VESPERBROOD.
DAAR ZIJN DRIJ NIEUWE IN HET LAND:
ZUIPNEUZE, DRUIPNEUZE EN KLEPPERTAND.

Zondagsgebed
Bij de 32ste zondag door het jaar

Een god van levenden

Als het waar is
dat het uw wil is, God,
al wat misloopt bij zo vele mensen, 
dan moeten wij bang zijn
om wat ons kan overkomen.

Zo kan ik niet in U geloven. 
Gij die Schepper zijt
in tijd en eeuwigheid.
Gij die U kenbaar maakt als 
‘Ik zal er zijn voor u’.
Gij die in Jezus leven geeft
aan wie voor anderen als dood zijn. 
Gij die roept
om zorg te dragen voor elkaar.

Levendig zijt Gij onder ons aanwezig, 
hoopvol, tegen beter weten in.
De duisternis heeft niet het laatste woord. 
Er komt weer wending na de donkere dagen. 
Daarvoor is Jezus mij nabij,
mijn vriend, mijn broer,
mijn leven.

Wies Merckx • bij Lucas 20, 27-38

Hedwig VAN PEtEgHEM

Terwijl de bladeren achter zijn 
rug ongestoord naar bene-
den dwarrelen, harkt hij ijve-
rig voort, om met een tevreden 
gevoel te kunnen zeggen: „Dat is 
ook alweer gedaan.” En stilletjes 
te denken: „En morgen begin-
nen we er opnieuw aan.” Voor 
sommigen lijkt het wel dwei-
len met de kraan open, maar 
anderen zien het als een vorm 
van onderhoud: iets wat gere-
geld moet gebeuren of er is geen 
beginnen meer aan.

Het is trouwens met veel 
zaken net zo. Je laat het poetsen 
toch niet achterwege omdat je 
denkt: „Dit heb ik vorige week 

al gedaan.” Of: „Het heeft geen 
zin, want volgende week moet ik 
het toch opnieuw doen.” En zo is 
het ook met gras maaien en met 
kinderen of mensen die je graag 
ziet een standje geven. En zo 
gaat het ook met zieken verzor-
gen en handen en kussen geven. 
Eén keer volstaat niet. Altijd 
opnieuw zijn we bereid gedul-
dig het verdriet te aanhoren en 
de pijn te verzachten en met de 
beste bedoelingen te klagen en 
te zeuren, in de hoop dat het 
beter wordt. Tot vervelens toe 
harken we de boel bijeen, zodat 
het schone en het goede zicht-
baar blijven. Zolang de liefde 

mag bovendrijven, zit het leven 
goed, ondanks alles. Al minstens 
tweeduizend jaar is ons duide-
lijk gemaakt dat we ons niet zo 
ongerust moeten maken, dat er 
een God is die ons draagt. Je hele 
leven waren er mensen die voor 
je klaar stonden, tot je dat dank-
baar beseft.

Altijd opnieuw zullen we blij-
ven zeggen dat we genoeg in ons 
hebben om anderen gelukkig te 
maken. En elke dag merken we 
toch het tegendeel. En we zul-
len blijven zeggen en doen dat 
liefde sterker is dan de dood, dat 
het negatieve niet de bovenhand 
krijgt. We zullen het blijven 

zeggen en doen, zodat het stil-
aan door onze dikke huid door-
dringt tot in ons hart.

Als je morgen nog eens blade-
ren harkt, denk dan maar aan 
het ijzeren geduld dat mensen 
met ons al hadden. Zulke men-
sen heeft God nodig om de liefde 
te laten bovendrijven.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Harken
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


