
Omroep

4 november, 22,35 uur, één. Eer-
ste aflevering van Victoria, acht-
delig Brits kostuumdrama over 
het leven van een van ’s werelds 
grootste vorsten uit de geschie-
denis, koningin Victoria.
5 november, 21.25 uur, één. Lit-
tle Buddha, Amerikaans drama 
uit 1993 met onder meer Keanu 
Reeves en Bridget Fonda. De ne-
genjarige Jesse Konrad woont 
met zijn ouders in Seattle. Op 
een dag staat een delegatie boed-
dhistische monniken aan hun 
deur: Jesse zou de reïncarnatie 
zijn van prins Siddhartha en hij 
moet mee naar Bhutan in de Hi-
malaya.
5 november, 23.50 uur, Canvas. 
The Contender, Amerikaanse poli-
tieke thriller uit 2000. De Demo-
cratische senator Laine Hanson 
is genomineerd om de eerste 
vrouwelijke vicepresident van 
de Verenigde Staten te worden. 
Het vooruitzicht van een vrouw 
in het Witte Huis stuit op sterk 
verzet, ook in haar eigen partij...
6 november, 22.35 uur, Canvas. 
Back to Utopia, onconventionele 
documentaire van filmmaker 
Fabio Wuytack naar aanleiding 
van de vijfhonderdste verjaardag 
van het boek Utopia van Thomas 
More. Beklijvende hedendaagse 
documentaire verhalen moeten 
de visionaire ideeën uit het oude 
boek tot leven brengen.

Christophorus is een van de po-
pulairste heiligen, maar ook om-
streden. Hij is namelijk een van 
de veertig heiligen die Paulus VI 
in 1969 uit de Romeinse heiligen-
kalender schrapte omdat hun be-
staan niet historisch kan worden 
bewezen.

Christophorus leeft in Lycië en 
krijgt (in westerse legenden) van 
zijn niet-christelijke ouders de 
naam Reprobus of Offerus. Als 
volwassene heeft hij de gestalte 
van een reus en hij wil slechts 
de machtigste persoon in de we-
reld dienen. Daarom treedt hij 
in dienst van een grote koning. 
Wanneer de duivel tijdens een 
gesprek ter sprake komt, drukt 
de koning zijn angst uit met een 
kruisteken. Daarop zoekt Re-
probus de duivel op, maar ook 
die is blijkbaar niet de machtig-
ste persoon, want hij gaat uit de 
weg voor een kruisteken langs de 
weg. De reus zet zijn zoektocht 
voort en vindt uiteindelijk een 
kluizenaar die hem vertelt over 
het christelijke geloof. Hij raadt 
Reprobus aan Christus te dienen, 
door mensen op zijn brede rug 
over een rivier te dragen, wat hij 
ook gedurende vele jaren doet.

Wanneer Reprobus tijdens 
een stormachtige nacht eens 
een kleine jongen over de rivier 
draagt, wordt die zo zwaar dat 
hij hem amper nog kan dragen 

en de reus tot zijn schouders in 
het water staat. Dan openbaart 
het kind zich als Christus. Hij 
doopt hem in de rivier en geeft 
hem de naam Christophorus 
(‘Christus-drager’). Christus 
vraagt Christophorus opnieuw 
naar de andere oever te gaan en 
daar zijn houten staf in de bodem 
te steken. Als bevestiging van 
zijn doopsel zal Christophorus 
zien dat de staf groen wordt en 
bloeit. De volgende ochtend ziet 
Christophorus een palmboom 
met vruchten. Hij begint te pre-
diken en bekeert velen. Tijdens 
de christenvervolging in zijn ge-
boortestreek wordt Christopho-
rus gevangengenomen. Om hem 
te folteren zijn er honderden sol-
daten nodig. Velen bekeren zich 
door Christophorus’ moedige 
houding. Na vele dagen van mar-
teling raakt hij uitgeput en hij 
wordt uiteindelijk onthoofd.

De man die oorspronkelijk en-
kel de ‘machtigste persoon’ wil 
dienen, wordt op aanraden van 
een kluizenaar dienaar van ie-
dereen. Op zijn brede rug draagt 
hij de mensen over de rivier (de 
levensweg) naar de andere oever 
(hun eindbestemming). Omdat 
de ‘passagiers’ hun veerman ver-
trouwen, kunnen ze die door-
tocht aan zonder onder te gaan 
of op te geven. Hun traject leidt 
van de oever van zorgen en twij-

fels naar de oever van geloof en 
vast vertrouwen. God neemt niet 
onze lasten weg, maar versterkt 
de draagkracht van onze schou-
ders. Daardoor is die weg ook 
een oversteek, een brug van leven 
naar eeuwigheid. Een trouwe 
gids in het leven schenkt hoop, 
toekomst en redding. Mensen 
zijn er om elkaar te dragen, in 
hun zorgen en angsten. Het ver-
haal van Christophorus geeft een 
ondubbelzinnig antwoord. Als 
we elkaar dragen, brengen we 
God op aarde. Als we Christus 
dragen, overwinnen we de wet-
ten van de tijd en zullen we niet 
in haar verdrinken.

Christophorus is sterk en groot, 
maar ongevormd. Hij is ruw en 
eenvoudig, maar van goede wil 
en open voor Christus. Niet de 
brutale sterkte, maar de inner-
lijke kracht, niet de uiterlijke 
schijn, maar de innerlijke waar-
heid spelen een cruciale rol. Zorg, 
aandacht en liefde hebben meer 
macht dan het naakte geweld. 
De reus geeft ons vertrouwen dat 
we sterk genoeg zijn om door het 
diepe water te waden, desnoods 
met de hulp van anderen. We zijn 
ook sterk genoeg om de zwakken 
te dragen. Aan het einde van de 
overtocht is het mogelijk dat we 
God aanschouwen. Als we God 
aanschouwen en zijn liefde die in 
de mens aanwezig is, zal de dorre 

boomstam bloeien en groen wor-
den. Dan wordt een wandelstok 
een levensboom.

Rivieren scheiden landen van 
elkaar. Als we aan de oever staan, 
hebben we de indruk aan een 
grens te zijn. Water symboliseert 
de ervaring van tijd. Het stro-
mende water tussen de oevers 
is de vloeiende tijd die we niet 
kunnen vasthouden. Door de 
dood stappen we uit die rivier. 
We laten ze achter ons om aan 
de andere oever te komen. Boven 
de rivier, tussen de oevers, is het 
eeuwige midden. Daar ontmoet 
de mens God en kan hij Gods 
stem horen. Gods woorden hoort 
Christophorus via het Kind. Hij 
heeft Christus gehoord, met 
Hem gesproken, terwijl hij door 
de tijd stapt. Zo symboliseert hij 
de dienende en biddende mens.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Schoorsteen  Ingezonden door George Gontram

Wat zegt de grote schoorsteen tegen de kleine schoorsteen?

Je bent te jong om te roken.

Overtreffende trap  Ingezonden door Jan Umans

Wat is er viezer dan een worm vinden in een appel die je aan het eten 
bent?

Een halve worm vinden in een appel die je aan het eten bent.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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Oplossing van deze puzzel: 
bedsprei
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