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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

De overlevering schrijft voor dat het rond de feestdag van Clemens – 
die vandaag valt – hevig moet stormen, want:
NA CLEMENS’ FEEST, 
DE WINTER VREEST,
MAAR ALLERMEEST,
HET HELS TEMPEEST.

Bepaalde gebeurtenissen hebben wellicht tot die overtuiging geleid. 
Het was bijvoorbeeld op Sint-Clemensdag van het jaar 1334 dat 
door een hevige storm aan de Belgische Kust een dorpje onder het 
woelige zeewater werd bedolven. In die context wordt het voormalige 
Scarphout vermeld. Nu zou dat Blankenberge zijn.

Mocht het vandaag koud zijn, dan mogen we ons aan een “open” lente 
verwachten:
WINTERT HET OP SINT-CLEMENS FEL
DAN WORDT DE LENTE KLAAR EN HEL;

De Heilige Clemens is trouwens ook de schutspatroon voor talrijke 
ziekten. Zo werd hij vroeger vooral aanroepen in geval van ernstige 
verkoudheden. In dat verband zei men dan:
ALS GIJ EENE VERKOUDHEID MEESTERT,
DUURT ZE 31 DAGEN,
MEESTERT GIJ ZE NIET, ZOO DUURT ZE ER MAAR 30.

Dit bewijst alleen maar dat de boeren vroeger van opvatting waren dat 
een geneesheer enkel diende om geld uit je zak te laten kloppen. Onze 
voorouders hadden huisremedies die vaak veel beter hielpen, althans 
dat is wat zij dachten. Zo’n middeltje van vroeger? Grauw papier met 
kaarsroet op je borst leggen. Proberen maar!

Zondagsgebed
Bij de 1ste zondag van de advent

In deze adventstijd bidden wij
voor mensen die verlamd zijn door onzekerheid 
omdat hun hoop bij herhaling aan stukken ging,

voor eenzamen in stad en dorp
en in ons eigen midden,
voor vreemdelingen en ongeneeslijk zieken, 
voor gehuwden die aan het scheiden zijn, 
voor gevangenen in hun cellen
en voor wie zich onvrij en opgesloten voelen 
in hun eigen huis en leven.

Voor mensen die uitermate goed zijn voor anderen, 
die de kleinen in hun hart dragen
en moedig opkomen voor de verdrukten,
voor wie blijdschap zaaien in ons midden
en ons langzaam doen geloven dat God 
een lieve Vader is.

Voor jonge mensen die op de uitkijk staan 
of iemand zal komen die hen liefheeft
en het leven met hen wil delen.

Voor zieken die op beterschap wachten, 
voor wie ver van huis zijn en met groot heimwee leven.

Voor oude mensen die leven van herinneringen 
en voor stervenden die Kerstmis in de hemel zullen vieren.

Marcel Weemaes

Hedwig Van Peteghem

„Je moet het leven van de goede 
zijde bekijken.” En geef toe, er 
zitten toch mooie dingen tussen. 
Er is toch genoeg waar we eens 
kunnen om lachen en waaraan 
we deugd beleven. Het hoeven 
niet altijd grootse gebeurtenis-
sen te zijn, zoals een geboorte 
of een huwelijk, een belasting-
vermindering of goedkope tarie-
ven. Een (on)verwacht bezoek, 
een telefoontje of het uitprobe-
ren van een nieuw recept kan al 
volstaan. Wandelen tussen de 
herfstbladeren, een gezellig bab-
beltje bij een glas wijn, de dartele 
vreugde van een kind of klein-
kind – meer hoeft dat niet te zijn.

En wat doen we dan met de 
zogenaamde ‘slechte kanten’? 
Ze er zo maar bijnemen? Ons 
ergeren? Ons afreageren? Er zijn 
zoveel mogelijkheden. Wat we 
echter ook doen, eraan ontsnap-
pen, lukt meestal niet. Ze van je 
afschudden is ook niet makke-
lijk. We doen allemaal ons best 
om er op een praktische manier 
mee om te gaan en eroverheen 
te geraken. Intussen zitten we 
met het verdriet en de pijn, of de 
angst en de paniek. Of het een 
natuurwet is, weet ik niet, maar 
spontaan zijn we gevoeliger 
voor verdriet dan voor vreug-
de, voor pijn dan voor een goed 
gevoel. Het negatieve vernauwt 
onze blik en duwt de ‘goede kan-

ten’ naar de achtergrond. Wat 
bedreigend is, heeft de slechte 
eigenschap al de rest te verstik-
ken.

Advent roept ons op de hoop 
te bewaren, de goede kanten te 
blijven zien. Want die zijn er, 
ook al bevinden ze zich aan de 
rand van ons gezichtsveld. Van 
een muis kun je echt geen oli-
fant maken. Het goede mag je 
niet verdoven, het kwade mag 
je niet verblinden. We worden 
opgeroepen waakzaam te zijn, 
want we hebben iets goeds te 
verwachten

En zo kun je ook naar je mede-
mens kijken: een misverstand 
is nog geen misdaad en doet al 
het mooie niet teniet. Het vraagt 

veel oefening de goede kanten 
van Iemand te blijven zien, want 
vanzelf gaat het niet. We krijgen 
er vier weken de tijd voor.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Goeie kanten


