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Kristien VAN ZUMMEREN

SINT-ANDRIES, 
DIE  ’T APPELKE KNAPTE,
EN IN ’T KOOLKE BLIES, 
BRENGT DE VRIES!

Maar die vries zal niet lang duren, want:
SINT-ANDRIES, BRENGT DE VRIES,
SINT-ELOOI, BRENGT DE DOOI.

En dan moet u weten dat Sint-Elooi wordt herdacht op 1 december!

Mocht het vandaag sneeuwen, dan is dat nefast voor het gezaaide 
koren, want:
SINT-ANDRIES’ SNEE,
DOET HET KOREN WEE.

Vandaag krijgt u trouwens de mogelijkheid om te voorspellen hoe 
het weer voor de rest van het jaar zal zijn. Zet een vol glas water op 
tafel. Als het glas vanzelf overloopt, dan krijgen we – wat dacht u – een 
vochtig jaar. En als het niet overloopt, dan mag u een jaar vol mooi en 
droog weer verwachten. 

Eén van de mooiste spreuken uit de verzameling van mijn vader zaliger, 
vind ik de volgende, ook een spreuk over Sint-Andries trouwens:
SINT-ANDRIES, SPURRIEKE PIEP,
VANDAAG ZIE ‘K U NOG
MAAR MORGEN NIET.

En wat dat wil zeggen? Wel, gewoon… als het vandaag sneeuwt, dan 
zal die sneeuw heel dik vallen.

Zondagsgebed
Bij de 2de zondag van de advent

Advent

’t Is zo vlug donker ’s avonds, Heer, 
en koud!
Ik ken wel de felverlichte winkelramen 
en de kerstverlichting overal,
ik zie de glitter en de schittering,
de valse schijn
rond opgevulde kerstkalkoenen.
Maar wanneer kom Jij?
Wanneer kom Jij in de leegte
van mijn armzalig mensenhart
en het duister van onze wegen?
Kom met uw licht, o Heer,
kom, Heer Jezus, kom!

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2016. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Indrukwekkend is het hoe het 
oriëntatievermogen van vogels 
werkt. Ook bij andere dieren is 
dat zo, maar die kunnen zich 
volgens mij nog behelpen met 
bepaalde herkenningspunten. Of 
speelt ook bij hen het instinct de 
voornaamste rol? Waarschijnlijk 
ken ik er te weinig van. Vogels 
hebben geen zichtbaar afgeba-
kende weg en toch kunnen ze 
grote afstanden overbruggen en 
op de juiste bestemming landen. 
Denk ik toch.

Zou dat bij ons ook zo zijn? 
Blijkbaar zijn wij niet zo voorge-
programmeerd dat het haast als 
vanzelf gaat. Er zijn er die altijd 

het noorden weten te vinden 
en anderen die het altijd kwijt 
zijn. Vanzelf bereiken we onze 
bestemming alleszins niet, als 
we die al kennen. Dat voordeel 
van de vrijheid heeft ook zijn 
vervelende kanten. Er moet niet 
veel gebeuren of we zijn de kluts 
kwijt, de vooruitzichten schrom-
pelen weg en we vallen terug op 
onszelf. We lopen gebukt en kij-
ken daardoor minder vooruit. Je 
kunt zo attent je stappen doen, 
dat je beslist niet in hondenpoep 
trapt... en met je hoofd tegen een 
paal loopt. Je kunt zo bezig zijn 
met je eigen zorgen en verleden 
tegenslagen, dat het elk zicht op 
de toekomst belemmert. Stilaan 
wordt het oriëntatievermogen 

verstoord en vervaagt het per-
spectief. We draaien cirkeltjes op 
een rotonde, want we weten niet 
welke kant we uitmoeten. Wat 
is onze bestemming als mens en 
met deze wereld?

Iedereen maakt het wel eens 
mee... tot iemand zegt: „Kop 
op!”, zodat je weer vooruit kunt 
kijken. Advent is: het geloof toe-
laten dat er iets nieuws komt. 
Meer zelfs, Iemand zal je aan-
spreken en zeggen dat het licht 
de duisternis doorbreekt. Keer je 
af van het donkere gat waarin je 
zit te staren. Keer je om en je zult 
meer licht zien. Je hoeft slechts 
180 graden te draaien.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.
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