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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag herdenkt de volkskalender de heilige Ambrosius, patroon 
van de imkers. Hij kwam tot die functie omdat hij in geschriften en bij 
redevoeringen een hoge dosis “zoetvloeiendheid” tentoonspreidde.
Vroeger meende men dat dank zij de heilige Ambrosius de mens 
ertoe in staat was om het sneeuwen te doen ophouden. Dan moest 
men wel een sneeuwbal maken met versgevallen sneeuw en op 7 
december moest die sneeuwbal in het haardvuur worden geworpen. 
Ondertussen moest men Ambrosius aanroepen en hem vragen om het 
sneeuwen te stoppen.

Anderzijds wist men echter ook dat Ambrosius een geducht 
sneeuwheilige was:
SINT-AMBROSIUS, 
PATROON VAN BIJEN EN VAN SPREEUWEN,
HOUDT VAN WAAIEN EN VAN SNEEUWEN.

De feestdag van morgen, Heilige Maria Onbevlekte Ontvangenis, is 
vrij recent op de volkskalender terechtgekomen. Wellicht daardoor 
vond ik in de verzameling weerspreuken maar één dagspreuk voor 
morgen. En die gaat zo:
MARIA IN DE ADVENT,
ONS DIKWIJLS VEEL WINDEN ZENDT.

Wat je natuurlijk ook enigszins dubbelzinnig zou kunnen 
interpreteren…
De dagheilige van overmorgen, Sinte-Leocadie, is net als Sint-Barbara 
(4 december), een heilige die ons vriesweer kan bezorgen. Dat het 
op haar naamdag ook wel eens zeer hard kan regenen, leren we uit 
volgende spreuk:
SINTE-LEOCADIE, HOUDT HEUR WATER NIE…

Zondagsgebed
Bij 3de zondag van de advent

Op weg naar Kerstmis
wordt er in de adventstijd
elke week een kaars aangestoken.
Het is een mooi zicht,
zo zien wij elkaar wat beter
en kunnen wij meer efficiënt voor elkaar zorgen  
en uw weg gaan,
de minste zijn.
Leer ons die weg
van vrede te gaan
en help ons daarbij, Heer God.

Frans Callens

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2016. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

Hedwig Van Peteghem

Licht kan een geweldige sfeer 
teweegbrengen en zeker met wat 
duisternis op de achtergrond. 
Een lampje in de hoek van de 
woonkamer, een spot op een 
kunstwerk of zelfs gewoon de 
lichtinval door het raam open-
baart iets nieuws. Zo hadden we 
het nog nooit gezien. We weten 
sfeervol te spelen met blikvan-
gers, zodat het ene meer aan-
dacht krijgt dan het andere. 
Sommige zaken laten we lie-
ver op de achtergrond, andere 
mogen volop in de schijnwer-
pers staan.

Schaduw is het gevolg van licht 
en niet het tegendeel ervan, ook 

al voelen we het contrast soms 
wel op die manier aan. Zoals een 
kunstenaar het licht met kleuren 
laat spelen, met felle en donkere 
tinten, zo trachten we de sterke 
ervaringen van elke dag uit de 
verf te laten komen. Ook hande-
laars weten daar handig op in te 
spelen: een uitgekiende belich-
ting doet mensen naar hun geld-
buidel tasten. Gelukkig trappen 
we daar niet altijd in, want onze 
portemonnee zou ook vlug te 
licht worden.

En als het dan wat donkerder 
wordt in ons leven of ons zwart 
voor de ogen, dan wachten wij 
op licht, op helderheid, op iets 
dat onze dagen opwekt en kleur 
geeft. Een flits kan al voldoende 

zijn. Op zo’n moment zijn we 
zelfs niet kritisch, zolang het 
donker en de drukkende pijn 
maar verdwijnt. Of het nu echt of 
vals licht is, het maakt niet veel 
uit, zolang we maar zien waar we 
lopen. Toch weten we uit erva-
ring dat we bedrogen kunnen 
uitkomen en op een dwaalspoor 
kunnen raken. Hoe welkom het 
straaltje hoop ook was, het was 
niet meer dan een dwaallicht. En 
dan vraag ik me af: hoe kunnen 
we nu in godsnaam het valse van 
het echte onderscheiden?

Advent is waakzaam zijn en fil-
ters inbouwen om niet te licht-
gelovig om te springen met het 
leven van anderen en van mezelf. 
Eén ding wordt voor mij almaar 

duidelijker, ik ben niet de schep-
per van het licht. Ten tweede, het 
komt meestal uit een hoek waar-
uit ik het niet had verwacht. En 
tot slot, het brengt vreugde. Dat 
zijn drie stralen die door elkaar 
schieten, zoals in „De herderkes 
lagen bij nachte.” Zolang je maar 
trouw de wacht houdt, oog en 
oor hebt voor nieuw leven dat 
geboren wordt en heil en red-
ding brengt.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Dwaallichten


