
algemeen2
Colofon

dienst abonnementen
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

redactie
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

publiciteit
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

abonnementen
Abonnementen en adreswijzigingen 
uitsluitend via de parochie

copyright
Alle teksten, foto’s en 
beeldmateriaal uit kerk & leven 
zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Zonder toestemming van de 
uitgever mogen ze op geen enkele 
wijze worden verspreid. De uitgever 
is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de advertenties. 
Lezersbrieven moeten naam en 
adres vermelden. De redactie 
behoudt zich het recht teksten in te 
korten of te weigeren.

kerk & leven is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

verantwoordelijke 
uitgever
Olivier Lins

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Het weer dat we vandaag zullen krijgen, zal ook terugkomen in de 
maand april:
ZOALS HET KINDERDAG WIL,
WORDT HET WEER OOK IN APRIL.

De waarde van zo’n spreuk is natuurlijk nihil. Je kan immers het weer 
van één dag niet als basis nemen om het weer van een ganse maand te 
voorspellen (een maand die dan bovendien nog een heel eind uit de 
buurt ligt).
Het mag vandaag niet waaien, zegt de volksweerkunde, want dat is 
slecht voor de volgende oogst:
KINDERDAG MET NOORDENWIND:
LATER LEGE SCHUREN VINDT.

Sommige spreuken uit de volksweerkunde doen ons wel eens de 
wenkbrauwen fronsen: de zin ervan ontgaat ons helemaal. Zoals bij 
deze:
KOMT DE KINDERDAG MET ZONNESCHIJN,
DAN ZAL ER GROTE KINDERSTERFTE ZIJN.

Omdat we toch het einde van dit jaar naderen, zou het misschien 
wel interessant zijn om te weten wat voor weer we in 2017 krijgen. 
In oude geschriften ontdekte ik een middel om te voorspellen hoe 
het weer volgende zomer zal zijn. Daartoe neem je een twijg van de 
vlier en zet die in water. Springen na een zekere tijd alle botten open, 
ontwikkelen ze zich en komen ze ook tot bloei, dan komt er een goede 
zomer. Verdrogen ze echter, dan is er van de zomer van 2017 niet veel 
goeds te verwachten. Dat vind je ook terug in deze spreuk:
OP SINT-DAVID ZET NE VLIER IN ’T WATER,
SPRINGT HIJ OPEN: DAN KOMT DE ZOMER NADER.

Zondagsgebed
Bij nieuwjaar

God, Vader van alle mensen  
en behoeder van de aarde die wij bewonen,  
wij smeken uw zegen af over het nieuwe jaar  
dat wij binnengaan.

Schenk ons uw toekomst en werp licht van vertrouwen  
in onze zoekende ogen.  
Wij vragen U dat wij zelf ook toekomst maken voor elkaar,  
in de woorden die we spreken, in de dingen die we doen,  
in de gedachten en gevoelens die we met elkaar delen.

Treed in het licht in de manier  
waarop wij omgaan met elkaar  
en voorkom dat we elkaar zouden loslaten  
of voorbijgaan zonder om te zien.  
Gij die met ons meegaat,  
wij danken U voor wat voorbij is,  
maak ons open voor wat komen gaat  
en bewogen voor al wat menselijk is.

Hoe zouden wij U ontmoeten,  
tenzij door stil te houden bij elkaar?  
Hoe zoudt Gij voor de wereld kunnen zorgen,  
tenzij door onze hartelijke toeleg en gelovige bekommernis  
bij alles wat wij mogen doen voor mensen ons gegeven?

Ga met ons mee, zegen en bewaar ons,  
al de dagen van ons leven.

Marcel Weemaes
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Het is gezond, zeggen we, om 
af en toe eens goed te lachen en 
het leven even niet al te ernstig 
te nemen. Van kinderen wordt 
dat makkelijker aanvaard. Ze 
kunnen om het minste zitten 
giechelen en onnozel doen. 
Hun spontaneïteit en onbe-
vangenheid is aantrekkelijk en 
brengt leven in de brouwerij. 
Misschien kunnen we van hen 
wel iets leren. Onze zorgen en 
tegenslagen zouden alleszins 
lichter worden. Speelsheid zet 
onze aders en geest open en dat 
komt onszelf en onze mede-
mensen ten goede. Maar toch, 
wie als volwassene te kinderach-

tig doet, krijgt vlug een naam en 
wordt op 28 december gevierd: 
het feest van de Onnozele 
Kinderen.

Het zou goed zijn die dag op 
te waarderen, meer bepaald 
om volgende reden. ‘Onnozel’ 
heeft in die context de beteke-
nis van ‘onschuldig’. Het feest 
heet intussen trouwens ook 
officieel Onschuldige Kinderen. 
Herodes beschermt zijn eigen 
eer en macht door alle eerstge-
borenen te laten ombrengen. 
Om zijn eigen leven veilig te 
stellen, laat hij ontelbare kinde-
ren vermoorden voor wie de toe-
komst een onbeschreven blad is. 
Het is mensonterend het leven 
te gebruiken dat nog ten volle 

moet ontplooien, of liever te 
misbruiken voor eigen gemak 
en comfort.

Dit feest opwaarderen is stil-
staan bij en zich verzetten tegen 
dergelijk onrecht. Want ook 
vandaag waart Herodes rond 
en maakt Kerstmis onmogelijk. 
Er zijn voldoende voorbeelden 
van: kindermisbruik, kindsol-
daten en misschien zelfs de 
overweldigende welvaart waar-
door kinderen van jongs af aan 
moeten presteren en produce-
ren. Het ‘kindse’ is er snel af. 
Kerstmis is het Kind in ons laten 
geboren worden. En alle soorten 
Herodessen laten dat niet toe.

Laat het hoofd nu niet hangen 
vanwege die feiten. Als we niet 

lachen zullen onze kinderen 
immers verzuren, wat als een 
bijtend middel hun onschuld en 
levendigheid vernietigt.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

OnnOzel


