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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Ik wil u vandaag een goede raad aan de hand doen. Als u kippen heeft, 
geef die dan vandaag negen verschillende graansoorten te eten. Het is 
nu immers de negende dag na Kerstmis en “negen” is een heilig getal. 
Onze voorouders interpreteerden dat getal dan ook erg doelmatig: 
door vandaag negen graansoorten aan de kippen te geven, zullen die 
een heel jaar door bijzonder veel eieren leggen.

Over het weer dan... De maand januari werd ook wel eens de louwmaand 
genoemd. Dat is zoveel als “looimaand”, de maand waarin het leder 
gelooid werd. In elk geval is het een frisse maand:
LOUWMAAND,
KOU’ MAAND.

en:
IN DE LOUWMAAND MAG HET VRIEZEN,
DE STENEN UIT DE GROND:
DE BOER EN ZAL NIET KNIEZEN,
MAAR VINDT DAT HEEL GEZOND.

God, spare ons voor een januarimaand die niet volgens de regels 
verloopt:
JANUARI WERM,
DAT GOD ZICH ONZER ONTFERM!

of nog:
IS JANUARI TE WARM,
DAT DE HEM ZICH DAN ERBARM!

Zondagsgebed
Bij de Openbaring van de Heer

Niets van wat ik heb,
niets van wie ik ben,
zou ik zijn zonder U, mijn God.

U bent mijn schepper,
mijn redder,
mijn geduldige broer en zus, 
mijn beste vriend,
mijn intiemste geliefde. 
Tegenover U, God,
ben ik een en al armoede.

Daarom past het, Heer, 
dat ik mij oefen
in nederigheid.
Dan groeien
alle andere deugden als vanzelf 
in mijn doen en laten.
Dan wordt U zichtbaar
als onmetelijke Liefde.
Dan wordt U geëerd,
U, die bron zijt voor alles 
en altijd.

Wies Merckx
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Beste [vul gerust je voornaam in],
Het oude jaar is weer voorbij en 
voor het nieuwe heeft Jantje en 
Mieke weer een zak vol wensen 
klaar. Samengevat, we wensen 
jou het allerallerbeste. En dat 
zou nog kunnen ook, was het 
niet dat het oude jaar zich met 
ijzeren greep vasthoudt aan 
het nieuwe. Volstrekt opnieuw 
beginnen, kunnen we nu een-
maal niet. Zelfs onze voorne-
mens en wensen zijn elk jaar vat-
baar voor herhaling.

En zo blijven sommige gebeur-
tenissen hun stempel drukken, 
wat begrijpelijk is. Verdriet en 
wantrouwen gooi je zomaar 

niet bij het restafval. Zware ont-
goochelingen blijven lang hun 
gewicht bewaren. Ik kan je dan 
wel een goede gezondheid wen-
sen, terwijl bij jezelf, de familie 
of vrienden het tegenoverge-
stelde zich aandient. Ik kan je 
wel veel liefs toedichten, maar 
intussen is er misschien iemand 
die jou het licht in de ogen niet 
gunt. Ik kan voor jou wel diepe 
vreugde dromen, maar zonder 
pardon trekt het verdriet van een 
plots verlies er zijn nerven door.

Het klinkt wat zwartgal-
lig, maar zo bedoel ik het niet. 
Integendeel, dit zou een kwaak 
van een opkikker moeten zijn, 
een aperitief die de lust voor een 
heel jaar opwekt. Als bij jou alles 

naar hartenwens verloopt, hoef 
je zelfs niet voort te lezen. Als 
de wind je echter tegenzit, dan 
hoop ik dat je in iemands wiel 
mag hangen. Als het wat don-
ker en onzeker blijft in je leven, 
hoop ik dat iemand je de ogen 
opent voor meer licht.

Kortom, we kunnen niet toe-
laten dat het nieuwe jaar het bij 
het oude laat. Voor jou liggen 
ongeveer 365 dagen die nieuw 
kunnen zijn, als je elke dag 
begint alsof het de eerste schep-
pingsdag is en ziet dat ie goed 
is. Zelfs een Brabants trekpaard 
is niet in staat een heel verleden 
mee te sleuren.

Heb ik je nu al een gelukkig 
nieuw jaar gewenst, of bleef ik 

maar zeuren over het oude? Om 
iets nieuws te beginnen, geeft de 
Bijbel je alvast volgende tip: kijk 
niet teveel achterom, maak je 
dromen niet te hoog en je angs-
ten niet te diep. De weg loopt 
voor je uit. Laat je nieuwe jaar je 
lukken.

Je opkikker,
Brasschaat, 1 januari 2017.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes
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