
﻿algemeen2
Colofon

dienst abonnementen
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

redactie
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

publiciteit
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

abonnementen
Abonnementen en adreswijzigingen 
uitsluitend via de parochie

copyright
Alle teksten, foto’s en 
beeldmateriaal uit kerk & leven 
zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Zonder toestemming van de 
uitgever mogen ze op geen enkele 
wijze worden verspreid. De uitgever 
is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de advertenties. 
Lezersbrieven moeten naam en 
adres vermelden. De redactie 
behoudt zich het recht teksten in te 
korten of te weigeren.

kerk & leven is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

verantwoordelijke 
uitgever
Olivier Lins

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

De weerspreuken voor januari hebben deze ene uitspraak als basis:
ZO IK JANUARI WAS,
IK DEDE DE KETEL OVER ’T VUUR VERVRIEZEN.

Met andere woorden: door de eeuwen heen hebben onze voorouders 
kunnen vaststellen dat het maar het beste is als januari echt koud zou 
zijn.

Je moet dat dan zien in de optiek van hun doelstellingen. Onze 
voorouders waren eeuwen geleden haast allemaal boeren en voor hen 
telde maar één ding: een geslaagde oogst. Maar om dat te bekomen, 
moest het weer meezitten, moest het dus ook in januari koud zijn. En 
ze zeiden dan ook:
JANUARI WERM
DAT GOD ZICH ONZER ONTFERM.

Een onnatuurlijke warmte in januari zou zich later wreken, zeiden ze. 
Wat in januari te veel kwam, dus buitentijds, zou men later moeten 
bezuren. Een paar voorbeeldjes:
ALS IN JANUARI DE MUGGEN ZWERMEN,
DAN MOOGT GE IN MAART UW OREN WERMEN.

En zo is er nog een hele trits spreuken. Ik geef er een paar:
ALS IN JANUARI DE VORST NIET KOMEN WIL,
KOMT HIJ NOG IN MAART EN IN APRIL.

Bovendien:
IS JANUARI MILD EN KLAAR,
DAN VOLGT EEN GURE LENTE DIT JAAR.

Zondagsgebed
Bij de 2de zondag door het jaar

Heer, ik kan U niet begrijpen. 
Schepper, vertel me
hoe Gij werkelijk zijt.
Waar is uw hoofd?
Waar zijn uw handen en uw voeten?

Heer, U bent ongrijpbaar, 
verklaar het me,
waar is uw mond?
Waar zijn uw ogen
en uw oren?

God, koning der wijzen, 
waar is uw lichaam,
uw buik en rug?
Heer, neem die sluier weg 
vertel me alles.

Koning, innerlijke Gids
vertel me hoe Gij werkelijk zijt. 
Ik smeek het U,
machtige Heer.

Jan
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig Van Peteghem

Weet je nog wat er het voor-
bije jaar allemaal is gebeurd? 
Gelukkig werkt ons geheugen 
tamelijk selectief en onthouden 
we vooral datgene wat onze toe-
komst deels bepaalt. We zijn op 
onze hoede en hopen dat de tra-
gische voorvallen zich niet zul-
len herhalen. En wat ons geluk-
kig maakte, houden we met 
beide handen vast, want dat zul-
len we nog kunnen gebruiken 
voor de dag van morgen.

Wees gerust, door goede herin-
neringen blijf je niet steken in 
het verleden. Integendeel. Hun 
warmte kan voelbaar zijn in elk 
moment en elke gebeurtenis die 

nog komen moet. Houd ze dus 
goed vast.

De meest opmerkelijke gebeur-
tenissen van vorig jaar werden 
alvast opgehaald door televisie, 
radio of de geschreven pers. Je 
was ze nog niet vergeten, maar 
zo krijg je ze eens allemaal op 
een rijtje.

Ik dacht bij mezelf: een jaar-
overzicht van de parochiewer-
king mag daarbij niet ontbreken. 
Hoe begin je daar echter aan? 
Een parochie werkt immers met 
andere principes dan een multi-
national. Met cijfers moet ik niet 
aankomen. Toegegeven, ze zijn 
niet rooskleurig. Meer dan dat 
is echter de kracht van geloof en 
kerkwerk onberekenbaar, graag 

in de letterlijke betekenis van 
het woord. Een klein gebaar kan 
wonderen doen. Waar twee of 
drie mensen samenzijn – in de 
geest van het evangelie – daar 
wordt iets nieuws geschapen. 
Videoreportages of foto’s heb ik 
ook niet. Want ze geven slechts 
de buitenkant weer. Wat hart-
verwarmend of hoopgevend 
werkt, is niet in beelden vast te 
leggen.

Ik ben er echter van overtuigd 
dat het een vruchtbaar jaar 
was. De vreugde van een zieke 
die werd bezocht, de steun in 
het parochieteam om moeite te 
blijven doen voor de (zoekende) 
gelovige hier, ter plaatse, de een-
zame die zich weer mens voelt 

in je vereniging. Moet ik nog 
voortdoen? Je kent zelf wel voor-
beelden genoeg.

Trouwens, wat was jouw mooi-
ste moment het voorbije jaar?

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Jaaroverzicht


