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Lezingen door de week | Maandag 16 januari: Brief aan de 
Hebreeën 5, 1-10 en Marcus 2, 18-22 • Dinsdag 17 januari: Brief 
aan de Hebreeën 6, 10-20 en Marcus 2, 23-38 • Woensdag 18 ja-
nuari: Brief aan de Hebreeën 7, 1-3.15-17 en Marcus 3, 1-6 • Don-
derdag 19 januari: Brief aan de Hebreeën 7, 25 – 8, 6 en Marcus 3, 
7-12 • Vrijdag 20 januari: Brief aan de Hebreeën 8, 13-16 en Mar-

cus 3, 13-19 • Zaterdag 21 januari: Brief aan de Hebreeën 9, 2-3.11-
14 en Marcus 3, 20-21 • Zondag 22 januari (Derde zondag door 
het jaar) Jesaja 8, 23b – 9, 3 – Eerste Brief aan de Korintiërs 1, 10-
13.17 – Matteüs 4, 12-23 of 12-17.

eucharistie op radio | 15 januari, 10 uur, VRT Radio 1: van-
uit de parochie Sint-Pieter en Sint-Paulus in Oostende.
eucharistie op tv | 15 januari, 10.30 uur, KRO via NPO 2 
(Nederland 2): vanuit de parochie Sint-Petrus in Uden in de Ne-
derlandse provincie Noord-Brabant.

commentaar bij de zondagslezingen a-jaar

—  Luc Devisscher —

Het paaslam
De kersttijd is afgesloten. De tijd door het jaar begint. In deze ‘gewone tijd’ is het wel elke 
(zon)dag Pasen. Laten we dat nooit uit het oog verliezen en elke lectuur en commentaar 
van de lezingen richten op de boodschap van de verrijzenis.
Evangelie • Het evangelie van Johannes is de blikopener voor deze nieuwe tijd. Het ver-
telt over die andere Johannes die ten tonele wordt gevoerd als de Doper. Laat over de ver-
schillende identiteit van deze Johannessen geen misvatting bestaan. Misverstand zal er 
al genoeg zijn over dat Lam Gods. Hoewel de Doper openlijk naar Hem verwijst, geeft hij 
tot tweemaal toe dat hij Hem aanvankelijk ook niet kende. De evangelist – die andere Jo-
hannes dus – laat voor de lezer nochtans geen vergissing toe. Hij bevestigt vooraf dat het 
wel degelijk Jezus is die de Doper naar zich toe ziet komen. Wij weten dus wel wie dat Lam 
Gods is, maar de dopelingen die rond Johannes aan de Jordaan staan, weten dat (nog) niet.

Het getuigenis van Johannes de Doper (zie Johannes 1, 19) over het Lam Gods ontvouwt 
zich als een mysterieus theaterstuk op de grens van weten en niet-weten. Tot de afgevaar-
digden uit de kring van Farizeeën – die hem waren komen ondervragen over zijn doop-
activiteiten (zie Johannes 1, 27) – had Johannes al gezegd dat hij slechts doopte met water, 
maar dat er iemand na hem zou komen van wie hij het niet waard is zijn schoenriem los te 
maken. Verwees hij toen al naar het Lam? Nu noemt de Doper deze meerdere een man die 
vóór hem geworden is, omdat hij eerder was dan hij. Precies om die man aan Israël te laten 
zien, is Johannes komen dopen in water.

Dat doopsel in water van ‘Hij-die-eerder-was’ was intussen gebeurd. Johannes getuigt 
voor de omstanders over wat hij toen zag, toen zelf nog een onwetende. Een Geestduif 
landde vanuit de hemel op de man zijn schouders en bleef daar rusten. ‘God-die-de-Do-
per-gezonden-heeft’ (zie Johannes 1, 6) had tot hem gezegd: „Als je ziet dat de Geest op 
iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige 
Geest” (Willibrordvertaling 95). Sindsdien is Johannes zeker van zijn stuk. Hij kent het 
Lam Gods: Hij is de Zoon van God.

In het getuigenis van de Doper is de naam van Jezus nog niet gevallen, tenzij voor de 
lezer. Wellicht konden de omstanders die deze Jezus nu op aanwijzing van de Doper zien, 
Hem ook niet als zodanig identificeren. Nazaret ligt immers een flink eind weg van de Jor-
daan. De kennis van niet-weten naar weten is nog niet rond.

Twee namen zijn intussen wel gevallen: Lam en Zoon. Het Lam en de Zoon zijn één 
in God. Het Lam draagt de zonden van de wereld weg. Het wordt uit eigen wil zondebok. 
In de Zoon tekent zich nu al het Paaslam af. Geleidelijk zullen de door Johannes gedoop-
te mensen en de lezers ontdekken wat dat inhoudt en wie die Zoon van God werkelijk is.
Eerste lezing • De jarenlange heerschappij van Babel loopt ten einde. De profeet Jesaja 
kan eindelijk de bevrijding uit de ballingschap aankondigen. Weldra zal God opnieuw 
tussen zijn volk wonen. Jesaja voelt zich als herboren en zingt zijn vreugde uit. Zoals God 
ooit Israël uitgekozen had, zo werd ook Jesaja al van voor zijn geboorte uitgekozen om 
zijn dienaar te zijn. God bevestigt die roeping als profeet, maar hernieuwt ze ook. Onder 
goddelijke bescherming nam Jesaja zijn taak ter harte Jakob naar God te laten terugkeren 
en Israël van de ondergang te redden. Dat lukte niet echt. Slechts enkele twijgen resten 
nog van dat Godsvolk. Het wordt dus zaak de missie uit te breiden. De profeet is vanaf nu 
voorbestemd tot een licht voor alle volken van de aarde. Daarmee heeft het preken rond de 
kerktoren afgedaan. De boodschap van bevrijding reikt verder. Boven het terugbrengen 
van Israël uit de ballingschap is de profeet geroepen als verlosser voor de hele wereld. Hoe 
vult het bevrijdingsteam van God die roeping vandaag in?
Lezing uit Paulus • Onafgebroken lezen we de volgende weken uit de eerste brief van 
Paulus aan de Korintiërs. Vandaag de aanhef. Paulus stichtte zelf de gemeente. Als haven-
stad was Korinte een draaischijf tussen oost en west. De bevolking bestond uit een bonte 
mengelmoes van volken. Die diversiteit was herkenbaar in de christelijke gemeente. Daar 
worden allen geroepen ook heiligen te zijn. Deze brief wordt de volgende tijd beslist her-
kenbaar.

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc 
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

EERSTE LEZING
jesaja 49, 3.5-6

De Heer had mij gezegd: „Mijn dienaar zijt gij, Israël, door 
wie Ik mijn glorie ga vinden.”

Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar ge-
vormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de 
ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God 
is mijn sterkte.

Thans echter heeft Hij gezegd: „Gij zijt niet alleen mijn 
dienaar om Jakobs stammen op te richten en de rest van Is-
raël terug te brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor 
de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal 
gaan.”

TWEEDE LEZING
eerste brief aan de korintiers 1, 1-3

Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus 
Jezus, en van onze broeder Sóstenes aan de Kerk Gods te Ko-
rinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een hei-
lig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de 
naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze.

Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de 
Heer Jezus Christus!

EVANGELIE
johannes 1, 29-34

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen 
en zei: „Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld weg-
neemt. Deze is het van wie ik zei: ‘Achter mij komt een man 
die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik.’ Ook ik kende 
Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou wor-
den, daarom kwam ik met water dopen.”

Verder getuigde Johannes: „Ik heb de Geest als een duif uit 
de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook 
ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met wa-
ter te dopen, Hij had tot mij gesproken: ‘Op wie gij de Geest 
zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt 
met de heilige Geest’.”

„Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: ‘Deze is de Zoon 
van God’.”

Schriftlezingen  
© Katholieke Bijbelstichting  
Breda, www.bijbel.net

15 ja n ua r i  2017 –  tw e e d e z o n da g d o o r h e t jaa r


