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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

We zitten op dit ogenblik ten midden van de zogenaamde “harde 
koppen”. Zondag is die reeks al ingezet met de feestdag van 
volksheilige Sint-Paulus, gisteren was er weer één, dat was Sint-
Antonius en overmorgen, 20 januari volgt de derde: Sint-Sebastiaan. 
Harde koppen, daarmee wordt bedoeld dat het vanaf die dagen echt 
voorgoed aan het vriezen kan gaan.

Eén ding weten we zeker: als het gisteren bijvoorbeeld vroor, dan zal 
het overmorgen alweer dooien luidens deze spreuk:
MAAKT SINT-TEUNIS DE BRUG,
SINT-SEBASTIAAN SLAAT ZE STUK.

Van die aard zijn er nog meer voorspellingen. Vandaag is het 
bijvoorbeeld de feestdag van Sint-Pietersstoel te Rome. Mocht het 
vandaag ook vriezen, dan krijgen we dit jaar weinig neerslag, want:
SINT-PIETERS’ STOEL BEVROREN,
EEN DROOG JAAR GEBOREN.

Maar vriest het vandaag, dan is het voor lang, want:
SINT-PETRUS’ STOELTJE KOUD,
WORDT VEERTIEN DAGEN OUD.

In dit verband wil ik aan de boeren nog even kwijt dat het vandaag 
“aardslapersdag” is. Dat wil zeggen dat de grond vandaag niet mag 
omgespit worden.

Zondagsgebed
Bij de 3de zondag door het jaar

Schenk ons rust, Heer, in deze bewogen tijden,
geef ons een scherp zicht, waar helderheid ontbreekt,
geef ons de eenvoud, om het complexe te benaderen, 
verleen ons de nuance te zien, waar alles opgaat in zwart-wit.

Schenk ons bewogenheid, Heer,
en engagement in deze rusteloze tijden,
geef ons een hart dat meeleeft,
waar enkel redelijkheid het pleit wint,
geef ons de wijsheid, voorbij het grote eigen gelijk, 
verleen ons de liefde, waar mensen wegkwijnen
in angst en wantrouwen.

Schenk ons, Heer, vertrouwen in deze onzekere tijden, 
geef ons een dieper geloof, waar twijfel de daadkracht verlamt,
geef ons de hoop, tegen alles wat we horen en zien in, 
verleen ons de standvastigheid, van de liefde die Jij bent.

Maak ons één, wij, die verdeeld zijn.

Henri Hemelsoet

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische 
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 
Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 
Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 
09/225.48.36 • Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 
Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.

Hedwig Van Peteghem

Niet alles hoeft altijd nieuw 
te zijn. Je hoort het geregeld 
in reclameboodschappen dat 
koekjes gebakken worden op 
ambachtelijke wijze of dat koffie 
al meer dan een eeuw gebrand 
wordt volgens de geheimen van 
de meester. De degelijkheid 
heeft de wispelturigheid van de 
tijd overwonnen. Niet de koek-
jes zijn zo oud, wel de berei-
dingswijze.

Dromen van iets nieuws 
gebeurt wel eens vanuit een ont-
goocheling of een tegenslag in 
het verleden. Sommige mensen 
zouden het liefst eens helemaal 
opnieuw beginnen. Met al die 

moeilijkheden en spanningen en 
vervelende kwesties... Het leven 
heeft nog niet veel goeds laten 
zien. Waarom kan het nu nooit 
eens meezitten? En wij maar 
zeggen dat ze de hoop niet moe-
ten verliezen en de moed niet 
moeten laten zakken. Daar zijn 
ze vet mee. Voor hen hoef je geen 
zoete koekjes te bakken.

Natuurlijk moet het niet altijd 
zulke dramatische of tragische 
vormen aannemen. Eén haar 
in de boter kan volstaat om een 
heel feest te bederven. Tenzij 
we de juiste verhoudingen van 
het recept blijven respecteren. 
Enkele bladeren die van de 
bomen vallen kondigen niet 
noodzakelijk de herfst aan. Er 

is ook nog licht en warmte en de 
hoop op een nieuwe lente.

Het is een kunst om de dagen 
op een nieuwe wijze te beleven... 
volgens eeuwenoud recept. 
Nieuw kan nooit betekenen dat 
het weer zal worden als voor-
heen. Er zijn andere bakvor-
men en andere ovens. Sommige 
ingrediënten zijn nu eenmaal 
noodzakelijk. Zoals de tijd om 
je leven langzaam te laten rij-
zen, het geduld om te groeien en 
open te plooien.

Alle opkikkers zijn gebrouwd 
volgens het eeuwenlange recept 
van de Meester. Ze zeggen mis-
schien altijd hetzelfde, maar met 
andere woorden. Ik vraag me wel 
eens af waarom de beleving van 

het christelijke geloof minder in 
de smaak valt, ook al kunnen 
wij verwijzen naar een aloude 
traditie, sinds tweeduizend jaar. 
Oude bakvormen, onjuiste ver-
houdingen? Waarschijnlijk is er 
genoeg aanbod op de markt, dat 
erin gaat als koek. Als ’t maar 
smaakt. En voedzaam is.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Volgens een oud recept


